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İLK BASKIYA ÖNSÖZ 


Doğup büyüdüğüm Lindheim köyü, Vogelberg ve Wetterau'nun arasında, Hessen Glauberg'in eteklerinde bulunuyor. Henüz lise öğrencisiyken, Glauberg'de kazı uzmanı olarak bulunan Heinrich Richter, İlk Çağ tarihi araştırmaları için burada keşfetmişti beni. Yüksek bir yerde inşa edilmiş bu kalenin yerleşim evrelerinden biri de Keltler dönemine kadar uzanıyordu. Bunları 1994 yılından itibaren gün yüzüne çıkarılan mezar buluntuları da teyit ediyor. 1959 yılında, Wolfgang Kimmig'in başkanlığında Hindersingen bölgesindeki Heuneburg kazılarına öğrenci olarak katıldım. 
1960 yılında da Josef Weisweiler beni Marburg'da İrlanda ve Kelt dilleri seminerine kabul etti. Aynı yıl Wolfgang Dehn, Burgund ve Güney Fransa'daki Kelt eserlerini bana yakından tanıma fırsatı verdi. 1964 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün bursuyla Galatya ve Bergama'yı ziyaret ettim. 1981 yılında Berlin Özgür Üniversitesi öğrencileriyle bugünkü Avusturya ve Slovenya toprakları üzerinde bulunan Kelt-Roma Krallığı'na bilimsel bir gezi yaptık. Böylece Keltleri daha yakından tanıma fırsatı buldum ve Keltler, 
1995 yılında yayımlanan Antike Staatsformen (Antik Çağ 
Devlet Biçimleri| adlı kitabımda önemli bir yer işgal etti. 


Okutmanım Dr. Stefan von der Lahr'ın ricası üzerine söz konusu eserdeki bilgilere dayanan elinizdeki bu kitabı kaleme aldım. Arkeolojik, tarihi ve filolojik boyutları dengeli olarak ele almaya ve Keltlerin etki tarihini anlatmaya çalıştım. Sabatino Moscati tarafından yayımlanan, 1991 yılında Venedik'te bulunan Grassi Sarayı'ndaki çok önemli “| Celti” adlı sergi kataloğu ve 1997 yılında yayımlanan Helmuth Birkhan'ın Kelten adlı kapsamlı eserinden epey faydalandım. Okuyucu, bilhassa Helmut Birkhan'ın bu eserinde, burada bulamadığı her bilgiye kolayca erişebilir. 


Karl Feld, Ihomas Gerhardt, Renate Meincke ve Uwe Puschner'e verdikleri bilgiler ve yardımları için; sabır ve 


eleştirileriyle bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan eşim Barbara'ya teşekkür ederim. Umarım bu eser, okuyucuyu meraklandırıp daha fazla araştırmaya teşvik eder. Augustinus'un dediği gibi, (De vera religione, 94): “Merak olarak adlandırılan her şey, insanın öğrendiği şeyden duyduğu sevinçten başka nedir ki?” 


Roma, 1 Mart 1998 
Alexander Demandt 


ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 


Keltler gittikçe artan bir ilgi ve sevgiyle takip ediliyor. Bunun sebebi tarih sahnesinden silinmiş bir halka duyulan merhamet midir acaba? Yoksa Yunanların ve Romalıların gölgesinde esrarengiz bir şekilde gelişmiş bir kültürün cezbedici yönü müdür? Bir zamanlar tüm Avrupa'ya ve Türkiye'ye yayılan Keltlerin ve tek başına hiçbir ulusun atası olduğunu iddia edemeyişinden ötürü, birlikte büyüyen Avrupa'nın adeta ortak mirası gerçeğine duyulan ilgi midir? 
Acaba Keltleri, Germenlerin hasret duyulan bir devamı olarak kabul etnek mümkün müdür? 


Bu yeni baskıda bazı şeyleri düzeltme fırsatı buldum. 
Bunların arasında -Rüdiger Krause'nin bir konferansına göre- tartışmalı kare şeklindeki mezarların yorumu mevcut. 
Teşvik ve yardımlarından dolayı Gerhard Dobesch, Franz Fischer, Johannes Heinrichs, Renate Meincke, Stefan von der Lahr, Karl Strobel, Kurt Tomaschitz ve Duchessavon Heiligensee'ye teşekkür ederim. 


Üzülerek belirtmeliyim ki, “C.H. Beck Wissen” serisinin özelliği ya da uygulaması, belgeleri resmetme ve tartışmalı noktalara değinme imkânını sınırlamıştır. Burada da yine 
1995 yılında yayımlanan Antike Staatsformen adlı kitabım- 
daki Keltler (XIV) bölümüne gönderme yapmaktan başka çarem yoktu. Bu eser, orijinal kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış, eserin kaynakça bölümü de birçok yeni kitapla zenginleştirilmiştir. Çalışmamın anlamıyla ilgili olarak Bavyera Saray tarihçisi Johannes Aventinus (61. 1534) bana şunu öğretmiştir: “O kadar fazla ölen insanın unutulan hayatlarını ebedi olarak hafızaya çağırmak ve karanlıkta kalanı da aydınlatmaktan daha önemli ve daha büyük ne olabilir ki?” 


Lindheim, 25 Aralık 2000 
Alexander Demandt 


Bu arada ey Ossian, 

senin duyduğun 

boğuk trompet sesleri. 
Senin bu yumuşak seslerine kulak veren kişi, her daim mutludur. 


Herder 1791 


I. İSİM 


“Galya üç bölgeden oluşur. Bunlardan birinde Belçikalılar, diğerinde Aguitanialılar! yaşarken, Galya'nın üçüncü bölgesinde kendilerini “Keltler” olarak tanıtan, dilimizde ise Gallier (Galyalılar) olarak adlandırılan bir halk yaşıyordu.” 
Sezar, bir dönem Latince öğrenen öğrencilerin ders kitabı olarak kullandığı, MÖ 58 ile 51 yılları arasında Galya Savaşı hakkındaki otobiyografik eserine (Commentarii) bu cümleyle başlıyordu. Peki, kimdi bu Keltler? 


Alplerin kuzeyinde bulunan Keltler, ismi bilinen en eski halktır. Bu bölgenin daha önceki sakinlerinin yaşam biçimi, bir modern sanat tarihi terimi olan Urnenfeld Kültürü? ya da İp Baskılı Seramik Kültürü olarak ifade edilir. Bu halkı isimlendirirken, Yunan yazarlar Keltoi (Herodot), Keltai (Strabon) ve Galatai (Pausanias); Latin yazarlar ise Celtae (Livius) ya da Galli (Sezar) kelimelerini kullanırlar. Bütün bu isimlendirme biçimleri, Almancada “Kelten” (Keltler| olarak ifade edilen halka işaret eder. Muhtemelen Kelt halkı, kendine bu adı vermişti ve bu kelimeyi “cesurlar” olarak tercüme etmek mümkündür. Günümüzde “Keltler” ismi bir üst kavram olarak kullanılırken, Galya'daki Keltler Galyalılar, Galatya'dakiler de Galatyalılar olarak adlandırılır. 
Germenler ise Keltleri “Welschn” (Welschler| olarak adlandırmışlar, ayrıca Sezar zamanında Orta Almanya'da yaşayan, Keltlerin soy olarak dayandığı ve daha sonra “Romanlar” diye ifade ettikleri güneyden kendilerine komşu olan Kelt kökenli Volcae ismini, temel ad olarak kullanmışlardır. 
“Welsch” kelimesinin kökeni çok sayıda Almanca isme ve 

Fransa'nın güneybatısında yer alan Akitanya bölgesini kapsamaktaydı ve Gallia 


Lugdunensis, Gallia Narbonensis ve Hispania Tarraconensis eyaletleriyle komşuydu. (ç.n.) 

2 Ürnenfeld Kültürü Geç Bronz Çağı Dönemi'nin en yaygın Orta Avrupa kültürüdür. Bu gelenek MÖ 1300 yılından 800 yılına kadar devam etmiştir. Cenaze gömü ritüeli, cesedin bir odun yığını üzerinde yakılması ve küllerinin bir kavanoza konulması, diğer kültürlerde de uygulandığı için bu Ürnenfeld Kültürü tipik bronz biçimleri ve seramik şekilleriyle de tanımlanır. (ç.n.) 
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kavrama uzanır: Wallis, Wallonen (Valonlar), Wales (Gallerliler), Cornwall. Fakat bunların yanında Wallach (iğdiş edilmiş aygır) ve Walnuss |ceviz| isimlerinin de “Welsch” kavramıyla ilişkisi vardır. 


Keltlerin kendilerine bu ismi vermelerinde önemli bir rol oynayan aidiyet ve birliktelik duygusu, kökenleri ve nereden geldikleriyle ilgili bir efsanede de görülür. Sezar (VI, 18, 
1) bütün Keltlerin, Almanca “Gottvater” (baba tanrı) anlamına gelen tanrı Dispater'in soyundan geldiklerine inandıklarını bildirir. Dispater ismi de kelimenin kökeni itibarıyla Jüpiter ve Zeus isimlerine yakındır. Burada kastedilen tanrı ise Romalılar tarafından yeraltı tanrısı Hades /Plüton ile eş anlamlı kullanılmıştır. Bu yeraltı tanrısı, Keltlerde Cernunnos şeklinde adlandırılır. Yeraltı tanrısının soyundan gelme düşüncesi, toprağa bağlılık ve yerlilik inancıyla da örtüşür. 


Yunanların etkisi altında, Keltlerin atasının yarı tanrı G4- lates olduğu efsanesi de ortaya çıkmıştır. Bu şekilde isimlendirilen yarı tanrılar, antik mitolojide sık sık karşımıza çıkar. 
Galatların, Herakles'in soyundan geldiği düşüncesi de oldukça yaygındır. Herakles, Antik Çağ'ın gezgin büyük tanrılarından biridir. Dionysos'un doğuda Hindistan'a kadar uzandığı tahmin edilirken ve yine Odysseus, deniz yoluyla ulaşılabilecek bütün bölgeleri ziyaret etmişken, Herakles'in, batıdaki Hesperidlere kadar gittiği, buralarda kadınları baştan çıkardığı ve bu şekilde gittiği yerlerde kendi tohumunu bıraktığı anlatılır. Böylece daha sonraları Burgundların Romalılarla akrabalık iddiaları ve yine Frankların Truvalılarla aynı soydan geldikleri iddiası, Saksonyalıların da Babil'den çıkıp Holstein'a yelken açarak gelen İskender'in Makedonyalılarıyla aynı soydan geldiği iddiasında olduğu gibi, Roma İmparatorluğu'ndaki entelektüel Keltler de etimolojik ve genetik bir köken efsanesine göre, kendilerinin Akdeniz kültür dünyasına âit olduklarını ispat etmeye çalışmışlardır. 


200 yıldan fazla bir zaman boyunca, Batı Avrupa'nın tarihini Keltler belirlemiştir. Kelt kabilelerin hareketlerini, MÖ 
6. yüzyıldan MS 1. yüzyıl arası dönemde, siyasi oluşumlar olarak değerlendiririz. Yunanlar ve Romalıların nazarında Keltler barbardılar ve barbar tanımının biçimlenmesinde, onların bu yönlerinin de katkısı vardır. 
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Akdeniz'deki polis? devletlerin kuzeydeki komşuları olarak Keltler, Antik Çağ'ın yan kültürlerinden biriydi. Bu kavramın aşağılayıcı bir niteliği yoktur. Yan kültür kavramı, kültürel değişimin devamlı aynı seviyede gerçekleşmediğinden ortaya çıkmıştır. Etnolojik araştırmalarla da ispat edilen, kültürler arasında genellikle bir “kültürel boşluk” vardır ve her kültür eşit şekilde gelişmemiştir, çünkü bazı kültürler gelişmiş kültürlerden kendilerinde mevcut olan- dan fazlasını almışlardır. Sezar (VII 22), Galyalıları nereden gelirse gelsin başka kültürlerin buluşlarını, ilham ve teşviklerini hemen kavrama ve değerlendirmede çok yetenekli bir halk olarak nitelendirir. Buna göre Keltler, yazı ve para işlerini Yunanlardan ve Romalılardan öğrenmişlerdir. Fakat her ikisi de (yazı ve para), Keltler siyasi bağımsızlıklarını kaybetmeden tam manasıyla oluşmamıştır. Bu durum Keltlerin askeri bakımdan zayıf oluşlarına dayanmaktadır. 
Antik Çağ'da yan kültüre sahip diğer halklar gibi Keltler de Romalılara oranla benzer şartlar altında çok gelişmiş bir görünüm arz etmiyorlardı. Roma lejyonları, Keltlere kıyasla daima daha iyi silahlanmış, daha iyi organize olmuşlardı ve daha disiplinliydiler. Fakat yine de Keltlerin Romalılara teknik hususunda sunabileceği bazı şeyler vardı (bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki bölümlere bakılabilir). 


Tarihi bakımdan çok önemli olmalarına rağmen Keltler, Avrupa'nın siyasi ve ulusal/etnik haritasından silinmişlerdir. Süvari birlikleri ve demir silahları sayesinde İrlanda'dan Orta Anadolu'ya kadar uzanan yayılmalarından ve Akdeniz bölgesindeki halklarla aralarındaki sıkı ilişkilerden sonra, yoğun bir şekilde Doğu'da Helenleştirilme, Batı'da ise Romalaştırma hareketlerine maruz kalmışlardır. Başka bir deyişle, daha sonraki halkların kültürlerinde kaybolmuşlar ya da bu halkların içinde tekrar doğmuşlardır. Orta Çağ'da yeniden ortaya çıkarak Rönesans hareketleri esnasında Avrupa kültür hayatını canlandırmışlardır. Bu Rönesans hareketleri, son dönemlere kadar Artus, Ossian ve -affedersiniz-Asterix isimleriyle de yakından ilgilidir. 


3 Antik Çağ'da hem şehir hem de şehre ait toprakları kapsayan siyasi topluluk, 
şehir devleti. (ç.n.) 
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II. KÖKEN VE KAYNAKLAR 


Keltler hakkındaki bilgilerimizin kaynağı, ilk etapta Romalı ve Yunan yazarlara dayanır. Keltler hakkında kaynak oluşturulmasının nedeni de esasen savaşlarda, gerek Yunanlarla ve gerekse Romalılarla karşı karşıya gelmelerdir. Buna göre Keltler ile ilgili en eski bilgi, Küçük Asya'dan Hekataios ve Halikarnassoslu Herodot'a dayanır. Hekataios, MÖ 500 yılında Ligur sahillerinin,! Marsilya hinterlandının ve Nyrax şehrinin de bulunduğu bölgeyi Yunanca Massalıa, Latince Massılia, yani Kelt ülkesi şeklinde adlandırır. Burası bir ihtimal Nyrax, Karintiya ve Steilermark'ta hüküm süren Noricum Krallığı'yla aynı yerdir. O halde Keltler döneminde, Alpler bölgesi ve Rhön Vadisi'nin de Keltlere ait olduğunu söylemek mümkündür. 


MÖ 450 yılında Herodot da (11 33; IV 49) Istros'un, yani Tuna Nehri'nin kaynağının Keltlerin ülkesinde bulunan Pyrene şehrinde olduğu bilgisini aktarır. Acaba Heredot burada Pireneler'i mi kastediyordu? Herodot'a göre Pireneler, kara ormanların içinde kaybolmuştu. Yine Herodot Keltlerin, Herakles (Herkül) Sütunları'nın dışında yaşadıklarını -Marsilya'nın arka bölgeleri, Ligurların yaşadığı yerler olduğu için, buraya gitmek isteyen kişi, gemi kullanmak zorundadır- ve Avrupa'da batıya doğru uzanan, sondan bir önceki halk olduklarını yazar. Keltler sondan bir önceki halk olduklarına göre, batıya doğru uzanan son halkın Portekiz'de olduğunu kabul etmek mümkündür. Buna göre Keltler, MÖ 500 yılında Alplerin ön bölgelerine ve Orta Fransa'ya yerleşmişlerdir. 


Eserlerini Yunanca kaleme alan daha sonraki yazarlar arasında bilhassa Polibios, MÖ 150 yılında yazmış olduğu, fakat büyük bölümü kaybolan tarih eserinde Keltlerden bahseder. Yunancada Keltlerden söz eden diğer önemli isimler, 


I OCenova'nın batısından Fransa sınırına kadar uzanan 300 kilometre uzunluğundaki sahiller. (ç.n.) 
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MÖ 80 yılında Galya ve İspanya'yı dolaşan ve Yunanca kaleme aldığı yazılar Diodoros tarafından da kullanılan, fakat yazdıklarını yalnızca alıntılar yoluyla takip edebildiğimiz etnolojik eserin yazarı Stoacı Poseidonios; Augustus döneminde yazan coğrafyacı Strabon; MS 2. yüzyıl seyyahı Pausanias ve MS 200 yılında kaleme alınan Mısır-Naukratis'ten Antik Dönem yemek ve sofra kültürü kitabının yazarı Athenaios şeklinde sıralanabilir. 


Latince yazan isimlerden girişte bahsetmiştik. Keltler söz konusu olduğunda, yedi ciltlik Gallia Savaşı (De bello Gallico) adlı eserinde Keltler hakkındaki güvenilir ve ayrıntılı bilgilerle, özellikle de Gallier-Exkurs (VI 11-20) cildinde, verdiği bilgilerle bizleri aydınlatan Sezar ismi oldukça önemlidir. 
Burada olduğu gibi, Sezar isminin yanında parantez içinde kitap ve paragraf numarası verildiği zaman bununla, Gallier-Exkurs eserine atıfta bulunuyoruz demektir. Sezar, prokonsül olarak MÖ 58 ile 51 yılları arasında Galya'yı ele geçirmiş, ülkeyi ve ülke halkını daha önceki görevlilerden çok daha iyi tanıma fırsatı bulmuştur. Tarihi bilgileri yanlış aktardığı yönünde gittikçe artan suçlamalara rağmen (Rambaud, 1966) Sezar, verdiği bilgiler göz önüne alındığında, yeri doldurulamayacak birisidir. Bununla beraber, ikinci elden alınmış münferit bilgiler hususunda Titus Livius, Gnaeus Pompeius, Pompeius Trogus ya da Justin, Tacitus (MS 100) ve Ammianus Marcellinus (MS 400) gibi isimlerin Augustus döneminde Latince kaleme aldıkları tarih eserlerine de çok şey borçluyuz. 


Keltler ile Germenleri birbirinden ayıran ilk Antik Çağ yazarı Sezar'dır. Onun Galyalılar hakkında yazmış oldugu, yukarıda da sözü edilen Exkurs kitabını, yine Germenler hakkında yazmış olduğu benzer bir eser takip eder. 
Sezar'dan önceki dönemde Batı Avrupa, Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa'da sadece Keltlerin yaşadığı görüşü geçerliydi. Poseidonios, Germen boylarından Tötonların dilini Galceden ayrı gördüğü için, onun da Germenler ile Keltleri birbirinden ayırmış olması mümkündür. Germenlerin ve Keltlerin aynı halk olarak görülmesi, yaşam biçimlerinin ve diğer bazı özelliklerinin birbirine benzemesine, komşu ol- 


2 Antik Roma'da konsül olarak bir yıl görev yaptıktan sonra belirli Roma eyaletlerinde vali olarak görev yapan promagistra. (ç.n.) 
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malarına ve Germani isminin, Ren Nehri'nin sağ tarafında, kendilerini Sweben (Sueviler) olarak adlandıran halkın büyük bir ihtimalle Keltçede yabancı bir isim olarak kullanılmasına dayanır. Bundan başka Germani ismi Yukarı Rhön ve İspanya'daki iki Kelt kabilesi için de kullanılmıştır. Her ne kadar Sezar'dan ve tam olarak da Tacitus'un Germania adlı eserinden sonra Keltlerin ve Germenlerin farklı oluşları her Romalı tarafından biliniyor olsa da Bizans dönemine kadar bazı yazarlar, Germenleri kati surette Kelt addetmişlerdir. 
Bunun için Appianus, Cassius Dio ve MS 10. yüzyıldan Suda adındaki büyük Bizans ansiklopedisini örnek olarak verebiliriz. 


Antik ve modern çağda, Keltler ve Germenlerin birbirlerinden farklı olduklarıyla ilgili görüşlerin temel sebebi kuşkusuz ki dildi. Bütün Galya'da, Britanya'da ve Galatya'da konuşulan Keltçe, 1810 yılında Danimarkalı Conrad Malte Brun tarafından adlandırılan Hint-Avrupa dillerine dâhildir. Bugün elimizde Keltçe yazılmış çok uzun metinler bulunmuyor ve Hristiyanlık öncesi döneme ait sadece 60 kitabe var. Bunlara ilaveten sikkeler üzerinde ve sözlüklerde antik yazarların isimleri, yine çok sayıda kişi ve yer adı bulunur. 
Keltlerin nehirler, dağlar ve zaman zaman yerleşim yerleri için kullandıkları isimler, kuzey sınırı Aşağı Ren bölgesinden Keltçe bir isim olan “ Eisenach”a, oradan da Bohemya ya kadar uzanan bir bölgede karşımıza çıkar. Örneğin Ren, Lippe, Ruhr, Main, Nidda, Neckar ve Tauber gibi birçok Alman nehrinin ismi, Keltçe ya da Keltçeden önceki bir dilden gelir. 
Yine Tuna, Isar ve Lech nehirleri de Keltçeyle doğrudan ilgilidir. Keltçe yer isimleri, tüm Fransa'dan Orta İspanya ve Britanya'ya kadar çok geniş bir alana yayılır. 


Dilbilimi, O-Keltçe ve P-Keltçe olmak üzere Keltçeyi ikiye ayırır. Örneğin O-Keltçe “at” kelimesi için eguos kelimesini kullanırken, P-Keltçe epos kelimesini kullanır. P-Keltçenin Galya'da, İngiltere, Galler ve Cornwall'ı kapsayan ana alanda ve bunun yanında Galatya'da kullanıldığını görürüz. Çok nadir olarak da O-Keltçe yer isimleri (örneğin Seguana, Sen Nehri'nin adı gibi) yerleşmiştir. Buna mukabil İrlanda'da, İskoçya'da ve İspanya'da günümüze kadar Galce olarak konuşulan O-Keltçe ağır basar. O-Keltçe, Latinceyle çok yakın benzerlikler gösterir (eguus) ve kökeni için bizi, ilk Keltler 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ile ilk İtaliklerin Orta Avrupa'da komşu oldukları ikinci binyıla kadar uzanan daha eski bir varyantı olduğu sonucuna götürür. Merkezi bölgelerde ise P-Keltçe gelişmiştir, fakat tutucu kenar bölgelerin bu gelişmeye ayak uydurduğunu söylemek zordur. Benzer bir durumu da Kanada Fransızcası gösterir. Kanada'da konuşulan Fransızcanın, asıl konuşulan Kıta Avrupasında kaybolan bazı özelliklerinin muhafaza edildiğini müşahede ederiz. 


Batı İsviçre'de yer alan ve buluntu açısından oldukça zengin Neuchâtel Gölü'ndeki bir kum yığını nedeniyle 1872'den beri La Tene Kültürü olarak adlandırılan ve arkeolojik buluntular açısından da benzerlik gösteren kapalı bir kompleks, Kelt yerleşiminin kanıtlandığı zamana ve mekâna tarihlenir. Bu, MÖ 450 yılından Romalılar dönemine kadar uzanan Geç Demir Çağı olarak tahmin edilir ve bu dönem, Orta Avrupa'daki tarih öncesi çağın sonu anlamına gelir. La Tene Kültürü devamlı Hallstatt Kültürü'nden etkilenerek geliştiği için bu kültüre ait Salzkammergut'daki? en önemli yerleşim yerindeki Kelt tuz madenlerinden de Keltler olarak bahsedilir. Bu dönem Güney Almanya'da MÖ 800 
ile 450 yılları arası dönemi kapsar. 


Keltlerin Hallstatt ve La Tene dönemi, arkeolojik bakımdan oldukça zengindir. Bu döneme ait çok sayıda yüksek yerleşim yerini (oppida) biliyoruz. Bu bağlamda Mont Auxois (Alesia), Mont Beuvray (Bibracte), Yukarı Tuna bölgesinde Hundersingen'deki Heuneburg'u veya Hessen eyaletinde bulunan Wetterau'daki Glauberg'i zikretmek yerinde olacaktır. En önemli buluntuları, yağmalanmamış 
prens mezarlarında görürüz. Bunların arasında MÖ 480 
yılında inşa edilmiş ve 1953 yılında ortaya çıkarılan, Chatillon-sur-Sen'de sergilenen çok zengin envanteriyle Mont Lassois'teki tümülüs, günümüzde Stuttgart Bölge Müzesinde sergilenen MÖ 540 yılından kalma değerli bulgu eserleriyle Hohenasperg bölgesindeki Hochdorf Tümülüsü; ayrıca yine 5. yüzyıldan kalma ve 1994 yılında keşfedilen Glauberg mezarlığıdır. Sadece Wittenberg eyaletinde Hal-Istatt Dönemi'ne ait tümülüslerin sayısı yaklaşık 7000'dir. 


3 Avusturya Demir Çağ'ının daha erken evresine ait bir bölge. (ç.n) 
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Diğer dönemler için “Keltlere ait” diyebileceğimiz veriler belirsizdir. Hallstatt Dönemi'nden önceki Tunç Çağı Urne Tarlaları Kültürü'nün (MÖ 1200 ile 800 arası evre) veya Tunç Çağı'nın bir önceki evresine (MÖ 1500 ile 1200 arası) ait tümülüslerin, Keltçe konuşanlar tarafından aktarılıp aktarılmadığı tartışmalıdır. “İlk Keltler” (Protokelten) kavramı bir anlamda geçici çözümdür: Genelgeçer görüşe göre Urne Tarlarları Kültürü'nün MÖ 1100 yılındaki yayılma biçimi, Indogermenlerin batıya yayılım biçimiyle benzerlik gösterir. 
Tarihçiler için Yunanların, Germenlerin ve Slavların kökeni sorusu neyse, Keltler için de aynı köken sorunu geçerlidir. 
Başlangıç daima karanlıktır. Son olarak, Keltlerin kökeniyle ilgili sorun etrafında dolaşan tartışmalar kelimelerin ötesindedir: İnsanların kendilerini hangi dönemden itibaren Keltler olarak gördüklerini hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz için, hangi bulgunun “Kelt” olarak tanımlanacağı bizim inisiyatifimize kalmıştır. Keltlerin kendilerini ne zamandan itibaren Kelt olarak adlandırdıklarını bilseydik, Prusyalıların etnik kimliğindeki nominal devamlılık gibi çok fazla şey çıkaramazdık. Alman İmparatorluğu tahtında oturan, Alaman kökenli Hohenzollern Hanedanı'nın, isim dışında, Mazovya göllerindeki Prusyalılarla (Pruzzen) ortak noktası ne olabilir ki? 


II. BATIYA YAYILMALARI 


MÖ 500 yılından sonra Keltlerin tarihi daha anlaşılır hale gelmiştir. Bu dönemdeki Keltlerin tarihi de Ön Alpler bölgesinden, yine Germenlerle karşılaştıkları kuzey yönü dışında, her yöne çok hızlı bir yayılmayla kendini gösterir (bkz. 
Görsel 1). Şimdiye kadar en kuzeyde bilinen Kelt prensliği, Main Nehri'nin yirmi kilometre kuzeyindeki Wetterau'nun kıyısında yer alan Glauberg'dir. Keltleştirme süreci, bir taraftan Keltlerin hayat tarzının ve Kelt dilinin yayılmasıyla, diğer taraftan Keltlerin göç hareketleriyle gerçekleşmiştir. 
Zaman zaman Keltlerin gezgin ruhu, onların boy isimlerinden de anlaşılır. Tektosagen' ismi bir sığınma yeri, yuva arayanlar anlamına gelir ve konut sıkıntısına işaret eder. Bu da ancak göç yolunda ortaya çıkmış olabilir. Savoyen'deki Ollobroger ismi de alienigenae “başka bir yerde doğanlar anlamındadır” ve bu isim de yabancı bir ifade olarak daha önce oraya gelenler ya da o civarda yaşayan Keltler tarafından verilmiş olmalıdır. Kelt yayılmacılığının dinamizmi, kabile göçünde Keltleri Germenlerin önüne geçirir ve benzer şartlarla bir ilişki kurar: Bunlar savaşçı ruh, çok çocuk, taşrada sade bir hayat tarzı olarak sayılabilir. Neron döneminde yaşayan şair Silius Italicus (1 225), “Eylemsiz ve alelade yaşamaktansa, ölmeyi tercih etme”nin Keltlerden bize ulaşan bir hayat düsturu olduğunu iletir ve Keltlerin bu düstur geregince yaşadıklarını ifade eder. 


1 o Tuna bölgesinden Avrupa'ya göç etmiş bir Kelt kavmidir ve Tektosagen, Keltçe 
“servet arayanlar” demektir. (ç.n) 
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Görsel 1: Keltlerin Yayılımı (Demandt, Antike Staatsformen). 


Batıya doğru yapılan göçler, tüm Galya bölgesinde bir Keltleşmeye yol açmıştır. İspanya'daki Keltiberler de? ve İspanya'nın kuzeybatısındaki Gallaecia ismi de onlara işaret eder. Orada ve Thames Nehri'nin denize döküldüğü yere yakın bölgede bulunan Keltlere ait en eski bulguların İspanya'dakilerle benzerlik gösterdiği Britanya'da, Keltleştirme hareketleri o kadar yoğun değildir. Buradaki bulgular MÖ 5. yüzyıla aittir. Strabon (IV 5, 2), Britanya Keltlerinin oldukça mütevazı şartlar altında yaşadıklarını yazar. MÖ 7/5 yılında Belgler Südengland'a kadar yayılmış ve çok kısa bir süre sonra Sezar'ın bahsettiği düzeni kurmuşlardı. Ağırlıklı olarak ölü hediyelerinden oluşan maddi kültür ögeleri, yine aynı dönemde Kuzey Fransa'da bulunan arkeolojik buluntularla benzerlik gösterir. Bu da MS 6. yüzyılda Britanya'daki Saksonların seramiği ile Holstein'daki seramikler arasında görülen benzerliğin aynısıdır. Hibernia (İrlanda), Geç Antik Dönem'de Kaledonya'ya saldıran Scotti Keltleri tarafından işgal edildi. “İskoçya” adı ilk kez Orta Çağ/'ın ortalarından itibaren kullanılmaya başlamıştır. MS 4. yüzyılda 


2 Buisimdar anlamıyla Roma öncesi dönemde Ispanya'nın merkezinde ve kuzeyinde veya İber Yarımadası'nın Akdeniz sahilleri boyunca ve yarımadanın iç kısımlarında yaşayan Kelt boylarının adıdır. (ç.n.) 
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İrlandalı İskoçlar, Kaledonyalı Piktlerle birlikte Roma İmparatorluğu'na ait ve o zamanlar Germen asıllı Saksonyalıların da zulmüne maruz kalan Britanya'yı yağmaladılar. Dicuilus (bkz. sonraki bölümler) ve daha sonraki coğrafyacılara göre “Britanya” ismi İrlanda'yı da teşmil eder. 


Güneye yapılan seferlerin sonuçları daha ağır olmuştu. Livius'tan (V 33 vd.) alınan göç efsanesi, 5. Roma kralı Targuinus Priscus döneminde, yani MÖ 550 yılında Galya'da, Bituriglerin iktidarının zirveye çıktığını anlatır. Kelt ülkesini (Celticum) cesurca ve mutlu bir şekilde yöneten Bituriglerin kralı Ambicatus, ülkesini aşırı nüfus yoğunluğun- dan kurtarmak istemiş ve ilerlemiş yaşına rağmen yeğenleri Bellovesus ve Segovesus'u yeni yerleşim yerleri bulmaları için göndermişti. Kader, tanrıların arzusunu haber vermişti: Segovesus, Hersin Ormanlarını, yani Orta Almanya'yı; Bellovesus ise çok daha büyüğünü, İtalya'yı ele geçirmişti. 
Bellovesus, yedi kabileden oluşan büyük ordusuyla Alpler üzerinden İtalya'ya ulaşmıştı. 


Justin'in (XXIV 4, 1) dünya tarihinde bize ulaşan Romalılaştırılmış Gallier Pompeius Trogus efsanesi ise daha farklı şeyler söyler. Ülkelerinde ekmek bulamayıp kuşların işaretini takip ederek kutsal bir ilkbahar (ver sacrunı) zamanı Alpler üzerinden “Hercules'ten sonra” bir kısmı Panun- ya'ya, bir kısmı da Po Ovası'na göç eden Keltlerin sayısını Justin, 300.000 olarak kaydeder. Kutsal ilkbahar anlamına gelen “ver sacrum” kavramı, eski İtaliklerde alışılmış bir ritüel anlamındadır: Halk, kıtlığı izleyen yıl ellerine geçen her şeyi tanrılara bir şükran ifadesi olarak sunar. Ondan sonra doğan çocuklar da büyütülüp yetiştirildikten sonra yeni bir ülke aramak üzere yabana yollanırlardı. 


İtalya'ya yapılan göçler, Ön Alpler bölgesinin kuzeyindeki 400 yılından öncesine ait iki farklı arkeolojik bulgunun nedenini açıklar. Bu durum, bir taraftan kadın mezarların- daki önemli artışı ve buna bağlı olarak Alpler üzerinden çok az sayıda kadının erkekleri takip ettiğini; diğer taraftan söz konusu tahribatın boyutunu, yani iskân yerlerinin geniş alanda ve eş zamanlı yıkım izlerini göstermektedir. Normalde bu, savaş olaylarına da işaret eder, fakat Sezar'ın (I, 5), 


23 


Helvetlerin? kabile-yerleşim yerlerini terk etmeden önce buraları yakıp yıktıkları bilgisini de anımsatır. 


Bundan böyle Keltlerin yerleşmiş olduğu Kuzey İtalya, Romalıların gözünde “Alplerin bu tarafında kurulmuş Galya” olan Gallia Cisalpina olarak adlandırılırken; “öbür taraftaki” Gallin Transalpina, Galyalılar İtalya'da Romalı gibi görünmeyi kabul ettikten sonra, Gallia Comata (coma: uzun saç) ya da Gallia Bracata (bracae: uzun pantolon) olarak anılmışlardır. Böylece Keltlerin ülkesi, Gallia Togata olarak da adlandırılmıştır. Keltler İtalya'da birçok kabile halinde ortaya çıkmıştır. Keltlerin Insubria kolu, Bellovesus tarafından kurulan Medialanum, yani Milano bölgesinin çevresini işgal etmiş; Cenomanlar Brixia, yani Brescia ve Verona bölgeleri- nin çevresini, Boiler ise Bononia, yani Bolonya'nın çevresini ve son olarak da Senonlar Arimninum, yani Rimini kıyılarını işgal etmişlerdir. Alpler üzerindeki bağlantı da muhafaza edilerek Suebya'daki Alb ve Inn arasında ikamet eden Reaterler de Keltleştirilmiştir. Galyalıları güneyde cezbeden şey de Livius'a göre, meyve ve şaraptır. Po Ovası'na yerleşen Kuzey Etrüskler, kendi bölgelerine yapılan saldırıları engelleyemediklerinden on sekiz şehrini kaybetmiştir. Örneğin Bolonya'nın güneyinde kalan Marzobotto'daki münferit olaylarda olduğu gibi arkeologlar, Etrüsklere ait yerleşim yerlerini, istladan hemen sonraki enkaz haliyle, yıkıntılar arasındaki ölü ve silahlarla birlikte bulmuşlardır. 


Romalılar da Keltlerden muzdariptiler. O zamanlar Romalılar Roma'nın Yağmalanması'nı (Sacco di Roma) ilk kez yaşamışlardır. Livius (V 33 vd.) Galyalı Senonların, vatanperverlik duygularıyla yeniden şekillendirilmiş geleneklere göre, Brennus'un önderliğinde Roma'nın kuzeyinde bulunan Ertrüsk şehri Clusium'a, yani Chiusi'ye saldırdıklarını anlatmaktadır. Bu olay üzerine Chiusi sakinleri, Roma'dan yardım istemiş ve senato, Fabier soyundan üç elçiyi (onlara) göndermiştir. Fakat bunlar, Galyalıların ayağına giderek hiçbir girişimde bulunmayarak yabancılar ülkeye saldırmaktan vazgeçmediler. Savaş devam etti ve Romalı elçiler bu savaşa Clusium saflarında iştirak ettiler. Hatta bu elçi- 


3 Helvetia, İsviçre'nin ulusal kişileştirme figürü olup resmi adı “Confederetio Helvetica” (Helvetia Konfederasyonu) olarak geçer. Helveti ismi Roma işgalinden önce İsviçre platosunda yaşayan, Kelt bir kabile olan Helvetlerden türetilmiştir. 
(ç.n) 
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lerden biri, bir Kelt prensini dahi öldürdü. Bu hak ihlali için Brennus tazminat istediyse de bu istek senato ve halk tarafından reddedildi. Romalılar, Senonlara karşı harekete geçti, ancak 18 Temmuz 387 tarihinde Roma'nın 20 km kuzeyinde, Allia Deresi yakınında büyük bir hezimet yaşadılar. 


Büyük bir zafer kazanan Keltler, Via Salaria* üzerinden Roma'ya yürüdü. Roma'nın sakinlerinin çoğunun şehirden kaçmasıyla Keltler şehri işgal etti. Daha eski, örneğin Ouintus Ennius'un MÖ 180 civarına ait yıllıklarında (dize 228 
Skutsch) anlatılanlara göre kaleyi de ele geçirdiler. Daha yeni yıllıklardaki bilgilere göre, Kapitol Tepesi? düşmedi. 
Gece vakti kayalara tırmanma girişimini Juno'nun* kutsal kazları, çıkardıkları seslerle haber vererek engellemiş olmalıydı. Bugün Aracoeli'de yükselen Santa Maria Kilisesi'nin olduğu yerde bulunan evlilik tanrıçasının tapınağını kazlar korumaktadır. Fakat Juno, uyaran (monere) anlamındaki lakabını ilk o zaman almamıştır. Burası onun kutsal madeni para basma yeri olduğu için moneta, Ovidius'e göre “akçe” anlamındadır. Almancadaki “Münze” (bozuk para ya da jeton| de bu kelimeden gelir. 


Romalılar Veji'ye kadar çekilerek şehri, yedi ay sonra altın karşılığında Galyalılardan satın aldılar. Aralarındaki anlaşmaya göre 1000 pfund teslim edilince Brennus, kılıcını terazinin kefesine koyup Romalıların itirazına şöyle cevap verdi (fakat bu kesinlikle Latince değil): Vae victis/ (Yenilene yazıklar olsun!|. Bu bilgiyi biz Livius'ta (V 48, 9) okuyoruz. 
Bu kelime, Plautus'la birlikte MÖ 200 yılına kadar gelmiştir. Senatonun, Brennus ile yaptıkları müzakereler sırasında Marcus Furius Camillus'un bir ordu toplayıp geri çekilen Senonları mağlup ettiği, hatta hazineleri geri aldığı ve Romalıların onurunu tekrar kazandığı tahmin edilir. Polibios (11 22) gibi daha eski kaynaklar, Keltlerin, elde ettiği ganimetlerle ülkelerine geri döndüklerini söyler. “ Allianın kara günü” anlamındaki dies after Alliensis, Geç Antik Dönem'in sonuna kadar devletin yas günü olarak kaldı. Bu kara günle birlikte Romalıların kuzeydeki barbarlardan korkmaları bir travma halini almıştı. 


4 İtalya'daki eski bir Romayolu. (ç.n.) 
5 Antik Roma kentinin kurulu olduğu tepelerden biri. (ç.n.) 
6 (Eski İtalya'da doğum ve evlilik tanrıçası. (ç.n.) 
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Zaferlerinden sonra Kelt orduları birer birer İtalya'nın iç bölgelerine doğru ilerlediler. Syrakus'un zalim hükümdarı I. Dionysios tarafından karşılandılar ve Ksenophon'un Hellenika (VU 1. 20) adlı eserinde belirttiği gibi, MÖ 368 yılında Epameinondas tarafından rahatsız edilen Spartalılara yardıma gönderildiler. O zamanlar Keltler, ilk kez Yunanistan'da görüldü. Etrüskler ve Kartacalılar da Kelt askerlerinden faydalandılar. Orosius'un (IV 13, 5) tespitlerine göre, askerler için Keltçe kullanılan kavram “Gaesaten”dir (mızrak adamlar). Diğer yazarlarca söz konusu Keltleri başka bir soya ait olmaları, onların gruplar halinde lider addettikleri krallarının emri altında askere alınmalarıyla ilişkilidir. 


Daha sonraki yıllarda başka başka ve kısmen Apulien'e kadar uzanan yağmalama ve Romalılarla aralarında geçen çatışmalar da meydana gelmiştir. Bunlar anlatılırken, efsanevi bir şekilde abartılarak ve süslenerek sunulmuştur. MÖ 
360 yılında Titus Manlius Imperiosus, Galyalıları Roma'nın 
doğusundaki Aniene Nehri üzerinde mağlup etti. Kartacalı komutan Hannibal, MÖ 218 yılında İspanya ve Güney Fransa'dan çıkıp, Alpler üzerinden gelerek Roma'ya meydan okuduğunda ve savaş ilan ettiğinde, Keltler son kez Romalılar için bir tehlike teşkil etmişlerdi. Hannibal'ın ismi Gallıa Cisalpina'da duyuldu. İnsubriler ve Boiler Hannibal'a katılarak yakınlarına yerleşen Romalıları kovdular. 207 yılında Cisalpin Keltleri, İspanya'dan çıkıp Alpler üzerinden kardeşi Hannibal'a yardıma gelen, fakat ona yetişemeyen Hadrubal'ı destekledi. MÖ 203 yılında Pönlerin İtalya'yı terk etmesinden sonra, Romalılar intikamlarını aldılar. İnsubriler ve Cenomanlarla bir anlaşma yapıldıysa da Boilerin büyük bir kısmı ya buradan kovuldu ya da yok edildiler. Gallia Cisalpina da bir şekilde Romalılaştırıldı. Lucius Cornelius Sulla, bu bölgeyi bir eyalet olarak düzenledi. Sezar ise Gallia Transalpina'ya karşı bir savaş için askerlerini hazırladı. 
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IV. DOĞU SEFERLERİ 


Keltler, ana yerleşim yerleri olan Güney Almanya ve Fransa'dan doğuya doğru ilerledi. MÖ 5. yüzyılın sonunda, ismini Kelt boylarından biri olan Boilerden alan Bohemya'yı (Boiohaemum) işgal etti ve bu bölgede Stradonitz ve Pressburg kalelerini inşa ettiler. Kelt orduları buradan daha doğuya, Şilezya ve Siebenbürgen'e geçtiler. İllürik kökenli Doğu Alplerinin Keltleştirilmesi, MÖ 3. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. 
Daha önce ismi zikredilen Regnunı Noricum, krallık merkezini Kaerten'deki (Virunum) Magdalensberg'de kurdu. Sakinlerinin Norici ya da Taurisci olarak adlandırıldığı bu bölge, Avusturyalılarca örnek teşkil edecek biçimde araştırılmıştır. 


Daha küçük gruplar, çok daha önceden Karadeniz'e ulaşmışlardı. 4. yüzyıldan itibaren Keltler, İliryalılara karşı Makedonların müttefiki olarak görülmeye başlandı. Strabon'a (V113, 8) göre buraya gelen Keltler, 335 yılında Büyük İskender'e bağlılık yemini etti. Onların şartlı olarak yaptıkları bu bağlılık yemini, yaklaşık bin yıl sonra İrlandalı Galyalılarda (Thurneysen, 1921, 150:199) görülen yemin şekline benziyordu: “Biz yeminimize sadık kalmak istiyoruz ya da gök yere insin ve bizi parçalasın, yer yarılsın bizi yutsun, deniz kabarsın ve bizi boğsun.” Nikomakhos'a Etik (1115 b 
25) eserinde bahsedildiğine göre, böyle bir yemin şeklini Büyük İskender'in hocası Aristoteles'in de duymuş olması ihtimal dâhilindedir. Fakat o, bu yemin şeklini muhtemelen yanlış anlamıştır, çünkü Aristoteles, Keltlerin ne kadar cesur olduğunun, şiddetli depremlerden ya da güçlü deniz fırtınalarından korkmadıklarından anlaşıldığını yazar. Çünkü Keltler, böylesine büyük felaketlerin ülkelerinde ortaya çıkmasına ihtimal vermezler. 


324 yılında Keltleri, Büyük İskender'in Babil'deki sarayında, Batılı kabilelerin elçileri arasında görürüz. Diodo-Tros'a göre 280 yılında Kelt ordusu, 2000 yük aracının olduğu bir kervan eşliğinde Makedonya'ya yürümüştür. Yine 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Brennus gibi bir Kelt komutan, MÖ 279 yılında Makedonları mağlup ederek Makedonya kralı Prolemaios Keraunos'u öldürdü. Delphi'deki tahkimatı olmayan zengin Apollon Tapınağı yağmalandı. Ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı daha sonra Güney Galya'daki Tolosa Tapınağı'na götürüldü. 
Günümüzde Toulouse denilen bu yerde, MÖ 106 yılında bu ganimet Romalıların eline geçti. Delphi'nin yağmalanması, Yunan dünyasında çok büyük bir etki yarattı. Bu itibarla tanrıların bu işe bizzat el attıkları ve barbarları geri çekilmeye zorladıkları, efsane şeklinde anlatılagelmiştir. Çok uzaklardaki İskenderiye şehrinde yaşayan şair Kallimachos, Delos Adası'ndaki Apollon ile ilgili şiirinde şunları yazar: 


Ve bir gün bir savaş çıkacak. Şayet Keltler, Yunanlara karşı barbar kılıçlarını çekerlerse ve Keltler kendi savaş tanrılarını çağırırlarsa, batının geç doğmuş titanları, gökteki sayısız yıldızlar kadar sürüler halinde kar fırtınası içinde oraya üşüşürler. 


Güneydoğuya doğru göçleri esnasında çok sayıda Kelt grubu, Orta ve Aşağı Tuna bölgelerine yerleşti. Save, Drau ve Morava'nın denize yakın bölgelerinde Skordiskler yaşıyordu. Skordiskler, orada yerleşik haldeki Trakyalılara karışmalarına rağmen imparatorluk dönemine kadar kaba örf ve geleneklerini muhafaza ettiler. Bu hususta, ölülerinin kafataslarını içme kabı olarak kullanmaları örnek olarak gösterilebilir. Felaket getirdiği gerekçesiyle altına sahip olma konusunda küçümseyici bir tavır takındıklarını iddia eden Athenaios'a (234 AB) inanmak pek de makul görünmüyor. 
Keltlerin bu grubu, zaman zaman Romalılara karşı mücadele ederek zaferler kazandılar ve Romalılar tarafından tahrip edilen Singidunum, yani Belgrad şehrini kurdular. 


Keltlerin güneydoğuya doğru yaptıkları büyük göç hareketleri sırasında Haimos Dağları'nın (Balkanlar) güney eteklerindeki Trakya'ya, MÖ 278 yılında Kral Kommontorios'un maiyetindeki Kelt grupları yerleşti. Kral Kommontorios, bugün bir Bulgar köyü olan Tulowo'da kendisi için Tylis Sarayı'nı inşa ettirdi. Kommontorios, savaşçılarını burada yönetiyor ve yetiştiriyordu. Keltlerin kralı Kauaros MÖ 212 yılında Trakyalıların bir saldırısında mağlup oluncaya kadar Yunan şehri Byzantion, 50 yıl boyunca Keltlere vergi ödemek zorunda kaldı. Bu yenilgi sonrası Keltlerin Tylis adındaki ülkesi tarih sahnesinden silindi. 
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280 yılındaki göçleri esnasında aralarında 10.000 savaşçının da bulunduğu 20.000 Kelt, kralları Lonorius ve Lutarius'un öncülüğünde boğazı geçerek Küçük Asya'ya ulaştı. 
Keltler, evvela Bitinya krallarının askerleri olarak, daha sonra yine asker olarak Roma'da, Massilia ve Kartaca'ya kadar Akdeniz bölgesindeki ülkeler için, hatta Mısır'da bulunan Ptolemaioslar tarafında bile savaştı. MÖ 268 yılında “Filler Savaşı”nda Seleukosların kralı 1. Antiokhos'a yenildiler, fakat yine de bundan böyle Galatya adını alan bölgede ve Orta Anadolu'nun Halysbogen (Kızılırmak) bölgesinde yerleştiler. Keltler, daha önce Alplerden geçerken yaptıkları gibi, işgal ettikleri ya da yağmaladıkları bölgeleri önceden aralarında yaptıkları kurayla paylaştılar. İmparator Hadrianus'un gözetiminde yazan Yunan tarihçi Appianus, Keltlerin bu üç kolunu şu şekilde adlandırır: Tavium çevresindeki Tektosaglar, Ankara ve çevresindeki Trokmer'ler (Türkmenler) ve Pessinus çevresindeki Tolistoboyer'ler (ya da Tolistoager'ler). 


Daha sonraki dönemlerde Galatya Keltleri düzenli olarak komşu devletlerle yaptıkları savaşlarla karşımıza çıkar. Bergama'nın Yunan krallarıyla sürekli çatışmışlardır. MÖ 235 
yılında !. Attalos, kendinden önceki kralların onlara ödediği bir nevi haraç niteliğindeki saldırmama parasını ödemeye yanaşmadı. MÖ 190 yılında Galatya Keltleri, Seleukos kralı IM. Antiokhos'un tarafında Romalılara karşı savaştı.! Zaferlerinden sonra MÖ 189 yılında Konsolos Manlius Vulso bütün Galatya'ya hâkim olmayı amaçlayan Tolistoagirlerin kralı Ortiagon'u cezalandırdı ve iddiaya göre 40.000 esiri beraberinde götürdü. Buna rağmen Ortiagon, Bergama kralı II. Eumenes'i rahatsız etti. MÖ 166 yılında Il. Eumenes bir zafer kazandı, ancak Romalılar onun, Galatyalıları hükümranlığı altına almasına engel oldular. 


Attalosların Galatyalılara karşı zaferi, Yunan heykel sanatının yarattığı en önemli eserlerden olan üç heykel grubunda ifadesini bulmuştur. MÖ 235 yılında Kaikos'taki zaferinden sonra Attalos, Bergama akropolündeki Athena Nikephoros Tapınağı'na, mermer kopyaları günümüze ulaşan “Büyük Galliler” adındaki bronz heykellerden hediye 


1 Söz konusu savaş Manisa (Magnesia am Sipylos) civarında meydana gelmiştir. 
(ç.n.) 
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etti. Bu heykellerin konusu “ölmekte olan Galyalılar”dır. 
Bu heykellerden biri trompet çalan bir Galyalıya aittir. Günümüzde bu heykeli Roma'daki Capitoline Müzesi'nde görmek mümkündür. Bir diğer heykel de karısını ve kendisini hançerleyerek öldüren bir Galyatıyı tasvir eder. Ludovisi'nin koleksiyonunda bulunan bu heykeli de kısa bir süreden beri Roma'daki Altemps Palazzo'da görmek mümkündür. Bunların kopyalarını Sezar, Batı Keltlerini mağlup ettikten sonra zaferinin bir anısı olarak, bilahare Sallust'ta ınşa ettirdiği bahçelere diktirmiştir. 


MÖ 160 yılında Atina akropolisinin güney duvarına “Küçük Galyalılar” adında ikinci heykel grubu dikilmiştir. Bu zafer anıtında tasvir edilen Yunanların Amazonlarla mücadelesi esasen Maraton Savaşı'nı, tanrıların devlerle (Gigantlarla) mücadelesi ise Bergamalıların Galatyalılara karşı kazandığı savaşı simgelemektedir. Bu heykel grubuyla ilgili olarak dörtlü bir yorum yapılabilir: bunlardan ikisi mitolojik ve tarihi bir olayın yorumu, diğer ikisi de kültür ve medeniyetin barbarlığa karşı kazandığı zaferin yorumu. 
Pausanias'ın (1 25, 2) anlattığı bu devasa heykel grubunun da sadece Roma dönemi kopyaları bilinmektedir. 


MÖ 166 yılında Eumenes tarafından Zeus ve Athena'ya ithaf edilen Bergama Zeus Sunağı'nın ehemmiyeti diğerlerinden daha fazladır. Heykelin etrafını saran süslü friz de yine tanrıların devlere karşı savaşını tasvir eder. Her antik gözlemci tarafından bu, Galatyalıların zaferlerinin mitolojik temsili olarak bilinir. Bu temsili anlatımın bir benzerinin, Bergama heykeltraş okuluna ait Apollo ve Marsyas heykel grubunda olduğu düşünülür: Burada da Yunan tanrılarının Asyalı şeytanın (Kay Ehling) kibrine üstün gelmesi söz konusudur. Geç Antik Dönem'de Bergama Sunağı, dünyanın yedi harikası arasında sayılmıştır; fakat sunak Bizans döneminde sökülmüş ve Arapların tehdidi altındaki şehrin kalelerinde yapı malzemesi olarak amacının dışında kullanılmıştır. Alman mühendis Carl Humann tarafından bu eserin keşfedilmesinden sonra, 1878 yılında onun yönetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına başlanmıştır. 1896 yılında ölen Carl Humann, Bergama'danın Yukarı Agora bölgesinde defnedilmiştir. 


30 


Bu eser üzerindeki çalışmalar, Berlin müzelerinin görevlendirdiği Alexander Conze ve Theodor Wiegand tarafından devam ettirilmiştir. Bab-ı Ali ile 16 Ağustos 1879 yılında yapılan anlaşma gereği bu sunağın kabartmalı parçaları Almanya'ya getirilmiş ve büyük heyecan uyandırmıştı. Bu kabartmalardaki ihtiraslı coşku ve dinamik hareket zenginliği, Winkelmann'ın “soylu sadelik, sessiz büyüklük” sözüne uymaz ve “Helenistik Barok” adı verilen bir üslup kavramının oluşmasına yol açmıştır. Jakob Burckhardt Berlin'e gelmiş ve 10 Ağustos 1882 tarihinde Max Alioth'a şunları yazmıştı: "Bergama'nın süslü frizi! Öfke ve şiddet dolu her şey; sanat tarihini epey altüst edercesine büyük bir üslupta.” 
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V. EKONOMİLERİ 


Galyalılar, aynı dönemdeki Germenlerden, İtaliklerden ve Etrüsklerden daha gelişmiş bir ekonomiye sahiptiler. Hayvan, özellikle de domuz ve sığır yetiştiriciliğinde oldukça ilerleme kaydetmişlerdi. Antik yazarlar, sığırlarda iyi ırkı, domuzlarda ise miktarı öne çıkarırlar. Ancak evcil hayvanlar günümüzdeki benzer türleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük kalıyorlardı. Manching'deki kemik buluntularının, 6042'si sığıra, /632'si de domuza aittir. Yaban domuzu Kelt sanatında milli bir sembol olarak anlaşılacak kadar çok tasvir edilmiştir. Yine benzer şekilde meyvelerinden domuzların beslendiği meşe ağaçlarına da çok değer verilmiştir. 
Kemik buluntular arasındaysa geyiğe çok az rastlanmıştır. 
Öyle görünüyor ki temel gıda maddeleri hububat ve baklagil idi. Galyalılar zeytin ağacı ve asmadan da bihaberlerdi. 


Çok yönlü olarak gelişen çiftçiliği, meracılık sisteminde görürüz: Belirli bir arazi, uzun yıllar ekim arazisi olarak, sonra da daha uzun bir süre boyunca da mera olarak kullanılır. Böylece toprak kendini dinlendirir. Mera döneminde tarlaların doğal gübrelenmesi dışında Keltler, ıslah edilmiş kireçli balçık toprağı ile kireçten de suni gübre elde etmesini biliyorlardı. 
Yem ekonomisi ya da meracılık, tarlaların çitle çevrelenmesini gerektirir. Bu da yine arazilerin özel mülkiyette bulunmasıyla mümkün olur. Bir araziye ya da bir mala ortaklaşa sahip olmak Diodoros'a (V, 34,3) göre, İber Yarımadası'ndaki Vaccaei Keltlerinde vardı. Bunlar arazilerini ortaklaşa ekip biçiyorlar ve ürünü bölüşüyorlardı; bir ürünü ya da bir şeyi saklayan ölüm cezasına çarptırılıyordu. Toprak yoğun olarak işlendikten sonra özel mülkiyete geçiyordu. Germenlerde de benzer üretim biçimlerine dayanan ve uzun zaman çok ilgi görmüş ilk komünist öğreti, elbette toplumdaki eşitliği kanıtlamıyordu. Çünkü karar verebilenler, toplumdaki itibarlı ve hatırı sayılan kişilerdi. Çekişme ve kavgalar hep olmuştur. Kavgadan kaçınmak için mülkiyet sistemi uygulanıyor ve artık kimse kendi mülkünün dışında hiçbir şey için kavga etmiyordu. 
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Tıpkı Ertrüsklerde olduğu gibi, Kelt ekonomisinin asıl büyüklüğü maden endüstrisindeydi. Salzburg bölgesindeki bakır maden ocakları zaman zaman bütün Orta Avrupa'nın bakır ihtiyacını karşılıyordu. Bronz için çok önemli olan çinko, çok eskiden beri Cornwall'dan getiriliyordu. MÖ ilk binyıla ait Mısır Papirüsü, çinko için pretan kelimesini ihtiva ediyordu. Bu kavram da Britanya isminin kökeni olabilir. Yine Kypros (Kıbrıs) isminin “bakır adası”ndan ve Kreta (Girit) isminin de “tebeşir adası"ndan geldiği bilinir. Bronz, Demir Çağ'da da önemini korumuştur. Bronz paslanmaz, kolayca yaldızlanabilir, esneklik özelliğiyle de çekiçle istenilen kalıba sokulabilirdi; bronzlar örneğin miğferlere, kabartmalı bakraçlara (situla) ya da İrlanda efsanesinde Keltlerin önemli ev eşyalarından biri olan kazanlara dönüştürülüyordu. 


Galyalılar altın zenginliğiyle de biliniyorlardı. Bu altın zenginliğinin temeli de daha çok Batı Alplere altın kum taşıyan nehirlere dayanır. Polibios (XXXIV. 10, 10) MÖ 150 yılında Noricum'da çok ilgi çeken bir altın madeninin bulunduğundan bahseder. MO 106 yılında Romalılar tarafından yağmalanan 1olosa (Tulus) Tapınağı hazinesinin 5 milyon pfund değerinde altın ihtiva ettiği söylenir. Sezar ele geçirdiği ganimetleri İtalyan pazarına yığdığında, Suetonius'un 
(54) belgelerine göre altın fiyatları çok düşmüştü. Gümüş ise İspanya'daki Keltiberler aracılığıyla elde edildi. Fakat ilk kez Kartacalılar, ilk Pön Savaşı'nı kaybettikten sonra, Barkid aileleri aracılığıyla İber Yarımadası'nı kontrol altına aldıkların- da, daha büyük ve daha gelişmiş bir madencilik getirdiler. 


Renkli metallerden yapılan aletler, Antik Dönem Keltlerinin sanat anlayışına dair en önemli kanıttır. Meşin, ağaç ve dokumacılık üzerine çalışmalarla ilgili günümüze hemen hemen hiçbir şey ulaşmamıştır. Diğer dönemlerin bölgesel el sanatlarına benzer şekilde burada da geometrik biçimlerdeki dekoratif ve soyut süslemeler ağır basar. Bu el sanatlarında, insanlar ve hayvanlar tabii bir şekilde değil, çok basitleştirilmiş ve değiştirilmiş orantılarla verilmiştir. Betimlenen figür ve motif gibi unsurların büyüklüğü, onların önemi ölçüsün- de olup gerçek boyutlarını yansıtmaz. İnsan ve hayvan karışımı fantastik masal yaratıkları Keltlere has özellikler gösterir. Hareketli ve stilize figürler, benzer ya da değiştirilmiş olarak genellikle bir sıra dâhilinde görülür. Güneydeki eserler de önemli bir ilham kaynağı olmuş ve değiştirilerek benimsenmişti. Sonuçlar da usta elinden çok, halkın duygularının sanata yansıdığını açıklar. Hallstatt Dönemi'nin çeşitli motiflerle süslenmiş çok renkli seramik kapları da oldukça etkilidir. Sanattaki Yunan etkisi, Keltlerin heykeltraşisinde görülür. Keltler heykel yapımına MÖ 6. yüzyılda başladılar. 
Bu dönemin ilk örneği Hirschland Prensi'dir. Bunu MÖ 5. 
yüzyılda Glauberger heykeli takip etti (Bkz. Görsel 2). Fakat bu eserlerin sayısı çok fazla değildir. 


En önemli maden demir idi. Galya'da demiri işleme, İtalya'dakinden iki asır sonra başlamıştır. MÖ 7. yüzyıldan itibaren üretilen La Tene kılıçları? teknik olarak aynı dönemdeki Roma kılıçlarından daha kalitelidir. Kılıcın Latincedeki karşılığı çladius'tur (gladiole ise bir tür süs çiçeğidir) ve aslı Keltçe bir kelimedir. Bu tür kültürel etkileşimlerin nasıl gerçekleştiği, tesadüfen elde edilen haberlerle öğrenilir. Doğa Tarihi adlı eserinde (XII, 5) Plinius, (aşağıdaki bölümde Plinius'a yapılan atıfların tümü bu eserde geçer) MÖ 400 yılında Roma'da el sanatlarında ya da demir sanatındaki (ars fabrilis) ustalığıyla tanınmış ve memleketindeki hemşerilerine İtalya'daki güzel hayatın bir kanıtı olarak incir, üzüm, zeytinyağı ve şarap getirmiş Helico alias Elico adında Kelt asıllı bir Helvetin yaşadığını bildirir. 


Görsel 2: Glaubergli Keltlerin prensi, Sandstein, MÖ 5. yüzyılın başı. 


2 LaTene, Halstatt Keltlerinin İtalya'nın kuzeyindeki kollarından biri. (ç.n.) 
3 GaiusPlinius Secundus (yak. MS 23-79), tarihçi ve yazardır ve adı geçen eseri de 
ansiklopedik bir doğa tarihi eserdir. (ç.n.) 
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Bern civarındaki Biel Gölü'nün üzerinde, palmiye ağacının altında karşılıklı duran iki keçi ve Yunanca harflerle KORİ-SİOS damgası taşıyan bir kılıç bize ulaşmıştır. Diğer kılıçlar- da ise bir süvari, ayak izi, boğa, domuz ve maske görürüz. 
Bunlar üreticinin sembolü müdür, kılıç sahibinin damgası mıdır, yoksa bir şifa işareti midir? Meşhur norik kılıçlarının (Noricus ensis) teknolojik olarak çelikten yapıldığı kanıtlanmıştır. Diodoros (XVI 94, 3), İskender'in babası Il. Philipp'in katilinin suikast sırasında Keltlere ait bir kılıç kullandığını ve haber değeri olarak bunun çok önemli olduğunu bildirir. 


Madenciliği Orta Avrupa'ya Keltler getirmiştir. Maden cevherinin bulunduğu ocaklar, demir cevheri işlemeciliği- nin ilk kez MÖ 6. yüzyılda başladığı Britanya'da, Aguitanya'da,' Lothringen'de, Siegerland'da, Noricum ve Bohemya'da bulunuyordu. Maden ocakları 100 metre derinliğe kadar ulaşıyordu. Bu yerlerin her biri arkeolojik olarak iyi araştırılmıştır ve Camp d'Affrigue'deki gibi üretim sürecini anlama imkânı verir. Isa'dan önceki son yüzyılda Kelt demir işlemeciliği oldukça ilerlemişti. Manching'de şimdiye kadar, demirden yapılmış çeşitli tiplerde yaklaşık 200 alet bulunmuştur. Keltler, Germen mitolojisine demirci ve madenci olarak girmişlerdir. Pamuk Prensesin Yedi Cüceleri de Roma dönemindeki Genius Cucullatus üzerinden Kelt inancındaki “kapşonlu manto giymiş yardımsever cüceye uzanmaktadır” (R. Egger, 1948). Almancadaki Eisen (demir) kelimesi de Keltçeye dayanır. Yine “Ger” (kargı), “Glocke” (çan), “Brünne” (kuyu) ve olasılıkla “Ofen” (ocak) kelimesi de fonksiyon olarak demir eritme ocağını hatırlatmaktadır. 


Mısır'da MÖ 3000'li yıllarda bilinen çömlekçi çarkı ile değirmenin Germenlere Keltlerden aktarılmış olması, onların zanaatkârlıktaki üstünlüğünü göstermektedir. Birçok üretim dalında Keltler, mükemmel işler başarmışlardır. 
Bunlara örnek olarak emaye sanatını, cam üretimini (isim olarak Bibracte'de) tekstil ve deri işlemeciliğini, tornacılığı, araba yapımını verebiliriz. Keltler tarafından icat edilen iki akslı araba tipleri, 19. yüzyıla kadar posta arabası olarak kullanılmıştır. Sezar, birkaç kez Galya'daki köprülerden (I 7; VU 19) bahseder. Romalılar da, Latinceye girmiş silah, 


4 2015yılına kadar Fransızlara ait olan bir bölge. (ç.n.) 
5 Bibracte, Galyalı Keltlerden Aeduların başkenti idi. (ç.n) 
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araba ve tekstilde kullanılan yaklaşık 200 Keltçe kelimenin gösterdiği gibi Keltlerden çok şey öğrenmişlerdir. Diğer birçok kabilede olduğu gibi, tekstil alanı Keltlerde de kadınların asıl çalışma alanıydı. Kelt kıyafetinde öne çıkan önemli giysiler, ata binerken gerekli olan paçaları uzun pantolonlar (bracae), soğuktan ve yağmurdan koruyan kollu mantolar (mantum) idi. Latince calıga, câlıgula (asker çizmesi| da yine Keltçe bir kelimedir. At koşum takımlarını da Romalılar, Keltlerden almışlar ve süs parçalarını kendileri geliştirmiştir. Romalılar, Geç Antik Dönem'de hâlâ kullanılan ve eşekler tarafından çekilen, büyük bir bıçakla teçhiz edilmiş iki teker arasında bulunan büyük bir tarak ve Keltlere ait dikiş makinelerini mucize aletler olarak görüyorlardı. Plinius'un (XVII 72) anlattığı bu aletin örnekleri Trier, Köln, Koblenz Luxemburg'daki mezar kabartmaları üzerinde bulunur. 


Daha Hallstatt Dönemi'nde tuz elde etme Keltlerin önemli meslek kollarından biriydi. Tıpkı maden cevheri gibi tuzu da Keltler yer altında aramışlardır. 1846 yılından beri araştırılan Halistatt ocakları, 200 metrenin üzerinde bir derinliğe ve en az 5500 metre toplam uzunluğa ulaşmıştır. Bu ocakları açma tekniği, bilhassa Salzbach yakınında bulunan Hallein'daki Dürnberg'de yürütülen arkeolojik çalışmalar sayesinde iyi bilinmektedir. Çıradan yapılma meşalelerine varıncaya kadar, madencilikle ilgili gerekli bütün aletler bulunmuştur. MÖ 7. ve 6. yüzyıllara ait binlerce mezar, gelişmiş bir sanayinin göstergesidir. “Hallstatt” ismi “tuz şehir” (Salzstadt) anlamındadır. Ve yine “Hallein”, “Halle” ve Alpler bölgesinde Steinsalz Schwaben bölgesindeki “Hall” isimleri de “tuz” (Salz) ile ilişkilidir. Alpler bölgesinde kaya tuzu aramaları, bunun işletmeciliği ve ticareti yapılırken başka yerlerin tuz ihtiva eden kaynaklarında da, örneğin Hessen bölgesindeki Bad Nauheim'da, kaynatma işlemiyle tuz elde edildiği vakidir. 


Keltlerin yaşadığı tüm bölgelerde, daha az kapsamlı olarak da Kuzey Avrupa'da kehribar yatakları bulunan bölgelerle, büyük çapta da Akdeniz'le dış ticaret yapılıyordu. 
Keltlere ait Alpler bölgesinden kaya tuzu ve kaya kristali, Cornwall'den de, kısmen Kartacalı denizciler tarafından Biskay Körfezi üzerinden kalay ihraç ediliyor, kısmen de Sen ve Rhöne nehirleri üzerinden Kelt ve Yunan tüccarlar 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aracılığıyla güneye ulaşıyordu. Örneğin Strabon (llI 5, 11) ve diğer antik kaynaklarda anlatılan efsanevi Kalay Adaları (Kassiteriden), Britanya ile ilişkilidir. Bunun yanında Keltler, asker ve kölelerin taşınmasına da yardım ediyorlar, Strabon'a (IV 4, 3) göre Keltler, İtalya'ya işlenmiş et ve kaban da temin ediyorlardı. Plinius (19, 7; 13), Keltlerin ürettiği ve İtalya'da oldukça rağbet gören ketenden kadın kıyafetleri ile yastıklardan övgüyle söz eder. 


İthal edilen ürünler arasında şarap ve zeytinyağının yanında, Etrüsklerin daha ziyade içki kültürüne ait gaga ağızlı kap ve kazan gibi önemli bronz eserler sayılabilir. Bunlardan başka Kelt yerleşimlerinde ve mezarlarda bulunan amphora ve boyalı Attika seramiği, Yunanistan'dan ithal ettikleri ürünler arasında yer almaktadır. Keltlerde pazar yeri Massilia idi. Hochdorf'ta bulunan bronz kazandaki üç arslan ataçtan (süs parçaları) ikisi ve La Garenne'deki kulplu kazan ile çeşitli Kelt yerleşiminde saptanan mercanlar Yunan kökenlidir. Plinius'un (XXXII 23) bildirdiğine göre Keltler, mercanın tehlikelerden koruduğuna inanıyorlardı. 


Vix'in mezarında, MÖ 520 yılına ait siyah figürlü içki kâsesi dışında, benzerleri içinde erken Yunan sanatının en güzel ve en büyük örneği olan bir bronz krater? bulunmuştur. 
Bu krater, MÖ 480 yılında Yunanistan'da işlenmiş, 208,6 kg ağırlığında ve kapağı ile birlikte 184 cm yüksekliğindedir. 
Kabın etrafındaki şerit, miğferli savaşçıların kullandığı dört atlı bir arabayla süslenmiştir. Kabın büyüklüğünden dolayı sadece dekoratif bir anlamı olan her iki kulp, Medusa başıyla bezenmiştir. 


Aynı mezarda bulunan ve bir Yunan-İskit eseri olan pegasus motifli muhteşem bir altın taç, Keltlerin Doğu'yla ilişkilerine işaret eder. Reutlingen yakınlarındaki Achalm'den tütsü kabı, Hohenasperg'deki Grafenbühl mezarına ait fildişi obje ve kumaş buluntu (problemli), bu ilişkileri daha da doğuya götürür. Heuneburg civarındaki Hochmichele'de bulunan tümülüslerde 1937 yılında, şimdiye kadar Avrupa'da sadece Atina Agorası'nda rastlanan bir Çin ham ipegi bulundu. Sezar (VI 17), Keltlerin, Romalıların Mercurius diye adlandırdıkları, seyahatlerde kendilerini koruyan, para 


6 Antik Yunan'da şarap ve su karıştırmaya yarayan içki kabı. (ç.n.) 
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kazanmada ve ticarette (ad gunestus pecuniae mercaturaasgue) kendilerine yardım eden tanrı Tevtates'e çok büyük saygı duyduklarını bildirir. Tewtates, tacirlerin tanrısıydı. Bulga denilen deriden yapılma para torbası kelimesi de Keltçeden gelir. Almancadaki “Budget” (bütçe) kelimesinin kökeni de bu kelimeye dayanır. 


Görsel 3: Britanya sikkeleri ve Yunan örnekleri (solda). 


Bilinen ilk Kelt sikkeleri MÖ 400 civarına tarihlidir. Bu sikkelerin tipleri de Yunan paralarıyla bağlantılıdır. Özellikle altın staterler” ve Makedonyalı 11. Philipp'in Tetra drahmileri büyük çapta taklit edilmiştir. Batı Keltler altını tercih ederken, Doğu Keltler gümüşü tercih etmişlerdir. Sikke resimleri bu arada gittikçe artan bir barbarlaşmayı gösterir. 
Bir Yunan bu durumu böyle tanımlayabilirken, modern estetik ise gittikçe artan bir stilizasyon veya şeytanlaştırma şeklinde yorumlar. Sikke ön yüzünde bir baş, arka yüzünde bir at, bir tanrı veya bir sembolü sürekli kopya edilerek, antik şablondaki naturalist üslup tanınmaz bir boyuta ulaşmıştır. “Gökkuşağı kâseciği” (Regenbogenschüsselchen) adı verilen sikke tipinde ise geriye sadece nokta ve çizgiler kalmıştır (Bkz. Görsel 3). Aremorica, yani Bretonya'da bulunan Keltlere ait sikkeler üzerinde, Sirakusa'nın MÖ 4. yüzyıldaki Arethusa tipi kullanılmıştır. Bu sikke örneklerinde açıkça tiran Dionysos'un emrinde bulunan ve böylece kuze- 


?/ Eski Masırlılarda Nefer-nub denilen bu altın staterler, MÖ 361 ila 359 yılları arasında Mısır kralı tarafından çıkarılan ilk sikkelerdir. (ç.n.) 
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ye giden yolu bulan savaşçıların ücretlerinin ödenmesi söz konusudur. 


Para ekonomisine geçiş hem olumlu hem de olumsuz etkiler göstermiştir. Sezar, aristokratlar tarafından getirilen ve onların zenginliğinin temelini oluşturan kârlı gümrük gelirlerine de değinir. Borçlanma, borcunu ödeme gücü olmayanların köleleştirilmesi gibi yan unsurlarıyla kredi sistemi de çok erken gelişmiştir. Çok sayıda Galyalı prens, başları ve Latin harfleriyle yazılmış isimleriyle sikkeler üzerinde görülür. 
Bunlardan üçünü Sezar sayesinde biliyoruz: Dumnorix, Litaviccus ve Vercingetorix. Romalıların zaferiyle birlikte Keltlerin sikke basımı da sona erdi. Roma tipi sikkelerin en önemli merkezi olarak ise Lugdunumı, yani Lyon kalmıştır. 


Keltler Yunanları örnek alarak yazıyı kullanmışlardır. 
Fakat daha önce Mikenlerde olduğu gibi (Linear B Yazısı) yazıdan edebiyat anlamında değil, pratik ve teknik amaçlar dolayısıyla istifade etmişlerdir. Sezar (1 29; VI 14) Helvetlerde Yunanca harflerle yazılmış vatandaşların listesini sunmuştur. Keltler bu bağlantıyı Marsilya (Massilia) üzerinden kurmuştur. Galyalılar soncumhuriyet döneminde oğullarını okula için Marsilya'ya göndermişler ve oradan da kendilerine hatipler ve hekimler temin etmişlerdir. Romalılar döneminde Marsilya'da üç dil konuşuluyordu. Keltlerde yazını- nın kullanıldığı, arkeolojik bulgularla da kanıtlanmıştır. Bu 
buluntular, daha çok Lombardik Gölü çevresinde MÖ 500 
yılına tarihli, Narbonne civarında ise daha geç döneme ait mezar taşları üzerindeki çok sayıda yazıt ile Manching'deki yazı araç ve gereçleridir. Bunlardan başka Manching'de, Yunan harflerle sahibinin adının yazılı olduğu güveçler de bulunmuştur. 


Daha yakın dönemlerden Latin, İber ve Kuzey Ertrüsk alfabelerinin kullanıldığını biliyoruz. Akdeniz bölgesinin etkisiyle Keltler, mühür yüzükleri de kullanmışlardır. Trogus (Justin XLIII 4, 1 vd.) Galyalıların, Marsilyalı Yunanlarla kurdukları ilişkiler sayesinde barbarca yaşam tarzını aştıklarını anlatır: Yunanlardan şarap ve zeytin kültürü, tarım tekniği ve şehirciliğin yanı sıra medeni bir hayat tarzı da alınmıştır. Trogus, Keltlerin silahlara değil, kanunlara uymaya hazır olmalarından övgüyle bahseder: leçibus, non ArMİS VİVETE. 
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VI. DİNLERİ 


Keltlerin dini ve mitolojisi her zaman özel ve büyüleyici bir etki uyandırmıştır. Günümüze ulaşan sayısız fakat büyük ölçüde kesinlik içermeyen bilgiler, ünlü bilim insanlarının bile büyük spekülasyonlar yaratmalarına sebep olmuştur. 
Bu bilim insanlarının ortaya attığı süslü ve edebi teoriler oldukça problemlidir. Kelt, Yunan veya Romalı kaynaklardan olduğu kanıtlanamayan şeyler, özellikle de Kelt heykeltraşisinin daha çok fantastik yorumları sadece hipotez olarak kalmıştır. 


Sezar (VI 16), Galyalıların derin dindarlıklarını belgelemiştir. Keltlerin tanrıları, Romalılar tarafından kendi tanrılarıyla eşleştirilmiştir. Keltlerde, Romalıların Merkür ünün karşılığı Teutates, Plüton'un karşılığı Cernunnos, Apollon'un karşılığı Grannus, Mars'ın karşılığı Lenus idi. Fakat kısrak tanrıçası Epona ve Merkür'ün eşi Rosmerta gibi Romalılarda karşılığı olmayan tanrılar ya da daha çok Aşağı Ren bölgesinde Galya-Germen sınır bölgesinde muteber üç tanrıça daha vardır. Bunlar, Romalılar dönemindeki adak taşları üzerinde, Ren bölgesinde genellikle Germen ve Kelt isimleriyle görülürler. Bu muteber tanrıçaları tasvir eden adak taşları, aynı şekilde Fransa'nın Provence bölgesinde ve İrlanda'da da bulunur. Kelt mitolojisinde bu tanrıçalarla ilgili şimdiye dek bilinmeyen bir öykünün olması muhtemeldir. 
Bu üç tanrıçayı Yunan-Roma ve Germen dinlerinden de tanıyoruz. Burada Gorgonları,' Kharitleri? ya da Yunanlarda Moiralar, Romalılarda Parzen, Germenlerde ise Nornen adındaki üç tanrıçayı hatırlarız. Hristiyanlık döneminde ise Worms'taki büyük katedralde olduğu gibi bu mitolojik figürlerden Embede, Warbede ve Wilbede adında “üç Meryem Ana” figürü çıkmıştır. 


| Eski Yunanca bir kelime olup * korkunç” anlamındadır ve Yunan mitolojisinde 
kendisine bakan herkesi taşa dönüştüren yılan saçlı ve kanatlı üç korkunç figür. 
(ç.n.) 

2 Kharitler, Yunan mitolojisinde, güzelliği, ışığı ve parlaklığı simgeleyen ve üç güzeller olarak da adlandırılan tanrıçalar. (ç.n.) 
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Kiliselerden gelen itirazlara rağmen Kelt inanışlarıyla ilgili gelenekler, uzun süre muhafaza edilmiştir. Bununla ilgili Hessen eyaletindeki bir geleneği örnek verelim. Bu, Glauberg yakınlarındaki Nidda Vadisi üzerindeki yabani kadınlar sandalyesiyle ilgilidir. Burada, (1923-1924 yıllarında tahrip edilen) “ölüler şehri”nin çehresinde, karşıda bulunan nehrin sağ tarafında, küçük bir tümülüs grubunun üzerinde, sahile yaslanmış bir dağ yamacında bir tepe yükselmektedir (en az 120 tümülüsle Nieder-Mockstadt). 
Bu tepeden sonra 19. yüzyılın ortalarına doğru bu bölgenin sakinleri, Blofeld'de toplandıktan sonra, bir kutlama yapmak için İsa'nın göğe çekildiği günde, bu tepeye çıkmayı âdet haline getirmişlerdi. Bu tepenin üst tarafında ise dagın üstündeki bir platoda, taşlarla sonradan oluşturulmuş, “sandalye” (Frau Hollenstuhl) adlı bir yer bulunur. Bu yerin orta kısmını, üç buçuk metre uzunluğu, iki metre genişliği ve bir metre orta yüksekliğinde, bazalttan yapılmış bir bank oluşturur. Görünüşe göre bu bank, bir sunak taşı olarak insan eliyle hazırlanmıştır. Çünkü bu bankın üst yüzeyinde 24 
cm derinliği ve yaklaşık 50 cm çapında hemen hemen kare şeklinde yan yana üç çukur vardır (K. Demandt, Geschichte des Landes Hessen, 1972, s. 88). 


Galatyalılar, bilhassa Yunanların tanrıçası Artemis'e büyük saygı duyuyorlardı. Magna Mater'in? çok yönlü kültünde ifade bulan bu saygı, Ön Asya ve Anadolu'daki ana tanrıça (Kybele) inancına dayanmaktadır. Bu tanrıça Babil'de Astarte, Mısır'da İsis, Efes'te “çok göğüslü” Artemis veya Diana'dır. Bu bilgileri de biz, Lucas'ın Elçilerin İşleri (19, 23 vd.) kitabından öğreniyoruz. Kybele'nin merkezi, Phrygia'daki Pessinus kentinde idi. Burası Galatyalıların hükümranlık alanında bulunuyordu. Tanrıça, bir göktaşın- da cisimleştirilmiş ve bu şekilde ona tapınılmıştır. 


Yunanların ve Romalılarınkine benzer şekilde Keltlerin kozmolojisi de Strabon'a (IV 4 ,4) göre, yangın ve sel gibi felaketlerle kesintiye uğrasa da dünyanın sonsuz olacağını düşünür. Sezar'a (IV 14) göre Keltlerdeki çok açık ölümsüzlük inancına ruhların seyahati şeklinde rastlarız. Sezar bununla da Galyalıların cesaretini açıklığa kavuşturur. Diodoros (V 28,6), Sezar'ınkine benzeyen | Pisagor öğretisini başka birinin 


3 Lat.tannların anası. | (ç.n.) 
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öğretisine bağımlılığı kabul etmeden bir tarafa koyuyor. Bu hususta, yine Valerius Maximus'ta da bir benzerlik bulunur. 
Bu benzerlikte Keltlerde yaygın olan ve Pisagor'da damümkün olabileceği kabul edilen borçların öteki dünyada da geri ödenebileceği görüşü vardır. Bu inanışa göre alacaklı ölmek, bir talihsizlik ya da felaket değildir. Reenkarnasyon yoluyla ruhların hayatını idame ettirmesi, apud inferos, yani yeraltında ruhların hayatını devam ettirmesi mantıklı değildir. 
Ancak Kelt kozmolojisinde bu görüş de mevcuttu. Çünkü Diodoros'un (a.g.e.) aktardığı bilgilere göre Keltler, öteki dünyada verilmek üzere yeni ölenin mezarının üstüne mektuplar bırakırlardı. 


Tıpkı Germenler gibi Keltler de tanrılarına Kelt dilinde nemeton diye tabir edilen kutsal koruluklarda ibadet ediyorlardı. Tapınırlarken kullanılan araçlar dışında askeri eşyalar, savaşta ele geçirdikleri silahlar ile diğer ganimetleri ve adak hediyelerini de saklıyorlardı. Bu hediyeler, kutsal göllere ve nehirlere de atılıyordu. Kuzey Bohemya'da Teplice yakınlarındaki muazzam Duxer kaynaklarına göre bu nehir ve göllerde de su tanrısı ve yeraltı tanrılarına saygılarını dile getiriyorlardı. Orada MÖ 4. yüzyıldan kalma, kadınlara ait binlerce toka, fibula (elbiseyi tutturmaya yarayan iğne) ve yüzük ortaya çıkmıştır. Laten'de Neuenburger Gölü'nde 
166 kılıç ve 269 kargı ucu bulunmuştur. 


Adak hediyesi olarak sunulan eşyalara daha önce bilinçli olarak zarar verilmiştir: Kolyeler kırılmış, arabalar parçalanmış ve kılıçlar eğilmiştir. Böylelikle hırsızlar için bu eşyaların çekiciliği azalmış, buna rağmen adak yerini bulmuştur. 
Mezara bırakılan eşyalarda da zaman zaman bu tür âdetler, sözgelimi Hochdorf Tepesi'nde görülür. Keltlerin hazineleri gerek Yunanlarda gerekse Romalılarda büyük şaşkınlık uyandırmış; Poseidonios (Diodoros V 25 vd.) hazinelerdeki altının miktarı şaşırtmıştır. Hazinelere değinen diğer kaynaklar da elbette işin kasvetli tarafını öne çıkarır. Berner Lucan-Scholien'in (1 445) aktardığına göre tanrı Teutates'e kurban edilen kişiler, su kazanlarında boğulmuşlardır. Aynı yazar (111 399), Marsilya'da kaba ağaçlardan yapılmış tanrı figürleri ve kurban sunaklarının bulunduğu kutsal bir koruluktan bahseder. Bu kurban sunaklarından yine tıpkı ağaç kökleri gibi korkutucu bir karanlıkta kurban edilen insanların kanları damlıyordu. Söz konusu bu yer, öyle bir yerdi ki yılanlar kaynıyor, yine burası öyle korkunç bir yerdi ki oraya hiçbir kuş gelmeye cesaret edemiyor, hiç rüzgâr esmiyor ya da şimşek çakmıyordu. Odun temin etmek isteyen Sezar'ın askerleri, orada odun kesmekten korkuyorlar ve imparator (Sezar) baltayı eline alıp odunları kendisi kesiyordu. 
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Görsel 4: Galya-Roma Tapınağı, Autun. Rekonstrüksiyon. 
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Hallstatt Dönemi'ne ait ayin yerleri, sunak yerlerini anımsatır. Bununla beraber, MÖ 3. yüzyıldan itibaren mimariye dönüşmüştür. Aslında Galya'da ve Britanya'da sık sık görülen Galya ve Roma ortak özelliklerine sahip tapınaklar, piramit şeklinde çatısı ve avlusuyla kare şeklinde ahşap yapılardı (bkz. Görsel 4). Bu tapınakların kutsal korularda olması da mümkündür. Taştan yapılmış ve günümüze ulaşmış yapılar ile isim olarak zikretmek gerekirse Auçustodunum-Autun'da inşa edilen ve ismi daha önce zikredilen Janus Tapınağı, Roma dönemine âittir. Dini ve siyasi toplantılar için de yine Güney Almanya'da çok rastlanan, evvela Roma saraylarının kalıntılarını anımsatan, fakat iç mekânda bununla ilgili çok fazla bir kanıt bulunmayan ve genellikle sadece bir kurban çukuru ya da bir kuyuya işaret eden kare şeklinde çukurlar kullanılmıştır (Bkz. Görsel 5). Poseidonios'un belgelerine 
göre (Athenaios 152 D) Keltler, (1500 adımdan oluşan) 12 
Istasyonun kare şeklindeki giriş kısımlarında aynı zamanda ibadet amaçlı ziyafetlerini düzenlemişlerdir. Daha yeni araştırmalar, bu dış mekânların çoğunun çiftlik olabileceği kanaatindedirler: gedificin privatn (özel bina)(Sezar | 5, 2). 
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Görsel 5: Kare planlı siperler. 


Tanrı heykelleri ahşaptan yapılıyordu. Taştan ya da metalden yapılmış heykeller, ttpkı Germenlerde olduğu gibi Keltlerde de çok yaygın değildi. Bugün Stuttgart'ta bulunan şehvet düşkünü Hirschlanden Savaşçısı figürü de bir merhumun simgesi olarak kabul edilir. Aynı şekilde 1996 yılında Glauberg'de ele geçirilen bir savaşçı heykeli de buluntu yeri (tümülüs) ve alışılmışın dışında bir biçime sahip bo- 


45 


yunluğunun gösterdiği üzere bir prensi tasvir eder. Bu boyunluğun kopyası taştandır, altın orijinali de mezarda bulunmuştur (Bkz. yukarıda Görsel 2). Kelt tanrılarının tasvir edilmesi, ilk kez Romalılar döneminde görülür ve gitgide imparatorluk üslubunu hatırlatmaya başlamıştır. Keltlere has olanlar, dört tanrı (Juno, Minerva, Hercules, Mercurius) taşları üzerinde duran dev Jüpiter Sütunları'dır. Bunların bazıları günümüze ulaşmıştır, diğerlerini ise bu tanrı heykellerini yıkan Galya'daki Geç Antik Dönem misyonerleri- nin tasvirlerinden bilmekteyiz. Keltlerin dini, ülkede Hristiyanlık dönemine kadar ulaşmış ve MS 5. yüzyıla kadar da varlığını korumuştur. 


Çok tanrılı Kelt dinini resmeden en etkileyici belge, Kopenhag Ulusal Müzesi'nde bulunan Gundetrup'un esrarengiz gümüş kazanıdır (Görsel 6). 69 cm eninde, 42 cm boyundaki kazan, parçalara bölünmüş ve 1891 yılında Danimarka'da Gundestrup bölgesindeki Fuchsmoor'da bulunmuştur ve böylece bunlar -insan bedeninden kalıntılar ve insan bedeniyle ilgili diğer kalıntılar gibi- muhtemelen Germenlerin Keltleri mağlup etmesinden sonra, yeraltı tanrılarına kurban edilen Germenlere ait ganimetlere dönüşmüştür. Daha önceden altınla kaplanan kabartmalı plakalar, boynuzlu tanrı Cernunos'un, Paris'teki Notre Dame'ın mihrabı altında bulunan Romalılara ait yazıtlı bir sunak sayesinde teşhis edilen tasvirini göstermektedir. Yine burgu yüzüklerdeki tanrı betimleri, fantastik varlıklar, aralarında tuhaf vaziyette çizilmiş fillerin bulunduğu hayvanlar ve yine yunuslara binmiş kişiler, Romalıların tanrısı Mithras'ı hatırlatan boğayı öldürme sahnesi de Akdeniz kültürünün etkisine işaret eder. Bu motifler, erken imparatorluk döneminin Galyalılara ait Terra-Sigillata seramikleri üzerindeki figürlere benzer şekilde, aralarında herhangi bir ilişki olmaksızın yan yana durur. Gundestrup'ta bulunan kazan, muhtemelen Doğu Keltlerinin Trakya bölgesine aittir. Tarih olarak da MÖ 200 ile MS 100 yılları arasında olduğu tahmin edilir. 
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Görsel 6: Gundestrup Kazanı, Kopenhag Milli Müzesi. 


Yunanlar, Romalılar ve Germenlerde rahiplik bir meslek değildi ve bu tür görevler okuma yazma bilmeyen kişilerce verilirken, Keltlerde onlara has bir rahiplik sınıfı mevcuttu. Bu rahiplere druid deniliyordu. Bu isim Yunanca drys |(meşe)| ile benzerlik gösteriyor ve böylece “meşe rahipleri" sayılıyorlardı. Plinius'a göre (XVI 249 vd.) meşe ağacı Keltlerde kutsaldı. Meşe ağacının üzerinde büyüyen, rahibin yeni ayın 6. 
gününde beyaz bir kıyafet içinde, bundan sıhhat ve bereket vadeden bir kadeh hazırlamak için altın bir tırpanla kestiği ökse otuyla birlikte bu meşe ağacı bir kutsiyet ifade ediyordu (eğri her bıçak da falx olarak ifade edilir). Bu ökse otları, meşe ağacı üzerinde nadiren büyür. Nadir olması sebebiyle de (Plinius'un yazdığı gibi, nadir olan ökse otları değil, ökse otlarının meşe ağacı üzerinde büyümesidir) üzerinde ökse otu büyüyen meşe ağaçları kutsaldı. 


Şövalyelerle birlikte bu rahipler de Galyalılarda seçkinler sınıfındaydı. Sezar'a göre (VI 14, 1) druidler vergiden ve askerlik hizmetinden muaftılar, ancak Galya efsanesinde bu rahipler savaşçı olarak da ortaya çıkarlar. Sezar, Keltlerde rahip olmak isteyen kişinin 20 yıl tahsil görmesi gerektiğini yazar. Rahip adayları uzun şiirler öğrenirler; ruhlar, yıldızlar, yeryüzü, tabiat ve tanrılar hakkında eğitilirlerdi. Druidler diye tabir edilen Kelt rahipleri dünya, tarih, hukuk, örf ve âdetler hakkında mecazi ifadelerle konuşurlardı. Sezar, gelenek ve göreneklerin sadece sözlü olarak aktarılabileceğini yazar. Keltler harfleri tanıdıkları ve kullandıkları için, 


47 


efsanenin kutsallığını bozmayı engelleyen ve rahipliğin gücünü ve itibarını koruyan bilinçli bir kaçınma söz konursuydu. MS 3. yüzyılda İrlandalı bir bilge, Ogam yazısını bulmuştu. Ogam yazısı Latin alfabesinden türetilmiş ve ağırlıklı olarak mezar taşlarında ve sınır taşlarında kullanılmıştır. Bu yazılar sık sık iki dilli kullanılmıştır. Yani Ogam yazısı, kesinlikle gizli bir yazı değildi. 


MÖ 6. yüzyılda Keltlerin önemli boylarından Aedulara mensup Divitlacus, siyasi bir görev icabı Roma'ya gelmiş ve kendisinin çok takdir ettiği Cicero'ya misafir olmuştur (Divinatione, I 90). Bu druidin tabiat hakkında birtakım sırlara vakıf olduğu ve kuşların verdiği işaretlerden kehanette bulunduğu belirtilir. Kehanetler Galyalılarda, Romalılarda ve Ertrüsklerde kuşlara bakarak (augurin) yapılıyordu. Bazı yazarlar, kâhinleri (vates) rahiplerden ayırır. Latincedeki vates kelimesi de muhtemelen Keltçeden alınmıştır. Galler'deki Silürlerin kehanetleriyle anılmaları söz konusu olduğu zaman, böyle bir bilgi 3. yüzyıldan garip olaylar derleyicisi Solin'de (22, 7) rahiplere izafe edilmiştir. Plinius (XXX 13), bunları kâhin ve doktor olarak isimlendirir. Takvimcilik de rahiplerin elinde bulunuyordu. Bunu da Coligny'nin ay takviminden tanıyoruz. 1897 yılında bulunan ve Romalı bir hurdacı tarafından 150 parçaya ayrılan bronz levha, bize ulaşan en kapsamlı eski Kelt yazı parçalarıdır. Bu bronz levhanın, MS 2. yüzyıldan kalma olup tıpkı ilk dönemin takvimleri gibi, ne olduğu net olarak anlaşılamayan dinsel bir anlamı da olmalıdır. 


Dini görevlerinin yanında druidler, siyasi ve hukuki görevleri de ifa ediyorlardı. Sezar'a göre (VII 33, 3) bu rahipler, o dönemin yönetiminde bulunan üst düzey memurların bile atamasını yapıyorlar ve düzenli olarak yargıçlık görevini yürütüyorlardı. İster resmi olsun ister özel olsun bütün tartışmalı durumlarda, her türlü suç ve cinayet olaylarında, miras kavgalarında ve sınır çatışmalarında karar mercii bu rahiplerdi. Suçluların cezalarını belirliyorlar, kendilerine itiraz eden ya da itaat etmeyenleri ayinlere katılmaktan men ediyorlardı. Sezar, dinden çıkarmanın çok zor olduğunu ve bunun, bütün toplumdan bir dışlanmayla sonuçlanacağını 


4  Oghamya da Ogam yazısı İrlanda'da ya da Britanya'nın ve İskoçya'nın batı bölümlerinde ağırlıklı olarak 4. ile 7. yüzyıllar arasında kullanılmıştır. (ç.n.) 


48 


belirtir. Strabon (IV, 4, 4) ise Kelt rahiplerinin adaletini över. 
Dion Chrysostomos (49, 8), bu rahipler olmadan hiçbir kralın bir işe girişemeyeceğini veya karar veremeyeceğini, gerçekte asıl yöneticilerin rahipler olduğunu bildirir. İmparator Tiberius (MS 14-17) ve Claudius (MS 41-54) siyasi ve insani sebeplerden dolayı bu rahiplere yasaklar getirmişler, fakat bu rahipler, MS 69-70 yıllarındaki sivil kalkışmada önemli bir rol oynayarak Roma'nın düşüşü hakkında kehanette bulunmuşlardır. MS 3. yüzyılda “Scriptores Historiae Augustae”ın? iddia ettiği gibi, Roma imparatorları Aurelianus ve Diocletianus'un onlar hakkında bilgi toplamaları biraz kuşkuludur. Burada daha çok, muhtemelen Germen kâhinlere bağlı rahibeler söz konusudur. Solin'e (22,7) göre rahibeler, Galler'de Silürlerin arasında bulunuyordu. Her halükarda bu rahibeler (bandrui) İrlanda'daki azizler menkıbelerini de bilir. Bu ülkedeki rahibeler etkili büyü yapabilen sapkın olarak görülür. Parzival'deki? Kundıy figürü de bu rahibeleri anımsatır. 


Bu rahipliğin Galya genelindeki hususiyetleri, idari merkezlerinde de görülür. Sezar'ın bildirdiğine göre (VI 13), rahipler yılda bir kez Galya'nın ortasında Carnuten bölgesindeki kutsal bir yerde toplanıyorlardı. Burası muhtemelen Karnutlardan adını alan Avwtricum-Chartres'tir. Ayin yeri muhtemelen katedralin altında bulunuyordu. Birbirleriyle kavgalı olan herkes oraya gelip rahiplerce barıştırılıyordu. 
Küçük Asya'daki Galatyalıların da buna benzer bir merkezleri vardı. Burası Tektosagların kutsal “meşe koruluğu” Drunemeton idi. Burada Üçyüzler Kurulu Blutbann dediğimiz?” bir mahkeme görev yapıyordu. Böyle bir kurum, Mona (Anglesey) Adası'ndaki Keltlerde de vardı. Burada mutat olarak uygulanan korkunç uygulama ve ritüelleri, Tacitus (Annalen XIV 30) ve Cassius Dio (LXII) Roma'nın fethedilmesi sebebiyle anlatmışlardır. Keltlerin, sadece bir ya da birkaç kabilede değil de kabilelerüstü kutsalları, İlk Çağ'daki farklı kabilelerde ve farklı şekillerde gördüğümüz banliyö tarzı yerleşimlerini hatırlatır. Eski İsrail kabileleri, Silo'daki 
5 Eser Latince kaleme alınmış, 30 Roma imparatorunun hayat hikâyesini ele alan 

son antik dönem antolojisidir. (ç.n.) 

6 Wolfram von Eschenbach tarafından yazılan Orta Çağ'ın önemli destanlarından 

biri. (ç.n.) 


7 Bu kavram Kutsal Roma İmparatorluğu'nda yüz kızartıcı suçlarla ilgili organ 
kesme ya da ölüm cezası gibi uygulayan bir mahkemenin adı. (ç.n.) 
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Bundeslade'ye9 büyük saygı gösteriyorlardı. “Çevre yerleşimcileri” (Amphiktonie) kavramını ortaya atan Yunanlar, çeşitli eğlence ve törenlerde Delphi ve Olympia'da toplanıyorlardı; Ertrüskler ise düzenli olarak Orvieto'daki Voltumna Tapınağı'nda toplanıyorlardı. Germen kabileleri Nerthus'u, Slav kabileleri de kutsal koruda Radigast'ı kutluyorlardı. 


Her âdetin ve geleneğin uzun bir etkisi vardı: Örneğin Gal efsanesinde, 1 Mayıs'taki bahar bayramının (Beltane) o zamandan bilindiği görülmektedir. Bahar bayramının tarihçesi, bugünün kutsal olmasından (Walpurgis, öl. 779) öte, bir gece öncesiyle bağlantılı cadılar inancının teyit ettiği gibi pagan dönemine kadar gider. Bu festival ise Germenlerde de Hristiyanlık öncesi dönemlerde bilinen Roma takviminin kullanılmasını şart koşar. Bunları bize Almancadaki hafta- nın günleri de öğretir. 


Galya'daki druidlerin Pontifex Maximus benzeri bir başrahipleri vardı ve bu kişi ömrünün sonuna kadar başkan seçilirdi. Onun ölümünden sonra zaman zaman silahların da kullanıldığı, halef seçme kavgaları çıkardı. Unvanı muhtemelen gutuater |sözcü) olarak adlandırılıyordu. Biz onu Karnutların Galyalıların Roma vatandaşlık hukukuyla bu makamı donattıkları erken imparatorluk dönemine ait kitabelerinde olduğu gibi, asıl ismini yanlış anlayan Sezar'a karşı ayaklanmalarından tanıyoruz. 


Kelt rahipleri, Antik Dönem'de umumi bir uygulama olan hayvanların kurban edilmesi işiyle birlikte Galyalıların defalarca kanıtlanan insan kurban etmelerinden de sorumlulardı. Sezar'ın (VI 16) bildirdiğine göre Galyalılar, hayatın başka bir hayat karşılığında verildiğine ve bunun için insanların kurban edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Tercihen de bu kurban işi için mahkümlar ve suçlular kullanılıyordu, fakat zorunlu hallerde masum insanları da kurban ediyorlardı. Sezar'ın, insanlarla doldurularak yakılan ot yığınları arasındaki çok büyük tanrı tasvirleriyle ilgili yazısı da hunharca yapılan bir Roma propagandası değildir. Diodoros da (V 32, 
6) kurbanların kazığa oturtulduğunu ya da çarmıha gerildiklerini ve Strabon'un (111 3, 7) da işaret ettiği gibi kitleler 


8 Die Bundeslade Tevrat'a göre ilahi emirler doğrultusunda tasarlanmış ve yapılmuş, İsrailoğulları için kutsal bir yerdir. Bu kutsal mekân, Musa'nın Allah'tan aldığı 10 emirin yazılı olduğu iki taş ihtiva etmektedir. (ç.n.) 
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halinde, yani yüzlercesinin büyük odun yığınları üstünde yakıldığını doğrular. Diodoros'a (V 31 vd.) göre insanların kurban edilmesi, kehanet ve söylentilere göre kutsal yamyamlıkla bağlantılıdır. Benzer şeyleri Trogus (Justin XXVI2, 
2 vd.) Galatyalılarla ilgili olarak da söyler: Tanrıların merhametine ulaşmak için Galatyalılar, savaşlardan önce kendi karılarını ve çocuklarını boğazlıyorlardı. Diodoros'ta (XXXI 
13) ve Athenaios'ta (160 E) okuduğumuz bilgilere göre, tanrılara şükran duygularını bildirmek için de zaferden sonra esirleri kurban ediyorlardı. Cicero (Pro Fonteio 31) Galya'da insanların kurban edilmesini iğrençlik olarak yorumla. 


Arkeolojik buluntular da Keltlerdeki kurban geleneklerini doğrular. İnsan kemikleri kare şeklindeki kurban çukurlarında bulunmuştur. Ribemont -sur- Ancre'deki Somme Nehri yakınlarında yapılan kazılarda MÖ 3. yüzyıldan kalma, yaşları 15 ila 25 arasında kurban edilmiş binlerce gence ait kol ve bacak kemiklerinin düzgün ve itinalı bir şekilde üst üste istif edildiği, 150 x 180 m büyüklüğünde tören ve sunak yeri bulunmuştur. 


Kesilmiş insan kafaları (fetes coupees) savaşlarda ganimet olarak ele geçirilen insanların başlarıydı. Bu insan başlarıyla Keltler, tıpkı günümüzdeki avcıların avladıkları geyiklerin ve yaban domuzlarının kafalarını muhtelif yerlere asarak sadece tapınaklarını değil, atların arka kısımlarını, şehir kapılarını ve evlerin girişlerini de bu insan kafalarıyla süslüyorlardı. Poseidonios'un verdiği bilgilere göre Keltler, en önemli düşmanlarının başlarını bozulmasın diye katran ağacı yağıyla ilaçlayıp bunları bilhassa çok değer verdikleri misafirlerine göstermek için nesiller boyu sandıklarda saklıyorlardı. Yazar (Diodoros V, 29, 5) bu geleneği çok iğrenç bularak şöyler der: “Ölmüş birine karşı hâlâ düşmanlık beslemek hunharca bir şey. Hiçbir şekilde savaş esirleri satılık eşya gibi teşhir edilmemeli.” 


Kelle avcılığı da arkeolojik olarak kanıtlanmıştır: örnegin Roguepertuse (bkz. Görsel 7 ), Entremont (Provence) ve Manching'de. Buralarda bulunan yerleşim yerindeki çukurlarda şimdiye kadar 56 kafatası bulunmuştur. Ribemont'taki kurbanların kafaları, özel olarak kullanılmak üzere koparılmıştı. Başsız iskeletler de yine Ardennen'de Mont 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Trote'de bulunmuştur. Kelle avcılığı Galya efsanelerinde de geçer. Bu konuyla ilgili değişik bir bilgi de bir keresinde bir savaşçının, tıpkı Kızılderililerin kafa derisi yüzmeleri ya da Davud'un Kral Saul'a kızı Michal'ı eş olarak alabilmek için dövülerek öldürülmüş Yahudi olmayan 200 erkeğin sünnet derisini gönderdiği gibi, düşmanlarının dillerinin ucunu toplamasıdır (1. Samuel 18, 27). 


Görsel 7: Roguepertuse'den paye içine oturtulmuş kafatası kazıklar. 


İnsan kafalarına Kelt sanatının birçok alanında, taş ya da altın eserlerde, heykel ve kabartmalarda, münferit parçalar olarak ya da kafatası şeklinde rastlanır. Kapalı gözler, asılmış olarak ya da ağızları olmayan başlar öldürülenlerin kafası olarak görülürler. Brescia Müzesi'nde 9 ila 20 savaşçı başını tasvir eden gümüş madalyalar (phalerae) bulunmaktadır. Sezar tarafından yok edilen Galya'daki önemli Kelt boylarından Aeduların prensi Dumnorix'in DUBNORENX yazılı sikkeleri, bir elinde bir savaş trompeti taşıyan diğer elinde de kesilmiş baş tutan bir savaşçıyı tasvir eder, Romalılar, hem Kartacalılara hem de Keltlere onların tek tük görüldüğü Roma'ya girişlerini MÖ 97 yılından sonra senato kararıyla engellendikten sonra, insan kurban etmeyi yasaklamışlardır. 
Britanya'da şu âdetler uzun süre muhafaza edilmiştir: MS 
79 yılında Vezüv Yanardağı patlamasında ölen yaşlı Plinius (XXX 13) “şimdiye kadar” diye yazar, insanların kurban edilmesi hemen hemen bütün eski kabilelerde bir gelenekti, fakat medeniyetlerin gelişmesi çerçevesinde ortadan kaldırıldı. Toplum bilinci de yavaş yavaş böyle bir uygulamaya kapılarını kapattı. İbrahim aracılığıyla İshak'ın engellenen kurban edilme efsanesi ve yine Agamemnon vasıtasıyla İphigenie'nin kurban edilmesinin engellenmesi, böyle bir geleneğin ortadan kaldırılmasında mitolojik örnekler ve açıklamalar sunar: Bu şekilde insanları kurban etme âdetlerini bizzat tanrılar yasaklamıştır. Avrupa'daki en son insan kurban etme ritüelinin, 11. yüzyılda, Adam von Bremen tarafından Uppsala'daki pagan İsveçlilerde olduğu bildirilmiştir. 
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VI. TOPLUMSAL YAPILARI 


Keltler, dış görünüş olarak birçok kaynakta Germenlere benzer şekilde tasvir edilmiştir. Ammianus Marcellinus'a (XV 12, 1) göre Keltler iri yapılı, açık tenli, kızıl, sarışın (candidi, rutıli), vahşi görünüşlü, kavgaya yatkın, hiddetli ve coşkulurdur. Sevilli İsidor (Etimologiae, XIV 4, 25) Galya ismini, Galyalılar süt beyazı ten renginde oldukları için Yunanca gala (süt) kelimesinden türetir. İsidor'a göre güneşin yakıcı ışıkları, Pireneler ve Alpler üzerinden Galya'ya pek ulaşmamıştır. 
Keltler bıyıklarını uzatıyorlar, uzattıkları saçlarını yağlıyorlar; öyle ki “Satürn gibi” görünüyorlar ve saçlarını kızıla boyuyorlardı. Boyama aracına da Almancadaki “Seife” (sabun) kelimesinden türeyen sapo diyorlardı. Yazınsal metinlerde geçen saç boyama geleneği, Britanya'daki mezar buluntularıyla doğrulanmıştır. Yerli savaşçıların savaştan önce vücutlarını boyamaları ve dövme yaptırmaları, oradaki Sıluri ve Picti (Latince halk etimolojisine göre pingo “boyamak” kelimesinden türetilmiştir) kelimeleriyle belgelenmiştir. 


Kent toplumu ailelerdeki ve çalışanlardaki dikey; aristokratlarda, halkta ve hizmetkârlardaki yatay tabakalaşan ortak antik yapıyı yansıtır. Genel olarak Ketlerde de diğer antik kabilelerde olduğu gibi katı bir ataerkillik mevcuttu: Sezar'ın belgelerine göre (VI 19) erkekler, kadınlar ve çocukların hayatı ve ölümleri üzerinde tam bir şiddet uyguluyorlardı (vitae, nicisgue potestatem). Soylu bir erkek öldüğü ve öldürülme şüphesi ortaya çıktığı zaman kadınlara köleler gibi işkence yapılıyordu. Sezar, kendi yaşadığı dönemden çok kısa bir zaman önce oldukça değer verilen kölelerin ve bunların ailelerinin, efendileri tarafından odun yığınları üzerinde topluca yakılmalarının yaygın olduğunu yazar. 
Hochdorf'taki tümülüslerde ve Heuneburg taki Hochmichele gibi açılan mezarlar sayesinde, soylu ölülerin onların şerefine öldürülenlerle birlikte defnedildikleri ve hatta kadınların da onlarla birlikte ölmeleri gerektiğini biliyoruz. 
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Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi genel olarak tek evlilik âdeti vardı. Sadece siyasi sebeplerle evlilik yapan aristokraside birçok kadın, sınıf sınırlarının dışına çıkıp evlilik yapabilirdi. Evlenen kadın, çeyizi miktarında bir meblağın çeyiziyle birlikte faize yatırmasıyla garanti altına alınmış oluyordu. Yani, arazilerin fazlalığı kiraya verilmek zorunda kalıyordu. Strabon (IV 4, 3) ve Livius (XXXVIII 16, 13) Galyalıların çok çocuklu olduklarını söylerler. Justin ise (XXV 2, 
8) Galatyalıların da çok çocuk sahibi olduklarını iddia eder. 
Tacitus (Germania, 19) aynı dönemde yaşayan Germenler için de benzer şeyleri dile getirir ve bununla da Roma İmparatorluğu şehirlerinin sosyal-eleştirel görünümünü ortaya koyar. 


Kelt toplumunda kadının yeri, aynı dönemdeki Romalılar ve Germenlerinkinden çok zıt yönde farklılık gösterir. 
Bir tarafta dul kalan kadının, kocasının mezarı başında öldürülmesi olayı vardır. Kadınlar zafer tanrıçası Andate'ye -Antik Dönem'deki kurban geleneklerinde tanıdığımız her şeyi aşan bir biçimde- hunharca kurban ediliyorlardı. Öyle ki Cassius Dio'nun (LXII 7) bu konuda yazdıklarını aktarmak tüylerimi diken diken ediyor. Diğer tarafta kadınlar evdeki ataerkil yapıya rağmen üç açıdan imtiyaza sahiptiler. Birinci olarak hem tarihi hem de mitolojik metinlerde de kanıtlanan prenslerin öldükten sonra dul eşleri ve kızlarına hâkimiyet imkânı doğmuştur. Örneğin Waldalgesheim'daki gibi, Hallstatt Dönemi'ndeki oldukça gösterişli kadın mezarları arkeolojik açıdan bunu kanıtlamaktadır. 


İkinci olarak, daha çok Adalı Keltlerde, anaerkil özellikli bir dizi olay daha görülür. Zaman zaman erkeklerin, babalarının ismiyle değil, annelerinin ismiyle anılmaları da bu olaylar arasında sayılır. Bununla ilgili örnekleri Orta Çağ İrlandasından biliyoruz. Bu bağlamda soyun erkek yerine kadına dayandırılması örneğini, 14. yüzyılda ortaya çıkan “Güzel Melusine” efsanesi kanıtlamaktadır. Poitierlerin prensleri de bu Güzel Melusine'den gelmektedir. Annenin soyuna dayanan akrabalık ilişkileri, Keltler öncesi bir miras olarak yorumlanır. Yine Keltlerin Ispanya'daki kollarından Cantabrialılarda da kadın egemenliği (gynaıkokratia) söz konusudur. Anaerkil temelli büyük ailelerin İrlanda'daki adı Clan'dır. Bu anaerkil ifade yeni halk bilimine tipik bir ifade olarak alınmıştır. Cassius Duo'da (LXII 6,3 ) ifade edilen Britanya'daki erkek, kadın ya da çocuk toplumu, Kelt kadınlarının daha serbest konumu ile ilgili bilgileri, Platon'un devlet idealinde açıklanan “soylu vahşi” kavramıyla birbirine karışır. Strabon (IlI 3,7) kadın ve erkeklerin el ele tutuşarak birlikte dans ettiği bir Kelt soyundan bahseder. Kadın ve erkeklerin el ele tutuşarak dans etme geleneği Akdeniz kabilelerinde çok yaygın değildir ve Strabon, kadın ile erkeğin konumunun, “onların çevresindekinden farklı” olmasına hayret eder (IV 4, 3). 


Sezar'ın (1 18) bildirdiğine göre, prenslerin hanedan çıkarlarına uygun olan endogami antik bir gelenekten gelir. 
Fakat, kanıtlandığı gibi, kadınların eş seçiminde özgür olması da şaşırtıcı bir durumdur. Marsilya'nın taşra kısmında, kızını evlendirmek isteyen bir prensin, damat adaylarını bir eğlence ya da festivale davet etmesi ve bu eğlence ya da festivalde kızın beğendiği erkek adaya içi su dolu bir kap uzatmasının da bir gelenek olduğu tahmin edilir. 


Kadının seçme ilkesi bir nevi serbestliktir. Bu serbestlikle kadınlar, Yunanistan ve Roma'da şart koşulan gizliliği korumadan, eş adaylarına güleryüz ve ilgi gösterirler. Diodoros (V 32, 7), erkeklerin böyle bir arzuyu geri çeviremeyeceğinden dolayı bunu şaşkınlıkla ifade eder. Böyle aşk ve sevgi işlerinde kadının açık yürekliliğini, Cassius Dio (LXXVI 16, 5), MS 210 yılında bir Kaledon prensesinin, İmparatoriçe Julia Domna'ya gösterdiğini vurgular. Kadının evlenmek suretiyle bedeni üzerindeki hakkından bir şey yitirmemesi durumu, Orta Çağ'da Galya efsanelerinde de doğrulanmıştır. 
Orta Çağ'daki bu Galya efsanelerinde, evli prensesler utanmadan rahatça kocalarına belirli bir hizmet karşılığı “bacaklarından zevk alma” imkânı sunuyorlardı. Anlatıcı da bunu çok kaba ve ahlak dışı bulmuyordu. Buradan sonuç olarak ortaya çıkan babalık problemleri, Anthologin Graeca (IX 125) adlı eserdeki son Yunan dönemine ait bir şiirde açığa çıkan bir geleneğin gerisinde kalır: Baba yeni doğan çocuğu bir levhanın üzerine koyup Ren Nehri'nde yüzdürür. Eğer bu çocuk boğulursa, o zaman bu çocuğun evlilik dışı bir çocuk olduğuna karar verilir. 


Kadın görüntüsünü tamamlamak için Kelt kadınları hakkında zaman zaman Amazon ya da Germen efsanesinde askerleri şehit eden kızların davranışları gibi davranışlardan bahsedildiği zikredilir. Diodoros (V 32, 1), Kelt kadınlarının cesaret ve güç bakımından erkekleri geride bıraktığını belirtir. Ammianus Marcellinus (XV 12, 1), Galyalı kadınların kocalarını dövmeyi alışkanlık haline getirdiklerini anlatır. 
Dev, mavi gözlü Kelt kadınlarının tekme ve yumruk darbelerine hiçbir erkeğin karşı koyamayacağı ileri sürülür. Tıpkı Germen kadınlarında olduğu gibi Kelt kadınları da zorunlu hallerde savaşa katılır. İrlanda efsanesinde savaşan kadınlar da içen kadınlar kadar az şaşırtıcıdır. Kadın hükümdar Vix'in mezarında içki kadehlerinin gösterdiği gibi, kadınlar şölenlere de katılıyorlardı. İrlanda milli efsanesindeki Medb ismi (bkz. sonraki bölümler), “baldan yapılan içkiyi içen” anlamındadır. Kelt erkekleri de süs takıları kullandıkları için, antik toplumlarda kadın ile erkek birbirine karışır ya da bunları birbirinden ayırmak oldukça zordur. 


Kadınların siyasi haklarıyla ilgili olarak Plutarhos'un (Moralia, 246 C) aktardığı bilgi, antik dünyada ünik bir örnektir. Galya'da kadınlar müttefikiyle çatışmalı durumlarda, hatta savaş va barış kararında da söz hakkına sahip olmalıdır. Keltler İtalya'ya göçmeden önce kadınların, çok tehlikeli bir iç savaşı önledikleri ve böylece bu hakkı aldıkları iddia edilir. Hannibal ile yapılan bir anlaşmada da Kartacalıların Kelt erkeklerinden şikâyetçi olmaları durumunda onların eşlerine başvurma zorunluluğu bulunur. Burada Kelt kadınları güzel olarak ifade edilmiştir. Suetonius'un 
(51) ifadesine göre Sezar, Kelt kadınlarını her halükarda takdir etmiştir. Buna rağmen Diodoros'un (V 32) bildirdiği üzere Kelterkeklerinin Romalılar, Kartacalılar ve Germenlerin ayıpladığı oğlancılık alışkanlıkları vardı. Antik yazarlara göre bu alışkanlığı, tıpkı Persler gibi Keltler de Yunanlardan öğrenmişti. 


Galyalı iki prensesin cesur eylemini Polibios'tan öğreniyoruz. Buna göre, MÖ 189 yılında mağlup olan Galatyalıların kralı Ortiagon'un karısı Chiomara, Romalılara esir düşerek Romalı bir subay tarafından tecavüze uğramıştır ve bunun ardından kendisine tecavüz eden subay, yüksek bir meblağ karşılığı onu gizlice serbest bırakacaktır. Vadedilen altını gece vakti teslim alırken, Chiomara bu Romalı subayı öldürmeyi ve subayın kafasıyla da kaçan kocasına dönmeyi 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başarmıştır. Yine Plutarhos (Moralia, 257 F) tarafından anlatılan Kamma'nın öyküsü hem kahramanca hem de trajiktir. Kamma'ya aşkından dolayı Prens Sinorix, onun kocası Sinatos'u öldürür. Uzun bir tereddütten sonra Kamma bu yabancıya teslim olur; onu, rahibesi olduğu Artemis Tapınağı'na davet eder. Önce kendisi tattıktan sonra zehirli kutsal şarabı ona ikram eder. Kocasının rakibi ve katilini öldürmek için kendi hayatını feda eder. 


Sezar'ın, Galyalıların sosyal hayatından aktardığı manzara, aristokratlar (nobiles, senatus, potentiores, boni, principes) ve halk (populus, pleps) şeklinde iki bölümlüdür. Galyalı savaş soyluları, köken itibarıyla zenginlikleri ve sahip oldukları çiftlik, ev gibi emlakla bilinen büyük arazi sahiplerinden oluşan kimselerdir. Sezar (11 28), Belçika'daki Nerviiler! için 
600 soylu (senatores) ve 60.000 savaşçı sayısı vermektedir. 
Romalılarla yapılan savaşlarda bunlar, süvari olarak görev yaparlardı. Bu yüzden bunları Sezar, eguites diye adlandırır. Ancak süvarilerin hepsi aristokratlardan oluşmuyordu. 
Çünkü Sezar'a göre Aedular da (Galyadaki önemli Kelt kabilelerinden biri) 4.000 atlıyla bu sayıya katkı vermişlerdi. 
Savaşta aristokratlar oransal olarak ortalamanın üzerinde kayıplar vermiştir. Sezar'a karşı yapılan savaşta Nerviiler tarafında asıl aristokrasi sınıfının neredeyse tamamı öldürülmüştür. Aristokratların onayı olmadan halkın önde gelenlerinden birinin savaşı sürdürebilmesi Sezar'a (VLUI 22) çok makul gelmemektedir. 


Özgür halkın bir kısmı -yine Germenlerde olduğu gibiaristokratların maiyetinde tasnif edilmiştir. Polibios (II 17, 
12) şu notu düşer: Maiyeti altındakilere (hetaireiai) Keltler çok değer verirlerdi, çünkü bu kişiler etrafında en çok arkadaş toplayabilen kişi hem en çok korkulan hem de en çok saygı duyulan idi. Bir kasabanın kenarındaki kale tarzı evler ya da prens tümülüslerindeki sonradan gömüler gibi arkeolojik belgeler de bu geleneği doğrulamaktadır. Villingen yakınlarında bulunan Magdalenberg'deki prens mezarlarına daha sonradan 126 mezar daha eklenmiştir. Maiyet kelimesi için Kelt dilinde kullanılan sözcük ambactus'tur ve 


1 Nerviiler, Antik Çağ'da Belçika'da büyük bir halk kitlesidir. Bunlar Gallia Belgica 
denilen yerde bugünkü Belçika'nın batısında ve kuzeyinde Maas ve Schelde arasında geniş bir bölgede oturuyorlardı. (ç.n.) 
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birinin etrafında olan kimse anlamına gelir. Keltçe ambactus kelimesinden de Almancadaki “Amt” (iş/daire, kurum) kelimesi türetilmiştir. Sezar ambactus'u cliens, yani aristokratlara hizmet eden anlamında tercüme eder. Yine aynı şekilde Keltçe kökenli olan Latince vassus kelimesi de uşaklık kavramı temelli olarak oluşturulmuştur. Yine felonia kelimesi de kölelerin derebeyleri karşısındaki sadakatsizliğini ifade etmektedir. Efendi ve uşağı arasındaki ilişki, iki sayfalık bir sorumluluklar listesinden oluşuyordu. Efendi, kendisini hizmete adayan kişiye bir hediye vermek zorundaydı. Strabon (IV 2,3), bu efendilerin arabalarından altın ya da gümüş saçtığını belirtmektedir. 


İlk Yunanlar ya da Germenlerde olduğu gibi Keltlerde de şölenler toplumun temel unsurlarından biriydi. Yine Strabon'un (l.c.) bildirdiğine göre, güçlü efendilerde bu umumi ziyafetler günlerce sürüyordu. Yine Keltlerin Germenleri hatırlatan içkiye düşkünlüğü de net olarak belgelenmiştir. 
Athenaios'a (150 D) göre zengin bir Galatyalı, yakın dostlarını bir yıl boyunca ağırlamış olmalıydı. Örneğin Strabon'un (1113, 7) bildirdiği gibi -ya da daha sonra Artus efsanesinde geçtiği gibi- Keltler, yemek yerken uzanarak değil, yuvarlak masaların etrafında banklara oturarak yiyorlardı. Bununla demokratik bir eşitlik sembolize edilmiyordu, çünkü masa açık bir yüzük şeklindeydi ve savaşta kazandığı ün sayesinde ya da soylu bir geçmişiyle veyahut da zenginliği sayesinde en itibarlı veya en güçlü kişi koro şefi gibi tam ortada, yine Athenaios'a göre (152 B) bu itibarlı kişi yaban domuzu kızartmalarının getirildiği masanın boşluğunun tam karşısında otururdu. Onun hemen yanında onur konuğu oturur, diğerleri de rütbesine veya sosyal statüsüne göre masadaki yerini alırdı. 


Yunan şarabı ya da kendilerinin hazırlamış olduğu bal şarabı içilirdi. Mezar bulgularından kalma birçok sandıkta bal şarabı kalıntıları bulunmuştur. MS 355 ila 361 yılları arasında Galya'da kalan İmparator Julianus, bir şiirinde birayla alay eder. Onun vakanüvisi Ammianus Marcellinus (XV 12, 
4) Galya'da çok içki içildiğini, ancak çok çalışıldığını, insanların çok gayretli ve temiz olduklarını anlatır. Kavgacı Galyalıların görkemli konuşma yetenekleri Ammianus'u etkilemiştir. Athenaios'ta (252 D) okuduğumuz bilgilere göre her 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bir Keltin, Yunanlardaki parazitlere benzeyen, kendilerini yemek masasında eğlendiren şaklabanları vardı. Keltlerin misafirperverliği çok meşhurdu. Kim bir yabancıyı öldürürse onun asıldığı, kim bir yerliyi öldürürse onun da sürgüne gönderildiği rivayet edilir. Poseidonios (Athenaios 154 C), ilginç bir içki geleneği aktarır: Efendi parasını ve şarabını emrinde çalışanlara dağıtır, sonra kalkanı üzerine uzanır, sonra da boğazını kestirirdi. Bu anlatılan olayla insanlar, dünya hayatının ötesine geçerek öbür dünyadaki hizmete kendilerini adamak istiyorlardı. 


Keltlerin içki âdetleri, arkeolojik olarak mezar buluntularıyla da kanıtlanmıştır. Vix'in mezarında bulunan muhteşem içki servisi Yunan özellikler gösterirken (Bkz. önceki bölümler), Hochdorf'taki buluntular Keltlere özgüdür. Dokuz adet içki kabı bulunmuştur: Bunlardan bir tanesi demirden yapılmış, 123 cm uzunluğunda ve 5,5 litre kapasitelidir; diğer sekizi, yaban öküzünün boynuzundan S şekline getirilerek yapılmış boynuz biçiminde kadehtir. Hepsinin ağız kısmı altın plakalarla süslenmiştir. Bu boynuz şeklindeki kadehler, 1627 yılında Avrupa'da Polonya'daki bir hayvanat bahçesinde kırılmış ve tahrip edilmiş şekilde bulundukları için bu boynuzları teşhis etmek oldukça zordu. Bu kadehlerin uzunluğu 65 cm ila 80 cm arasında olup mezar odalarının duvarlarında asılıydılar. 80 cm boyunda, 104 cm eninde ve 500 litre kapasiteli bir Yunan bronz kazan, mezarın girişinde dörtte üçü baldan yapılan içkiyle doldurulmuş, bunun için de polen analizlerinin gösterdiği üzere yaz mevsiminin sonundan 150 kg bal kullanılmıştır. Kazan -Keltçe karşılığı bascauda'dır ve İngilizcedeki basket kelimesi de buradan türetilmiştir- tek parça metalden yapılmıştır ve kaza- nın boyun kısmında uzanmış vaziyette, 34 cm uzunluğunda üç aslan figürü bulunmaktadır. Bu aslan figürlerden birinin Attika'daki Lavrio kaynaklı kurşundan bir tabanı vardır. 
Bunlardan bir diğeri, MÖ 540 yılında Aşağı İtalya'daki bir Yunan atölyesinde dökülmüş, diğer iki figürün Keltler tarafından yapılmış taklididir. Aslanlar arasına silindir şeklinde süslü ataçlar içinde büyük kulplar yerleştirilmiştir. 13,4 cm çapında çok derin olmayan yarım daire şeklinde bir altın kâse kepçe amaçlı ya da libasyon? için düşünülmüştür. 


2 Kutsal alanlarda veya mezarlarda şarap ya da başka bir sıvı ile yapılan adak (Latince Jibatio, Almanca Trankopfer). (ç.n.) 
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Hochdorf'taki mezar bir arabaya yığılmış yemek kap kacaklarını ihtiva eder: dokuz bronz tabak, üç adet daha büyük ve kulplu bronz kâse (fasülye ya da kızartma için), hayvan kesiminde kullanılan bir balta ve bir et bıçağı. Diger Halistatt mezarlarında gördüğümüz ızgara ocakları ve şişler Hochdorf'taki buluntular arasında yoktur. Masada bulunan çok değerli eşyalar, her dönemde soylu davetlerin bir parçasıdır. Hildesheimer'de bulunan gümüş eşyaları düşündüğümüz zaman Yunanların son dönemlerindeki aristokrasinin, senatörlerin, yüksek rütbeli Romalı subayların masasındaki yemek kapları da buna benzer. 


“Barden” denilen ozanlar da Keltlerin yemek kültürünün bir parçasıdır. 16. yüzyılda Fransızcadan Almancaya aktanlan Kelt dilindeki bu kelime, Galyalıların ve Keltiberlerin ziyafet ve içki meclislerinde misafirleri kahramanlık şarkılarıyla eğlendiren, kralı ve atalarını söyledikleri şarkılarla öven Şairler ve ozanları ifade eder. Saint-Symphorien'de (Cotes d Armor) bulunan çok ender taş heykellerden bir tanesi, arp çalan bir ozanı gösterir. Bu heykel MÖ 1. yüzyıla aittir ve Saint Brieul Müzesi'nde bulunmaktadır (bkz. Görsel 8). Ozanlık, Germenler ve Hunlar gibi eski toplumlarda çok yaygındı. Tacitus'un (Annalen, 1I 88) anlattığı bu ozanlar, Priskos'un fragman olarak bize aktardığına göre, Arminius'u ve Attila'yı terennüm ederler. Bu ozanlar, âmâ Demodokos'un, Fayakların kralı Alkinoos'un sarayında öğrettiği gibi Homeros'un Odysseia (VIII 471 vd.) adlı destanında savaşçılara moral veriyorlardı. Diodoros (V 21,5) Keltlerin yaşam biçimini Homeros'un dönemiyle kıyaslar. Diodoros'un ((1 47) Britanya'da olduğu düşünülen mitolojik Hyperborealılar* hakkında verdiği bilgiler, Keltlere ait bir uygulamayı anımsatır. Buna göre bu toplumun bireyleri, yani Keltler kithara çalıyorlar ve Apollon'un maceralarını övüyorlardı. 


İrlanda'nın efsane geleneklerinde, örneğin Machpher- son'un Össian eserinde olduğu gibi (bkz. önceki bölümler) genellikle aynı zamanda âmâ olan gezginci ozanlar vardır. 
Müzik aletleri içinde en önemlisi olan arp ile Ossian şarkı- ya eşlik eder. Böylesi güzel bir nedenden ötürü arp, İrlanda'nın armasını süsler. İrlandalı arpçılara 12. yüzyılda tüm 


3 Hyperborea, Antik Çağ'ın Yunan coğrafyacıları ve mitoloji uzmanlarınca kuzeyde gösterilmiş cennet benzeri bir bölgenin adı. Burasının sakinlerine de Hyperborealılar denmektedir. (ç.n.) 
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Avrupa'da rastlanıyordu ve bu kişiler babadan oğula geçen bir meslek icra ediyorlardı. Bu arpçılar çok iyi ağırlanıyor, kendilerine hediyeler veriliyor; atlar, sığırlar, hatta köleler armağan ediliyordu. Kâhinler gibi ozanlar da sözlü olarak eğitiliyorlardı. 6 ila 7 yıl boyunca tahsil görülen şair okulları vardı. Burada eğitim gören çocuklar, penceresiz odalarda gece gündüz hafıza eğitimi görüyorlardı. İrlanda'nın Orta Çağ geleneklerinin gösterdiği gibi, bu ozanlar ev sahipleri- nin ya da kendilerini ağırlayanların düşmanları için alaylı ya da hakaret dolu şiirler okuyorlardı. Çünkü bu düşmanlar, onların onurlarını zedelemişti. Bir tehdit ya da şantaj, ikisi de eşitti. Ruhsal bakımdan baskı yapmanın bir başka aracı da “birine karşı oruç tutmak”tı. Buna göre açlık grevi (bir toprak sahibinin adı olan “boykot”ta olduğu gibi), İrlandalıların bir buluşudur. 


Görsel 8: Saint-Symphorien-Paule (Cotes d'Armor), Saint Brieuc Müzesi'nden arp tutan bir ozan heykelciği. MÖ 1. yüzyıl. 
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Hediye vermek dışında efendi, emrindeki insanları korumakla da yükümlüydü. Sezar, bu eski uygulamadan şu anlamı çıkarmıştır: Emrindeki insanları korumayan bir efendinin, bu insanlar üzerinde bir otoritesi yoktur. Hizmet edenlerin buna karşılığı da sadakattir. Koruma hakkı daima itaat yükümlülüğünü ihtiva eder. Dini bir yükümlülüğe göre efendisinin ölümünden sonra uşağının da yaşamaması gerektiğini öğreniriz. Strabon'un (III 4, 18) bahsettiği Akuatanya daki Sontiaten Keltlerinin kralının korumaları olan 600 
soldurü “komplocu”yu veya MÖ 83-73 yılları arasında İspanya'da Romalı siyasetçi ve komutan Sertorius'un Kelt koruma birliğini buna örnek olarak verebiliriz. Buna benzer Germenlerdeki tipik bir yükümlülük olayını Strabon (XVII 2, 3) Etiyopyalılardan aktarır: Kral yaralandığı zaman onun peşinden emrindekiler de yaralanır ya da onunla birlikte ölürler, 


Askeri maiyetin yanında Keltlerde efendisine, ekonomik sebeplere dayalı bağlılık ya da kölelik de vardır. Sezar, borcunu ödeyemeyen ya da kendisini tamamen baskı altında hisseden birçok Keltin, kendilerini soylu insanları koruma- ya adadıklarını bildirir. Efendilerinin hizmetinde çalışan bu Keltlerin, Roma'daki köleler gibi davrandıkları söylenir. 
Bunların siyasi anlamda söz hakları yoktur ve evde efendisine tâbidir. Böyle bir soylunun emrinde çalışanların kendi sınıflarında nasıl bir güce sahip olduklarını, Helvetlerin MÖ 
58 yılındaki göçünü anlatan bir tiyatro eserinin giriş kısmı 
gösterir. Bu sınıfın soyluluk ve zenginlik bakımından ilk kişisi Orgetorix, kendi sınıfı tarafından krallığı harekete geçirmekle suçlandığında, bunun için toplanmış mahkemeye bütün taraftarlarını getirdi. Sezar'a göre (1 4) taraftarlarının sayısı on binin üzerindeydi ve bundan böyle ona karşı yasal bir işlem yapmak mümkün değildi. 


Savaşçı olarak Keltler korkulan bir milletti. Platon'a göre (Gesetze, 637 D) yasası olmayan savaşçı bir toplumdular ve uzun boylarıyla dikkat çekiyorlardı. Bu yüzden Kelt kökenli köleler, Roma'da tahtırevan taşıyıcısı olarak tercih ediliyorlardı. Livius (X 28, 3 vd.) ve Cassius Dio (XII 50, 2 vd.) Kelt askerlerini atılgan ve sert tabiatlı olarak gösterirler, fakat sabırsızdırlar ve çabuk ümitsizliğe düşerler. İşleri ters gittiğinde hemen aşırı bir durumdan başka bir aşırı duruma geçerler. Onların sevdiği iki şey vardır: savaş ve alkol. 
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Bu manzara Geç Antik Dönem'e kadar böyle devam etmiştir: Ammianus'un (XV 12,3) yazdığına göre İtalya'dakinden farklı olarak askerlik hizmetinden kaçınanlar aşağılanmıştır. Başparmağını bu yüzden kesen kişi Keltlerin sövgüsü murcus ile korkak kabul ediliyordu. Galyalı savaşçıların karakterlerini, üzerlerinde VİRTUS EXERCİTUS GALI(ICI) şeklinde bir yazı bulunan, Galya ordusunun onuruna bastırılmış sikkeler teyit ediyordu. Keltler büyük kalkanlar, kargılar ve uzun kılıçlar taşıyorlardı. Keltiberlerindövme ve batırma amaçlı kullanılan kısa kılıçları, Romalılar tarafından bununla ilgili kullanılan gladius kelimesiyle birlikte anılmıştır. İnsübriler ve Boiler uzun deri pantolon ve ince mantoyla savaşıyorlardı. Miğferler, normal savaşçılarda ancak daha sonra yaygınlaşmıştır. Zırhları, Glauberg prensinde gördüğümüz gibi ancak resimli tasvirlerden tanıyoruz. Sapanlar, oklar ve yaylar Antik Çağ'da Keltler tarafından istisnai durumlarda kullanılmıştır; zikredilen bu eşyalar eski Germenlerde olduğu gibi sadece av esnasında kullanılmıştır. Ateşli silahlar şövalyeliğe pek uygun silahlar olarak kabul edilmezler. Av silahlarının sadece prens mezarlarında bulunduğu düşünülürse bu durumda ava çıkma- nın sadece efendilere has bir hak olduğunu tahmin etmek mümkündür. Eski Yunanlarda rastladığımız bir görüş de Şudur: Strabon (X 1,12) Eğriboz Adası'ndaki Artemis Tapınağı'na ait bir yazıtta sunu yapacak kişilerin, savaşta ateşli silah atmak veya ok atmak gibi eylemlerden vazgeçme sözü verdiğinin yazılı olduğunu bildirmiştir. 


Hallstatt Dönemi'nden beri Keltler, savaşlarda doğudan gelen Yunanlar ve Romalılar tarafından sadece yarış arabası veya zafer arabası olarak kullanılan iki tekerlekli ve iki hayvan koşumlu savaş arabalarını kullanmışlardır (Latince biga, Keltçe essedum). Bu arabalarda bir savaşçı ve bir de arabayı süren kişi bulunurdu. Bu arabalar da ölen efendisiyle birlikte mezara konulurdu. Bununla ilgili 200 civarında örnek vardır. Kelt savaşçıları bu arabaları anakarada, en son MÖ 
225 yılında Telamon'da ve MS 200 yılında da Britanya'da 
kullanmışlardır. Bu arabalar İrlanda'nın sözlü geleneklerinde Orta Çağ'a kadar korunagelmiştir. “Tain bo Cuailnge”* 


4 oUlsterefsane serisinin en önemli efsanesidir; İrlanda edebiyatındaki Orta Çağ'ın 
dört efsane grubundan biridir. Sadece “Tain” adıyla da anılır. Bu kahramanlık destanı Eski ve Orta İrlanda dilinde kaleme alınmıştır. Genel olarak nesir şeklinde yazılmıştır, fakat bazı musralar manzumdur. (ç.n.) 
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efsanesinin kahramanları iki tekerlekli biga üzerinde savaşa gitmektedirler. Appian'a (VI 67) göre tıpkı Germenler gibi Keltler de, korkuyu savuşturmak için savaşta borazan eşliğinde gürleyerek ilerlerler. Romalılar ise bunu bir savaş taktiği olarak kullanmıştır. 


Antik Dönem Keltlerini askeri olarak denizlerde hemen hemen hiç görmeyiz. Onlarla ilgili sadece iki deniz savaşından bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi adına yaraşır şekildedir: Sezar MÖ 56 yılında Britanya'yı ele geçirmek istediğinde, Loire Nehri'nin denize döküldüğü yerin kuzeyindeki Galyalı Venetler ayaklandılar. Sezar (111 8; 12) onların denizcilikte çok usta olduklarını ifade eder. 
Venetler 220 gemi inşa etmişlerdir ve bu gemiler yüksek, büyük ve sağlam, meşin yelkenle donatılmış fakat çok yavaş ve hantaldırlar. Sezar, daha sonra katili olan Decimus Brutus'u, Dio'ya göre (XXXIX 40,5) Akdeniz'de, Sezar'a göre (111 1 1) ise komşu kıyı kabileleri tarafından inşa edilen küçük fakat seri uzun menzilli silahlarıyla zafer kazandıran gemilerin amirali olmasını istedi. Bir başka deniz zaferini de Strabon'un (VI 1, 5) belirttiği gibi, MÖ 15 yılında Tiberius, Baltık Denizi'nde Vindeliklere karşı kazanmıştır. 


Çok gösterişli ve zengin bir şekilde süslenerek savaşa giden Antik Çağ'daki tek millet Keltlerdir. Düşmana meydan okumak amacıyla Diodoros'un (V 25 vd.) bildirdiğine göre Keltler boyunluklar, tokalar ve tamamı altından yapılmış zırhlar taşırlar, boyunlarını ve kollarını burgu biçimli ve altından takılarla süslerlerdi. Bu halka takıların iki ucu da hayvan başlarıyla sona eriyordu (Bkz. Görsel 9). Günümüze bu muhteşem takılardan birkaç tanesi ulaşmıştır. Özellikle çok değerli bir parça, MÖ 50'ye aittir. Snettisham'da bulunan bu takı British Museum'da sergilenir. Bir diğeri Saarland eyaletinde Reinheim'da ele geçirilmiş ve bugün Saarbrücken Müzesi'nde teşhir edilmektedir (Görsel 9). 
Vierwaldsâtter Gölü'nün güneyindeki Ersfeld'de büyüleyici güzellikte altından 3 bilezik ve 4 halka boyunluktan oluşan toplu buluntu ele geçirilmiştir. Bugün bu parçalar Zürih Bölge Müzesi'nde sergilenir. 
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Görsel 9: Altın boyunluk ve bilezik, Reinheim, Saarland. 
Saarbrücken Müzesi. 


Bu parçaların ihtişamı konusunda bizi antik yazarlar bilgilendirir. Livius (VII 9 vd.), Romalı Titus Manlius'un dev gibi bir Galyalı ile yaptığı düelloyu anlatmıştır. Bu Galyalı, Titus Manlius'un dilini dışarı çıkarmış ve Manlius rakibinin boyunluğunu (forgues) ele geçirmiş ve bundan ötürü de Torguatus lakabıyla anılmıştır. Polibios (11 29,31), MÖ 225 yılındaki Telamon Savaşı'nda ilk savaşçıların çok sayıda bilezik ve boyun halkası taşıdıklarını bildirir. Bu bilezik ve boyunluklar daha sonra savaşı kazanan Romalılar tarafından Jüpiter Capitolinus'a sunulmuştur. Arkeolojik buluntular içinde çok büyük olanlar muhtemelen adak hediyesiydi ya da ahşap heykelleri süsleyen takılardı. Burgu biçimindeki halka boyunluklar, Galya'nın son dönemindeki Roma ordusunda ejderha taşıyıcılarını süslüyordu ve bu takılar, MS 6. yüzyılda hâlâ Ravenna'daki San Vitale mozaiklerinin üstünde Justinias'ın muhtemelen Germen korumalarında görülüyordu. Bu boyunluklar rütbe sembolü görevi görüyor ya da bir ödüle işaret ediyordu. Paris'te MS 360 yılında Julianus'un beyannamesinde hiçbir diyadem (alın bağı, taç) bulunmazken, Ammianus'un (XX 4, 18) ilettiğine göre, Julianus'a bir Kelt boyunluğu takılmıştı. 
Keltlere özgü bu boyunluk geleneği çok çabuk benimsendi; Romalılarda ve Yunanlarda daha önceki atamalarda uygulanan mor palto yerine diyadem ile taç giyme, krallık devir teslim törenlerinde önemli bir uygulama haline geldi. 
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Keltlerin bazı gelenekleri, bazı açılardan Orta Çağ'a işaret eder. Diodoros'tan (V 30) ve arkeolojik bulgulardan öğrendiğimiz kadarıyla savaşçıların kalkanlarındaki armalarda hayvan figürleri vardı; miğferler boğa boynuzları, yaban domuzu başları, kuzgun ya da yırtıcı kuş figürleriyle kaplanmıştı. Glauberg prensi, aşırı büyük kulaklı bir miğfer görünümüne sahip kalp biçiminde bir “yaprak taç” taşıyordu (Görsel 2). Zafer anıtları üstünde, örneğin Orange Zafer Takı'nda tasvir edilen Kelt alan işaretleri atlarla ve (yine her zaman olduğu gibi) yaban domuzlarıyla süslenmişti. Sezar, (V1188) Alesia'da bunlardan 74 tanesini ele geçirmişti. Barış zamanlarında bunlar kutsal ormanlarda saklanıyordu. 


Keltlerin asıl âdeti, savaşta öncü kuvvetlerin kahramanca (heroik) çıplaklığı idi. Kelt savaşçıyı Yunan yazarlar gymnos, Latin yazarlar ise mudus diye adlandırmışlardır. Bu şekilde isimlendirmeleri de normal uzun pantolon giydiklerini ifade eder. Örneğin MÖ 2 yüzyılda Galatlarda ya da MS 
2. yüzyılda Piktlerde olduğu gibi. Hannibal'ın Kelt destek birlikleri, Livius'a (XXII 46,6) göre vücutlarının üst kısmını soyuyorlardı. Polibios'a göre (11 28, 8), Yunan sanat eserlerinin de gösterdiği gibi, profesyonel savaşçı olarak kendilerinden korkulan Gesatlar? savaşta hiç kıyafet giymezler, sadece silah taşırlardı ve tamamen çıplak savaşabiliyorlardı. 
Bu savaşçıların rakibe ilk hamleyi yapmadıkları sürece zırhlı falankslar karşısında hiç şansları yoktu. Yunanlar ve Romalılardan farklı olarak savaşın başlangıcında Davut Peygamber ve Golyat tipindeki ön savaşçılara çok değer veriyorlardı. Göğüs göğse çarpışma başlamadan önce diğer savaşçılar onları seyrederdi. Kelt savaşçıların inatçılığı, antik gözlemcileri çok etkilemiştir. Strabon (I1I 4, 18) her zaman olduğu gibi yılmaz ve eğilmez olan ve çarmıha gerilirken bile zafer şarkısı söyleyen savaş esiri Cantabrialılardan bahseder. 


5 İsviçre Alpleri ve Rhön bölgesinde yaşamış bir Kelt halkıdır. (ç.n.) 
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VIM. KELT HALKININ YAPISI 


Keltlerin yaşadığı siyasi bölgeler -tıpkı Germenlerinki gibi- çok sayıda kabileden oluşur. Yunan yazarlar bu boyları ethne ya da phylaı, Latin yazarlar civitates, gentes veya populi şeklinde adlandırırlar. Keltlerden İspanya'da dört, İrlanda'da beş, Küçük Asya'da altı, Yukarı İtalya'da sekiz, Galya bölgesinde ise Sezar'ın döneminde 50 ile 70 arasında kabile yaşıyordu. Tacitus (Annalen, III 44), Galya bölgesindeki Kelt boylarının sayısını 64 olarak ifade eder. En büyük kabile 200.000, en küçük ise 50.000 insandan oluşuyordu. 
Her kavmin ilk önce kendilerine has gelenekleri, kültürleri ve isimleri vardı. Bunların yerleşim yerlerinde konut alanı, ova ve birbirleriyle bağlantılı vadiler vardı ve diğer kabileden doğal sınırlarla ayrılıyordu. Kabileler arasındaki yapay sınırlar, Sezar'ın (IV 3; 23) Germenler için ortaya çıkardığı işlenmemiş araziler, Keltler için bildirilmemiştir. 


Büyük kabileler, bölgelere (pagus, tribus) ayrılır. Fakat ilişkileri belirsiz, çoğu zaman da değişkendir. Plinius'a göre (V 146) Galayalılar 20 kabileye, 195 daha küçük gruba, Ital- ya'daki Boiler ise 112 kabileye (II 116) ayrılıyordu. Buna karşılık Strabon (XlI 5, 1), üç Galatya kabilesinden bahseder. 
Bu üç kabileden her biri de dört küçük gruba ayrılır. Sezar'a göre (1 12) Helvetlerin dört kabilesi vardı. Daha alt kabileler de yine Volcae, Arecomici, Volcae Tectosages gibi yeni isimlerle ifade edilmiş ve kendi imkânlarıyla yaptıkları işlerle, örneğin İnsubriler gibi bağımsız kabilelere dönüşmüşlerdir. İnsubriler başlangıçta Aeduların bir bölgesiydken daha sonra bağımsız olmuştur. Bunun tam tersine de şahit olmaktayız: Daha önce bağımsız olan bir kabile önemini yitirmiş ve daha büyük bir kabilenin bölgesi olmuştur. Örneğin Tiguriniler, Marius döneminde bağımsız ve savaşçı bir kabileyken Sezar (1 12) döneminde sadece Helvetlerin bir bölgesine dönüşmüştür. Zaman zaman bir kral da sadece bir yarım kabileyi yönetmiştir (VI 31). 
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Kabile ve bölge arasındaki belirsiz ilişki, “halk” kavramının Antik Çağ'da çok tabakalı, halk isminin de çok anlamlı olmasına dayanır. Sezar, “Galya” ismini bir taraftan geniş anlamıyla Belçika ve Akitanya'yı da katarak, diğer taraftan bunun tersi anlamında kullanır. Böylece Orta Galya bölgesindeki kabileler, asıl Galyalılar veya saf Galyalılardır. Akitanya ve Belçika Galyalıları daha sonra bir kez daha her biri kendi sınıfına ayrılmıştır. Burada Akuitanya Galyalıları, İber Yarımadası'nın etkisindeyken, Belçika Galyalıları ise Germenceden etkilenmiştir. Bu anlamda İber Yarımadası'ndaki Keltler de Kelt dünyasında kendi kabile gruplarına sahiptirler. Büyük kabileler kısmen coğrafi isimlerle anılmış (Akitanya ve Britanya gibi), kısmen hükümran olan tek kabilenin adına göre (Belgae), kısmen de halkın ismindeki değişikliğe göre (Galatai, Galatlar) adlandırılmıştır. Buna benzer çok tabakalılığı da yine biz Germenlerde görüyoruz. Germenlerde Suebyalılar, Tacitus döneminde alt birimlerinin biri olarak, Alamanlar ve Franklar da Ammianus döneminde kendilerine akraba diğer kabilelerle birlik oluşturmuşlardır. Eğer bu kabilelerden biri egemen olmayı başarırsa diğerleri bölgelere bölünürdü. Çoğu kez bu kabileler bölünür ya da diger devletlerin parçası haline gelirdi. Bu bölünmeler zaman zaman iç savaşlar ya da göçler neticesinde oluyordu, fakat isimlendirmede asıl kabilesiyle benzerliğini muhafaza ederdi. Aynı kabile isimlerine, sözgelimi Güney Fransa'da, Orta Almanya'da ve Küçük Asya'da (Volcae Tectosages), diğerleri aynı zamanda Galya'da, Doğu Avrupa'da ve İtalya'da (Lingonlar, Boiler ve Venetler), Britanya'daki iki Kelt kabilesi Atrebatlar (Hampshire çevresinde) ve Parisiler (Yorkshire çevresinde) yine aynı isimle Galya'da bulunmaktadır. 


Bu kabileler aynı zamanda siyasi olarak da bir eylem birliği içindeydiler. Temelde ise her kabile bağımsız görünür. 
Bunu bize Kelt kabilelerinin kendi aralarındaki çok sayıda savaş ve onların Kelt olmayanlarla, Germenlerle, Romalılarla ve kendi kabilelerine benzer kabilelere karşı da yaptıkları ittifaklar gösterir. Eğer en önemli kabilelerden bazıları komşularını kıskanmaktan Sezar'ın safında yer almasalardı, Sezar Galya'yı asla ele geçiremezdi. Britanya'daki Keltler de birlik olup Roma'ya karşı koymamışlardır. Divide et impera “böl, parçala, hükmet” yöntemiyle -ki bu yöntem antik 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dönem sonrasının bir yöntemidir- Romalılar en büyük başarılarına Yunanistan'da, Kuzey Afrika'da ve Germenlerin ülkesinde ulaştılar. 


Kendi sınıflarının dışındakileri de içine alan bir devlet birliğini Keltler hiç oluşturamamışlardır, hatta hiçbir zaman bunun için uğraşmamışlardır. Fakat Livius'un (V 34) MÖ 500 yılında Biturigler için Galya'da iddia ettiği gibi bir kabilenin geçici hegemonyası düşünülebilir. Sezar (VI 11) ve Strabon'un (IV 5,2) bildirdiklerine göre, son dönemlerde Galyalı kabileler sürekli bir rekabet içinde yaşamışlardır. Her bir kabile daha zayıf olan komşusunu, kendisine bağımlı hale getirmek, ülkesini elinden almak ve vergi yükü yüklemek için sıkıştırıyordu. Böylece daha güçlü kabileler, itaatlerini rehinelerle garanti altına aldıkları daha küçük kabilelerle birlikte çevreyi sarıyor ve rehineleri teslim ediyorlardı. Güçlü kabileler, tüm Galya'ya hâkim olmayı amaçlıyorlardı; fakat bunu başaramadıkları için de iki grup ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Arverniler, sonra da Seguaniler tarafından yönetilirken diğer grup Aeduların yönetimi altındaydı. Seguanilerin yardım çağrısı, MÖ 70 yılında Ariovist kumandasındaki Germenleri ülkeye getirdi -Suebyalı bu prens, bir Kelt ismi taşıyordu ve Noricumlu bir prenses ile evliydi. Aeduların, söylenenlere göre, bizzat kendileri bir egemenlik kurmak isteyen Helvetlere karşı duydukları endişe, Sezar'a ülkeye girme gerekçesini veriyordu (Bkz. sonraki bölümler). 


Bütün Kelt kabilelerinin siyasal bağımsızlığına rağmen bu kabilelerin kendi sınırları dışında çıkar amaçlı geçici ittifakları oluyordu. Daha büyük ittifak girişimlerinde -tıpkı Kavimler Göçü sırasında Germenlerin yaptığı gibi- birçok kabile mensubunun merkezi bir yönetim altında birleştikleri de oluyordu. MS 61 yılında Britanya'da Boudicca, Romalı askerlere karşı kendisine bağlı İcenileri, Trinovantlar ve diğer kabileleri öne sürdü. Sezar'ın yazdığı üzere (VLI 4; 75), Belçika'da Ambiorix, MÖ 54 yılında Sezar'a karşı savaşta dört kabileye, Suessione Galba aynı şekilde yine MÖ 57 
yılında Belçika'daki savaşta 16 kabileden gelen savaşçılara liderlik ederken, Vercingetorix de MÖ 52 yılında Galya'nın hemen hemen bütün kabilelerinden gelen savaşçılara komutanlık yapmıştır. 
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Bu savaş ittifaklarının dışında Keltlerin etnik bilince sahip olduklarıyla ilgili belgeler mevcuttur. Bu sadece Keltlerin kökenleriyle ilgili efsanelerde veya din adamlarının ortak düşüncesinde değil, Güney Galyalı ve akrabalık çağrılarının etkili olduğu Yukarı İtalyalı Keltler arasındaki örnek dayanışmada da ortaya çıkar. Bu çağrılar özellikle hediyelerle desteklendiği zaman daha etkili oluyordu. Keltleri, en azından Galyalıları bir araya getirme yolunda ciddi bir girişim ancak Sezar'ın Vercingetorix'e karşı kesin zaferinden sonra yapılmıştır. Bütün konuşmalar karşısında antik dönemin tarihi eserlerinde ortaya konan uyarılara rağmen, Sezar'ın rakiplerine karşı şu uyarıyı dile getirdiğinden şüphelenmek için hiçbir sebep kalmıyor: (se) unum consilium tottus Galliae effecturum, cuius consensui ne orbis guldem terrarum posset obsistere (Tüm Galya'nın ortak arzusunu gerçekleştireceğim. Tüm dünya bir araya gelse, yekvücut olmuş bir Galya'ya karşı koyamayacaktır|. Saldırgan son cümle, elbette Galyalıların tehlikesini bertaraf etmek için Sezar tarafından bilerek kullanılmıştır. Daker Burebista'nın (61. MO 
44) Macaristan'da krallığı veya Bohemya'daki Markoman Marbod'un (61. MS19) krallığı gibi diğer geçici ülkeler, birleşme girişimlerini çok geç gelmesinden dolayı bu birleşme- nin daimi olamayacağını bize göstermiştir. 
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IX. KALELERİ VE ŞEHİRLERİ 


Akdeniz şehir kültüründen farklı olarak Orta Avrupa'da köy şeklindeki yerleşimler baskındı. Aynı şey Keltlerin yerleştikleri Yukarı İtalya ve Galya için de geçerliydi. 6. yüzyıldan itibaren yüksek yerlerde prenslerin yerleşim yeri olarak anılan kale şeklinde ya da tahkim edilmiş yerleşim yerlerini de görürüz. Sen Nehri kenarında Châtillon bölgesindeki Burgund Mont Lassois Kalesi, Provence'daki Oppidum Entrremont Kalesi, Suebya'daki Heuneburg Kalesi ve Hessen bölgesindeki Glauberg Kalesi bu tarz kaleler arasındadır. Küçük Asya'daki Galatyalıların da Cuballum, Magaba ve Olympos gibi bu tarz kaleleri mevcuttu. Bunlardan Olympos Kalesi'nde Ortiagon, Romalılara karşı bir savunma savaşı yapmıştı. Çok önce Hakataios ile Herodot, Nyrax ve Pyrene kalelerinden (poleis), Sezar ise çok sayıda daha küçük ve kale tarzı şehirler ile sığınma yeri olan şatolardan bahseder. Sezar (I 5); Helvetlere ait bu tarzda, yani küçük şehir şeklinde 12 kaleden, 400 köyden ve yerleşim yerlerinin uzağında ve göç ettikten sonra yıkılan hususi kalelerden (privata aedificin) bahseder. Bununla beraber, Britanya'da da 3000 adet iyi korunmuş kaleden söz edilir. Bunlara en uygun örnek Maiden Castle (County Somerset yakınlarında), Danebury (Hampshire bölgesinde) ve Cadbury Castle (Somerset bölgesinde) kaleleri sayılabilir. Ayrıca Sezar (V 21, 2 vd.), Britanya'da sığınma yeri olarak küçük bir kaleden bahseder. Yerleşim yerleri, iyi araştırılmış mezarlarla karşılaştırıldığında şimdiye kadar arkeolojik olarak hemen hemen hiç anlaşılamamıştır. Hatta Heuneburg ve Vindelik Keltlerinin başkenti Ingolstadt yakınlarında bulunan Manching'deki araştırmalar, sadece birkaç evi gün yüzüne çıkarmıştır. Gün yüzüne çıkan bu evler de satranç tahtasının kesitini anımsatır. 
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Yerleşim Yerleri Alman Kentlerinin Surları 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Görsel 10: Kelt siperleri ve Orta Çağ şehirleri. Tablo karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Solda Kelt siperleri ve bulunduğu merkezler; sağda Alman şehirlerinin çevresindeki yuvarlak duvarlar. 


Aşağı Rhöne Vadisi'nden başlanırsa, dikkate değer büyüklükte şehre benzer merkezi yerleşim yerleri bulunmuş (Görsel 10) ve öyle görünüyor ki bir kabilenin merkezi olarak kullanılmıştır. Aeduların başkenti Bibricate, Parisilerin daha sonra buna göre adlandırılan Sen Adası'ndaki Lutetia, Treverilerinki de bugünkü Trier idi. Sezar sadece, kale tarzı 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bu tür küçük yerlerden bahsetmez, bunların yanında urbes denilen şehir tiplerinden, yani Akdeniz'in polis tipi (Alesia, Gergovia ve Avaricum gibi) şehirden de bahseder. Kelt şehirleri için daha çok yüksek bölgeler tercih edilmiştir, ancak yuvarlak planlı, 7 km uzunluğunda 10 ila 15 bin nüfusun barındığı Manching'deki kare planlı evler gibi düz alanda şehirler de vardı. Kazılarda elde edilen bulgular altın para üretimi, demir işleme, bronz dökümü ve cam üretimi yapıldığını da gösterir. Dağ şehirleri, Romalılar döneminde vadilere kaydırılmıştır. Bu durum, şehrin savunma ve direncini zayıflatmış, ancak iletişim ve ulaşım bakımından her halükarda daha fazla fayda sağlamaya başlamıştı. Keltlerin şehirlerinde güneyin etkisi hemen fark edilir. Arkeolojik açıdan iyi araştırılmış Bibracte, bir Roma ya da Yunan şehri gibi, bir tapınak, ana cadde boyunca sıralanmış atölyeler, villalar bölgesinden oluşan ve etrafı iyi tahkim edilmiş bir alana sahipti. Kelt şehirleri sadece mimari açıdan, özellikle saman ve çatı padavrasıyla kaplanmış ahşap yapılarıyla Akdeniz bölgesindeki şehirlerden ayrılıyordu. Bununla beraber evlerin içinde mobilya yoktu. Polibios'a göre (lI, 17) Keltlerin mal varlığı, önemli ölçüde altından ve büyük baş hayvanlardan oluşuyordu. 


Tıpkı Germenler gibi Keltler de taş işlemeciliğinde hiç başarılı değildi. Harçla yapılmış duvarlar yoktu. Sezar tarafından da (VII 23) anlatılan, arkeolojik açıdan çoğu kez ispat edilmiş murus Gallicus tekniği (Görsel 11) çok karakteristik bir özelliktir. Kirişler, iki ayak uzunluğundaki düzenli aralıklarla ve duvar yönünde, yan yana oturtulmuş, duvarların cephesi taşlarla kaplanmış ve araları toprakla doldurulmuştur. İkinci sıra ve sonrakiler de aynı biçimde örülmüştür. 
Zaman zaman bu yatay kirişler, dikey kirişlerle desteklenmiş ve kazıklarla güçlendirilmiştir. Koçbaşıyla saldırıya dayanıklı olan bu taş duvarın ahşapla sağlamlaştırılması, onu yangına karşı dayanaksız kılıyordu. Yapıların çökmesi durumunda ağaçlar çürüyor, duvarlar da yıkılarak bir sete dönüşüyordu. Taunus'ta maksimum 6,70 metre kalınlığın- daki üç kez dolanmış Altkönig'i ya da sekiz kilometrenin üzerindeki duvar uzunluğuyla Pfalz'daki Donnerberg'i hatırladığımız zaman bu yuvarlak bentlerin bu tarz “Galya duvarları” olduğunu görürüz. Taunus'taki Goldgrube'nin 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Görsel 11: Maurus Gallicus. Rekonstrüksiyon. 


Keltlere has sağlamlaştırma tekniğindeki garip bir özelliği MÖ 6. yüzyılın başında Heuneburg'daki çevre duvarı gösterir. Doğu ve batı duvarları 4 metre yüksekliğinde, 3 metre kalınlığında 500 metre uzunluğundaydı ve kare şeklindeki havayla kurutulmuş tuğlalardan yapılmıştı. Ne taştan temel ne de sıva tabakası, daha uzun bir nemlenme döneminden sonra duvarın bir puding gibi çökmesine engel olabilmiştir. 
Teknik ve kiremit biçimi, Sicilya'daki Gela liman duvarına işaret eder ve Tuna Keltlerinden bir savaşçının bu yapı tekniğini öğrendiği ve bunu ülkesine götürdüğü, fakat böyle bir yapı tarzının iklime dayanamadığı tahmin edilebilir. 
Batı duvarında bulunan 15 adet 5 biçimindeki taştan destekli dört köşe burçlar, Yunan örneğine benzer. Söz konusu burçlar Heuneburg'a materyalist bir görüntü kazandırmış, fakat bir atış alanı açmak için de yan yana çok sık yerleştirilmışlerdir. İçeride ateş yakılan yerlerin kanıtladığı üzere, üst 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kısımda çatı olmadığı için yukarıdan aşağıya savunmak da çok zordur. 


Keltlere ait şehirlerin isimlendirilmesi birbirine benzer özellikler gösterir. Birçok şehir ismi -acum son ekiyle biter (Antennacum-Andernacht; Mogontiacum-Mainz), diğerleri tanrıların isimleriyle Lug-Merkür ön ekiyle birleştirilerek yapılır (Lugdunum-Uyon ve Leiden) ya da şehirlerin ismi briga-“Berg” kelimesiyle oluşturulur (Brıget10-Bregenz, Brıxıa-Brescia, Segobriga-Segorbe); bona-”Burg” (Bonna-Bonn, Bononia -Bologna ve Boulugne, Ratisbona - Regensburg); /a- num-” Feld” (Medolanunı-” Mittelfeld”). Böylece Milano'nun dışında bir düzine yer bu şekilde isimlendirilir: Magus-” Ebene” Oo (Rigemagus-Remagen, Oo Noviomagus-Neumagen, Borbetomagus- Worms) veya dunum-'Festung” (Campodununm-Kempten, Camulodunum-Colchester, Lugdunum-Lyon). 
Bu son kelime İngilizcedeki town, Almancada “Zaun” kelimesine benzer. Bununla yine Hessen bölgesindeki “Dünsberg” ve “Taunus”, aralarında Altkönig ve Goldgrube'nin de olduğu şehir merkezlerinin etrafındaki 25 adet halka surla bağlantılıdır. 


Keltler şehirlerini Alplerin kuzeyinde kurmuşlardır. 
Bugün hâlâ varlığını koruyan Keltler döneminden kalma birçok yer ismi vardır ya da bu yerler, eski Kelt isimlerini devam ettirir. İngiltere'de diğer bazı isimlerin yanında Londinium-London ve Eburacum-York; İsviçre'de Lousonna-Lausanne, Juricum-Zürich, Genova-Genf ve Bern (Brennus'tan); Almanya'da Bonn, Remagen, Andernach, Mainz, Worms; İtalya'da Mutina-Modena, Parma-Parma, Bergonum-Bergamo, Ticinum-Pavia, Ticino-Tessin; Mediolanunı-Milano, Comunı-Como, Verona-Verona, (Orta Yüksek Almancada Bern), Tridentum-Trient ve Vicedia-Vicenza; Avusturya'da Vindobona-Viyana ve Carnuntum. Küçük Asya'da Gordion, Pessinus ve Ankyra Keltlerinin ilk dönemlerinden kalma merkezi bölgeleridir. Antik Dönem'in sonunda, Galya'da birçok Kelt kabilesinin ismi yerleşim yerlerinin adını alır. 
Bunlar Paris (Lufetia yerine Parisii), Reims (Durocortorum yerine Remi), Sens (Agedincum yerine Senones), Bourges (Avnricum yerine Bituriges), Chartres (Antricum yerine Carnuti), Trier (Augusta yerine IT reveri). 


X. HÜKÜMDARLARI 


Bütün Hint-Avrupa halklarında en eski devlet şekli monarşidir: Savaşlarda babadan oğula geçen ömür boyu başkomutanlık, normal şartlarda yasal ve kutsal görevlerle bağlantılıdır. Kelt kabileleri de en eski dönemlerinde krallar tarafından yönetilmiştir. Arkeolojik bulgular da bu durumu açıklığa kavuşturur. Son Halistatt Dönemi'nden bazı prenslikleri bilmekteyiz (Bkz. sonraki bölümler) ve bunların yakınında, olağanüstü debdebeli mezarlara gömülen çok sayıda tanınmış kişilerden haberdarız. 


Bu mezarların merkezini düzayak, fakat daha sonradan derinleştirilmiş, taşlarla yandan ve yukarıdan korunmuş mezar Odaları oluşturur. Bunun üzerine genellikle bir taş halkayla sınırlandırılmış höyük şeklinde kubbeler yerleştirilmiştir. Daha küçük kubbeler yaklaşık 30 metre çapındadır; Vix'deki kubbenin çapı 42 metre, Hochdorf'unki 60 
metre, Hochmichele'ninki 80 metre ve Magdalenenberg'in kubbesinin çapı ise 120 metredir. Bu son kubbede 2500 metreküp civarında taş, 45.000 metreküp de toprak kullanılmıştır. Kubbelerin gerçek yükseklikleri ancak varsayımlara dayanır. Hochdorf taki kubbenin yüksekliği 6 metre Hochmichele için ise 13,5 metre olarak tahmin edilmektedir. Bazı tümülüsler evlerin üzerine inşa edilmiştir. Mezarın yapımına ancak mezar sahibinin ölümünden sonra başlanmıştır. Mezarın inşası sırasında ölünün mumyalandığı tahmin edilir. Aksi takdirde bozulan cesetlerde görüldüğü üzere cesette kurtlanmalar ve larvalar bulunurdu. Nasıl bir mumyalama tekniğinin kullanıldığı belli olmamakla birlikte bal, tuz ya da dumandan istifade edildiği düşünülür. Mezarın büyüklüğünün gösterdiği ve polen analizlerinin doğruladığı gibi mezarın inşası haliyle aylarca sürer. 


Büyüklükleriyle cezbedici bir özelliği olan prens mezarları, mezarın içine bırakılan eşyaların zenginliğiyle de dikkat çeker. Sözgelimi Hochdorf'un prensi öldüğünde 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yaklaşık 40 yaşındaydı ve 1,87 metre boyuyla savaşçıların çoğundan uzundu. Prensin şiddet sonucu öldüğüne dair bir ize rastlanmamıştır. Hayattayken kullandığı eşyalardan oluşan ölü hediyeleri arasında altından yapılmış, başın üzerinden geçirilebilen bir boyunluk öne çıkar. Bu şekildeki 20 
adet boyunluk, Hallstatt mezarlarında bulunmuştur. Muhtemelen burada bir hükümdarlık sembolü söz konusudur. 
Aynı şey 40 cm uzunluğunda süslü kılıf içinde hiç kullanışlı olmayan süslü hançer için de geçerlidir. Hançerin tamamı daha sonra altın plakayla kaplanmıştır. 


Hochdorf'ta ölen kişinin, kayın ağacı halkalarından yapılmış koni şeklinde bir şapkası, yanında bir kargı ve içinde 
14 ok bulunan, deriyle kaplanmış ahşaptan bir ok kılıfı vardı. Fakat yay günümüze ulaşmamıştır. Mezarda, avlanma geleneğine işaret eden demirden üç adet olta ucu bulunmuştur. Şahsi eşyalar arasında da tırnak makası, ahşap tarak, tıraş bıçağı, mercanla süslü iki adet bronz iğne (fibula), iki altın iğne ve yine muska olarak boyunda taşınan işlenmiş beş adet kehribar boncuk bulunuyordu. Bu takı ve eşyalar, hediye amacıyla hazırlanmıştı, yine aynı şekilde çok sayıda altından yapılmış eşya da vardı: geniş bir bilezik, iki adet iğne, hançer kabı, kemer aynası, sandalların üst kısmına ait geniş ve damgalı bantlar. Bütün bu eşyalar, ölen kişinin sadece süslenmesi amacına yöneliktir. Bu durumu mezar odasına konan eşyalarda kullanım izlerinin olmaması ve çeşitli malzemelere ait kalıntılar gösterir. Buna göre ölü hediyelerinin üretildiği atölyeler de mezarın yakın çevresinde bulunuyordu. 


Kelt prens, Yunanca kline diye tabir edilen demir çubuklar ve bronz sacdan yapılmış, kanepe benzeri kullanılmış bir bank üzerinde uzanıyordu. Bankın iç yüzeyi dört tekerlekli ve iki koşumlu arabalarda savaşçı ve 6 kılıç dansı yapan figürlerle bezelidir. Yatağın ayakları, teker aksı üzerinde duran kadın figürler olarak düzenlenmiştir. Bu aks ve tekerler, ileriye veya geriye doğru hareket etmeye yarıyordu. 
Bu yatak, örtüler ile kokarca, porsuk ve sansar derisinden yapılmış kürklerle kaplanmıştı. Mezardaki en büyük alet, demir ve bronz tabakalarla süslenmiş dört tekerli kıymetli bir arabaydı. Atlar mezara konmamıştı, fakat atın dizgini ve başlığıyla İlk Çağ'da araba sürücüsünün kırbacının yerine 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bir at üvendiresi mezarın içindeydi (Platon'un Sokrates'in Savunnıası'nda miyops). Ziyafet ve törenlere ait mezara konan diğer hediyelik eşyalar, Hochdorf'ta tebaa ile bağlantılı olarak sergilenmiştir. 


Prens mezarlarının çoğu, keşfedilmelerinden çok önce yağmalanmıştır. Gömünün mezar odasının bir köşesine taşınmasından anlaşıldığı üzere, mezarın, ölen kişinin mezar odasına konduktan hemen sonra yağmalanmış olması muhtemeldir. Diğer taraftan kemikler henüz birbirlerinden ayrılmamıştı ve henüz ipi çürümemiş bir kolyenin, hırsızın mezardan çıkarken kazdığı galerilerde kaybolması da mezarın yağmalandığına işaret eder. Böyle bir soygun, ahşap mezar odası çökmeden gerçekleşmiştir. Hırsızlar tarafından aydınlatma amacıyla getirilen çamdan çıra da bunu doğruluyor. Bu kadar masraf yapılarak inşa edilmiş muhteşem mezarları korumayı ölü yakınlarının neden başaramadığı da, tıpkı Krallar Vadisi'ndeki firavun mezarlarında olduğu gibi, bir muammadır. Şüpheler, mezar soyguncularının zaman zaman mezar işçileri arasında aranması gerektiği üzerinde yoğunlaşır. Geride kalanların ölen kişiyi hediyeleriyle gömmekten vazgeçmemeleri ve görevlerini yerine getirdikleri inancıyla bekçiye gerek duymadıkları, tıpkı Mısırlılar gibi Keltlerin de mezar odasına girişi mümkün olduğunca iyi kapattıkları anlaşılır. Hochdorf'taki mezar odasının üzerine 50 ton taş konmuş ve bu şekilde amaçlarına ulaşmışlardı. Mezar hırsızlarını aldatmanın iyi bir yolu, mezar odalarını karmaşık bir şekilde tasarlamaktı. Böylece burayı bulmak zorlaşıyordu. Glauberg'teki mezarda da bu yapılmıştı. 


“Prens mezarları” adlandırmasındaki haklılık payı büyüktür. Mezardaki bu beylerin adı yazılı belgelerde geçer: Örneğin Brennus, 387 yılında Roma'yı yağmalayan kişi, bunlardan en tanınmışıydı (bkz. önceki bölümler). Daha sonra da Po Ovası'nda ikamet eden Kelt kabileleri krallıkla yönetilmişti. Aynı şeyler, doğuya yapılan büyük göçler için de geçerliydi. Doğudaki en eski krallık, ortaya çıkan ülke adına göre MÖ 3. yüzyılda bugünkü Bulgaristan'daki Tylis'in krallığıydı (bkz. önceki bölümler). Romalılar, 2. yüzyılın sonunda, Galya Narbonensis'i ele geçirdiklerinde, oradaki kabileler krala itaat etmişti. 
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Kelt kralının unvanı rigs idi. Bu kelime Hint-Avrupa dilinde kral anlamına geliyor, Latincedaki rex ve Hintçedeki rascha da aynı anlamda kullanılıyordu. Almancadaki richten (yöneltmek, hüküm vermek)| fiilinin kökü de buradan gelir. 
Bu da daha çok özel isimlerin son eki olarak görülür: Vercingetorix, Örgetorix, Ambiorix, Livius gibi önemli şahsiyetler, Anadolu'daki Galatyalıların bağımsız prenslerini regulı ya da duces, yani küçük krallar olarak adlandırır. Plutarhos ise Tetrarch'lardan (yani dört prensten, tam olarak da çeyrek prenslerden ya da kısmi prenslerden) bahseder. Ordu komutanlarını da kral addedebiliriz. Delphi'yi fetheden Brennus öldüğü zaman orduya, Kichorius'u kendi halefi basıleus, yani kral olarak seçmelerini tavsiye etti. O andan itibaren de Kichorius bu görevi yürüttü. 


Genelde hükümdarlık babadan oğula geçiyordu. Fakat kızlar ve ölmüş kralların dul eşleri de bu görevi yerine getirecek durumdalardı. Diğer bir deyişle varistiler. Britanya'da Romalılar, Briganten Venutius'un (Briganten, onun kabilede- ki adıdır ve “savaşçı” anlamındadır) MS 50 yılında Romalıların safında yer alan karısı Cartimandua ile, on yıl sonra ise Prasutagus'un (bkz. sonraki bölümler) karısı ve Romalıların düşmanı Boudicca ile işlerini yürüttüler. Tacitus (Agricola, 
16) şu konuya dikkat çeker: “Üst komutada cinsler arasında Keltler bir ayrım yapmazlar.” Bu eski dünyada çok alışılmış bir durum değildi. Babil'de Semiramis, Etiyopya'da Kandake, Mısır'da Kleopatra ve Palmira'da Zenobia gibi efsanevi kadın kahramanları görürüz. Orta Çağ/'daki Kelt mitlerinde kraliçeler zaman zaman kocalarından daha aktif ve mücadeleci görünür. 


Krallık sembolleriyle ilgili malumatlar, Keltlerde eski Germenlerde olduğu gibi seyrektir. Dion Chrysostomos (49, 
8) MS 100 yılında krallık sembolü olarak altından yapılmış bir tahttan bahseder. Bu sembol aynı zamanda saray diye de adlandırılır, ancak bu ismi neredeyse hiç hak etmemiştir. Misafirlere ikram edilen yemek masrafları daha önceliklidir (bkz. önceki bölümler). Zengin mezarlarda ortaya çıkan altın boyunluk, daha sağlığında da prensin boynunu süslemekteydi. Fakat bu altın halka öncelikle onun sınıfını ve görevini sembolize ediyordu. Galatya krallarının bazıları Yunan medeniyetine ait diadem takıyordu. 
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Görünüşte Kelt kralı, tıpkı eski tarihlerdeki krallar gibi, din adamı görevlerini de yürütüyordu. Galatyalıların kralı Deiotarus, Cicero tarafından (De divinatione, I 26 vd.) 
meşhur bir kâhin olarak gösterilmiştir. Kralın, davranışlarıyla tanrıların lütfunu garanti ettiğini, tanrıların lanetini alması durumunda da ölümü hak ettiğini duyarız. Kralın, Tanrı'nın rahmeti altında olması fikri, çok önceden eski İsrailoğullarında da bulunur: Davut günah işlediği zaman, Tanrı İsrailoğullarına bir bulaşıcı hastalık musallat eder (1. 
Chronik 21,14). Benzer düşünce, Yunanlarda da vardır ve Agamemnon uygun rüzgâr ve zengin hasat temin etmek zorunda kalmasıyla ifade edilir (Odysseia, XIX 110 vd.). 
Yine aynı düşüncenin Germenlerde de olduğunu, Ammianus Marcellinus (XXVIII 5, 14) Burgundları açıkladığı yerde aktarır. Emirin kutsal bir şekli vardır. Buna göre bir kral bedenen sağlam olmalıdır. Kaynakların gösterdiğine göre bu Atina'daki yüksek düzeydeki bir memur, Romalı bir elçi, üst düzey bir askeri yetkili veya imparatordan da beklenirdi. Musa, 3. kitapta (21, 17) bu şartı Jahve rahipleri için ileri sürmüş ve Katolik üst düzey din adamlarında bu şart bugüne değin geçerliliğini korumuştur. Papaz adayında bulunan bedenen bir kusur (evlilik dışı doğumları da içerir), papanın bu kişiyi azletmesini gerektirir. Vücutta bulunan bir kusurun ya da sakatlığın ilahi lütuftan mahrum olmaktan kaynaklandığına inanılır. 


(Kelt) Krallığı, herhangi bir zamanda diğer antik kavimlerdekinden farklı bir kriz yaşamaz. Polibios (1! 21, 5), Kelt krallarının sallantılı iktidarını yabancı kavimlerin desteğiyle korumak istediklerini ve bu arada kendi halkı tarafından öldürüldüklerini belirtir. Savaşları artık basileus' değil, strategos” komuta etmekteydi. Her zaman olduğu gibi bir iktidar kaybı veya zayıflığı, arkeolojik anlayışa göre gömü geleneklerine de yansır. Hallstatt Dönemi'nde bazı kadın ve erkeklerin şaşaalı mezarları, Latene Dönemi'nde yok olmuştur. 
Yani MÖ 400 yılından sonra, hemen toplumsal bir eşitlik, hatta toplumun demokratikleştirilme döneminin başlama- 


1  Basileus, tarihte çeşitli monarşilerde kullanılan kral ya da imparator gibi anlamlara gelen Grekçe kökenli bir terim. (ç.n.) 

2  Stratigos, Yunancada general anlamında kullanılır. Helenistik ve Bizans İmparatorluğu döneminde bu terim aynı zamanda bir askeri valiyi tanımlamak için kullanılıyordu. (ç.n.) 
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sıyla bu aşırı gösterişli mezarlar kaybolmuştur. Hallstatt Dönemi'nde inhumasyon? ve kremasyonun (yakarak gömme) neden yan yana olduğu, Latene Dönemi'nde ise neden ağırlıklı olarak inhumasyon uygulandığı belirsizdir. Hükümdar konaklarının çevresinde soylu kültürünün yerini “geniş kitleler”in şehir kültürü almıştır (Moreau, 1961). 


Sezar Galya'ya geldiğinde, kabilelerin çoğu krallığı kaldırmış ve aristokratik bir yönetim düzeni getirmişti. Sezar'ın da (! 3) belirttiği gibi, Seguaniler ve Aedularda krallığın kaldırılması ancak bir nesil önce gerçekleştirilmişti. 
Sadece Romalılardan Akuatanya, Kuzey Galya ve Britanya gibi en uzakta oturan kabilelerde krallar hâlâ iş başındaydı. 
Buralarda Sezar ve Tacitus devirleri arasında monarşinin yerini ilk kez aristokratik düzen aldı. Tacitus'un Agricola'nın Hayatı (12, 1) adlı eserinde bu konu ile ilgili şöyle bir tespit vardır: “Halk eskiden krallara itaat ediyordu, şimdi birbirleriyle rekabet eden prensler ve partilerce eziliyor.” Fransız araştırmacı Grenier, 1945 yılında, bir “Galya İhtilali”nden bahseder. Söz konusu bu Galya İhtilali, Fransız İhtilali'nin çok önce vuku bulmuş halini anımsatır. Fransız İhtilali'nin fikirlerinin Ren Nehri üzerinden Alman İmparatorluğu'na yansıdığı gibi, Galya İhtilali de sadece orada kalmamış olmalı, Gerçekten de Doğu ve Kuzey Germen krallıkları varlığını sürdürmeyi başarırken, Gallilere komşu Germen kabileleri, monarşik yapılarını ortadan kaldırdılar ve onun yerine aristokratik cumhuriyetleri getirdiler. Aristokratik düzene geçmiş bir kabilede krallık yönetimi için çaba harcama, büyük bir ihanet telakki ediliyor ve bu ihaneti işleyen kişinin ölmesi gerekiyordu. Tıpkı Germenlerdeki gibi, örneğin Arminius'u ya da Galyalılarda Aedu kabilesinden Dumnorix'i, Helvet kabilesinden de Orgetorix'i ve Vercingetorix'in babası Celtillus'u hatırlayalım. 


Varlığını sürdüren krallar arasında merkezi iktidarın zayıfladığı anlaşılır: Eburonlarla ilgili Sezar (V 27, 3), orada halkın kral gibi aynı etkiye sahip olduğunu yazar. Dion Chıysostomos da (49, 8) Kett kralları ile ilgili şu bilgileri verir: Bu söz konusu yerlerde krallar, din adamlarına sormadan hiçbir işe girişemezler ve karar veremezler. Öyle ki gerçekte ülkeyi din adamları yönetiyormuş ve krallar sadece birer 
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3 Toprağa, mezar odasına ya da kayaya açılan oyuğa gömme. (ç.n.) 
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eğlence organı gibidir. Krallığın kaldırılmasının sebebi olarak dış politika açısından çok başarılı cumhuriyetçi anayasasının örnek alınması hesaba katılmalıdır. Fakat daha önce Yunanlar ve Kartacalılarda, Etrüsklerde ve Romalılarda olduğu gibi varlıklı ve bilinçli bir orta sınıfın oluşması ve buralarda tek elden yönetimin son bulması daha önemliydi. Bu durum, orta sınıf şehirlerini ortaya çıkarıp geliştirdi. 
Şehirlerin gelişmesi de coğrafi ve kronolojik olarak krallık yönetiminin ortadan kalkmasıyla örtüşür. Keltlerin sınırında yaşayan Germenlerde de kalelerin yayılması, aristokratik sınıf yasasına uygun düşer. Galatyalılarda da yine baştan beri yönetimde bulunan kralların yerini seçilmiş memurlar almıştır. Fakat Roma ile yapılan savaşlarda tekrar krallar iş başındaydı. Bu şekilde savaşlarda iş başında kalan kralların sonuncusu ise Deiotarus idi. 
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XI. ARİSTOKRASİ YÖNETİMİ 


Antik Dönem'deki toplumların çoğunda iki kolektif organ bulunuyordu: en yaşlılardan oluşan bir nevi danışma kurulu ve askerliğe elverişli erkeklerden oluşan halk meclisi. 
Galyalılarda da krallık döneminden kalma birtakım kurullar vardı, fakat bunlar, ancak cumhuriyetçi dönemde önemli bir hususiyet kazandı. İki tane ayrı kurul bulunuyordu. Bunlardan biri yönetici beylerin katıldığı elitler meclisi (senato), diğeri Tacitus'un (11 vd.) Germania adlı eserinde bahsettiği genel halk meclisine benzeyen, kabile temsilcilerinin katıldığı genel kurul (consilium) idi. Senato doğuştan aristokrat üyelerden oluşuyordu, ancak aynı aileye mensup iki kişi bu kurula üye olamıyordu. Sezar'ın (VT! 33, 3) bildirdiğine göre Aedulardaki uygulama bu şekilde işliyordu. 


Bu halk meclislerinin varlığını sık sık işitiriz. Sezar bu konuyla ilgili şunları yazar: “Devlet işleri sadece ruhaniler meclisinde müzakere edilirdi.” Orada kimlerin temsilci olarak bulunduğu konusu çok net değildir. Doğal olarak aristokrasi temsilcileri, bu ruhaniler meclisinde yer alıyordu, ancak din adamlarının da savaş ve barış gibi önemli konularda fikirlerini beyan etme hakları vardı. Sezar'a göre bu kurul alt tabaka mensuplarına kapalıydı, yani halktan alelade temsilcilerin bu kurula üye olmaları mümkün değildi. 
Birçok Galyalı kabilenin, Romalılardan önceki dönemde aristokratik yasalara sahip olduğu, bununla birlikte bütün özgür insanların seçme ve karar verme hakları olmadığı şeklindeki Strabon'un (IV 4, 3) verdiği bilgiler de Sezar'ın beyanlarına benzer. Ancak aristokrasi temsilcilerinin sayıca üstün olmaları gerekiyordu, zira bu söz konusu halk meclisi bir “yığın” olarak da ifade edilirdi. Acil durumlarda birçok kabileden temsilci, bir ruhaniler meclisinde toplanıyordu. 
Acil duruma örnek olarak MÖ 54 yılında Sezar'ın (V 11) Britanya Seferi ve yine Sezar'ın MÖ 52 yılında Alesia'yı kuşattığı durumu verebiliriz: “O zamanlar Galya'daki bütün 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kabilelerin temsilcilerden oluşan bir kurul toplandı” (VI! 
79). Bu kurul, her zaman aynı temsilcilerden oluşmuyor, temsilcilerin değiştiği de oluyordu. 


Hannibal'ın döneminde Galyalıların halk toplantılarına silahla katılmaları olağan bir durumdu. Sezar'a göre (VI! 
75), sadece savaş ve barış durumunda toplantıya silahla katlmak mümkündü. Yine Sezar'ın (VII 21) dikkat çektiği gibi, silahların birbirine vurulmasıyla beğeni, mırıldanmayla da reddetme düşüncesi ifade edilmiş oluyordu. Concilium armatum'a' geç gelen kişi, umuma açık bir şekilde işkence edilerek idam edilebilirdi. Antik Dönem yazarlarının hemen hepsi Galyalıların, çok büyük hatip olduklarını bildirir. 
Ruhaniler meclisinde sükünetin nasıl sağlandığı konusunda Strabon (IV 4, 3), hatibin sözünü kesen kişinin ceketinde bir delik açıldığını söylüyor. 


Kabile temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan kurul, her türlü siyasi temel sorunu müzakere etmek için yetkiliydi. 
Diğer kabilelerle yapılan görüşmelerin, bir antlaşmayla sonlandırılması mümkündür. Orgetorix, Helvetlerin göç konusunda dış siyasetle ilgili hazırlıklar yapma yetkisini almıştı. 
Siyasi davalar da muhtemelen halkın önünde yapılıyordu. 
Orgetorix göçle krallığın gücünü kendi lehine kullanmakla suçlandığında, mahkeme huzuruna çıkarıldı, ancak intihar etmek suretiyle yargılanmaktan kurtuldu. 


Halk meclisinin yanında Sezar, sık sık “magistratus” adlı memurlardan bahseder. Bu memurlar kesinlikle Romalılar- daki gibi üst düzey memurlar değil, muhtemelen halk meclisince bir yıllığına görevlendirilen kişilerdi. Sezar'a göre (VI 20) daha iyi yönetilen kabilelerin bir kanunu vardı. Bu kanuna göre memurların, devlet için önemli haberleri, sadece resmi makamlara bildirmesi mümkündü ve bu haberleri halk arasında yaymak kesinlikle yasaktı. Görevli memurlar halka, sadece onlar için uygun haberleri bildiriyorlardı. 
strabon'a göre (IV 4,3) iş başındaki halk meclisi Galya'da her yıl savaşta bir hükümdar ve bir komutan seçerdi. Her ikisinin de aynı anda görevde olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Savaşçıların tamamı bu makamlara gelecek ki- 


1 Silahlı meclis toplantısı. Galya geleneklerine göre silahlı toplantı savaşın başlaması anlamına geliyordu. (ç.n.) 
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şileri aristokrat çevrelerden seçiyorlardı. Dio (LXXVII 12), Britanyalılarda demokratik bir üst düzey memur seçiminden de söz eder. 


Sezar (I 16, 5; VII 32, 5), Aedular ile ilgili şu uygulamayı aktarır: Onların (Aeduların) başında her yıl seçilen ve hayat ve ölüm üzerinde güç sahibi olan, en üst düzeyde summus magistratus adlı yetkilileri vardı. Bununla ilgili mesleki terim, “en yüksek yargıç” olarak çevirebileceğimiz vergobretus idi. Bu unvan imparatorluk dönemindeki kitabelerde de görülüyordu. Bu yüksek yargıç, rahipler tarafından atanıyordu ve Galya dâhilindeki kabilelerin sınırlarını aşamazdı. Galya dışında Kelt memurları ile ilgili haberler oldukça seyrektir. Strabon'a göre (XII 5), Galatyalılarda, her üç kabileden birinde dört üst düzey yönetici vardı. Bu dört yöneticinin arasında bir yargıç, bir komutan ve bu komutana bağlı iki alt komutan yer alıyordu. 


Kelt kabileleri, yasayla belirlenmiş yüksek düzeyde bir devlet yapısına sahipti. Bu kabileler muhtemelen Romalılar ve Yunanların ulaştıkları standartların gerisinde kalmıştı. 
Ancak Germen kabileleri arasındaki irtibat daha gevşekti. 
Keltlerin Germen hukukuna etkileri, Germenceye alınan bazı hukuk terimlerinde de görülür: “İdare” (Am) ve “derebeyine bağlı alt derebeyi”nin (vasal) dışında “imparatorluk” (Reich), “yemin” (Eid) ve “rehine” (Geisel) kelimeleri Kelt kökenlidir. 
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XII. SİYASİ ÇÖKÜŞ 


Keltler günümüzde artık var olmayan halklardan biridir. İlk Çağ'da bilinen ulusların çoğu yok olmuştur. Sadece Yakın Doğu'da, Tuna bölgesinde ve İtalya'da, İspanya'da ve Kuzey Afrika'daki çok sayıda küçük kavimler değil, Fenikeliler, Kartacalılar ve Etrüskler gibi çok parlak ve büyük uluslar da yok olmuştur. Bu kavimlerin yok olmasını coğrafyacı Strabon (IX 5, 12) gözlemlemişti. Strabon, kavimlerin yok olmasını ikiye ayırır: Birinci yok olma olayında insanların nesli tükenmiş, yaşadıkları ülkeler çöle dönmüş ya da bu bölgelere yeni halklar yerleşmiştir. İkinci yok olma olayında ise sadece isim, yaşam tarzı ve devlet şekli değişmiştir. Her türlü insan kaybına rağmen sonuncusu, yani devlet şeklinin değişmesi, tıpkı Keltlerde olduğu gibi bir norm, bir kuraldır. 
Bunların nesli devam etse dahi İlk Çağ'dan sonrasına uzanan dini ve siyasi bir gelenek oluşturamamışlardır. 


Keltlerin en büyük bölümü, ilk önce Yukarı İtalya'da olmak üzere Roma hâkimiyeti altında kalmışlardır. MÖ 
3. yüzyılda Keltler defalarca Romalılar karşısında mağlup olmuşlardır. Keltlerin, Etrüskler ve Samnitler ile müttefik olmalarına rağmen, MÖ 295 yılında Sentinum'da da yenilmişlerdir. Bundan 10 yıl sonra Senonlar, Umbria'da yenildiler; Romalılar ager Gallicus'u yeniden düzenleyip orada kendilerine ait Sena Gallica sömürgesini kurdular. 225 yılında Romalılar, Telamon'daki İnsubri ve Boilere karşı kazandıkları zaferden sonra bir karşı saldırıyla ilk defa Po'ya geçtiler. 222 yılında da İnsubrilere ait Mediolanum (Milano) şehrini ele geçirdiler. Ne Keltlerin Galya'dan gelip buraya yerleşmeleri ne de Hannibal dönemi, Cisalpina Galya'nın 2. 
yüzyılın başında tamamıyla Romalıların hâkimiyetine geçmesi gerçeğini değiştiremedi. Verimli Po Ovası'nda Keltler, MS 159 yılında yazar Appianus'un bildirdiğine göre (IV 7), rehavete kapılmışlardı. Polibios (11 35, 4) ise orada çok az Kelt bulunduğunu söylemiştir. 
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İspanya Keltleri, Kartacalılara tâbi idiler ve 2. Pön Savaşı'yla (218 -201) Roma'ya bağlandılar. Çoban Viriathus'un liderliğinde vahşi, Appianus (VI 60 vd.) tarafından nahoş olarak anlatılan Romalıların sömürgeci politikasına karşı Lusitanien'deki isyan, Keltiberler tarafından da desteklendi; fakat başlangıçtaki gözle görülür başarılara rağmen, çok sayıda Romalı asker, o zamanlar yeni keşfedilen gayrinizami harp taktiğiyle yok edildi ve Viratihus onurlu bir şekilde barış yapmayı başarsa da siyasi istikrara ulaşmak bir türlü mümkün olmadı. MÖ 139 yılında ayaklanma kiralık katillerle çizgiyi aştı. 


İber Yarımadası'daki Keltlerin Romalılara karşı başlattıkları isyanın merkezi, Tunç Çağı'ndan beri yerleşime açılan Durius'un (Douro) yukarısındaki Numantia Kalesi idi. 
Romalıların arka arkaya yaptıkları saldırılar püskürtüldü. 
MÖ 195 yılında Yaşlı Cato'nun, 153 yılında Ouintus Fulvius Nobilior ve bundan bir yıl sonra da Marcus Claudius Marcellus'un akınları başarısız oldu. MÖ 141 ve 138 yıllarındaki saldırı da amacına ulaşamadı. MÖ 137 yılında Hostilius Mancinus'un teslim olması da tuhaf bir olaydı. Hostilius Mancinus, 20.000 adamını kurtarmak için rencide edici bir barış antlaşması imzaladı. Bu arada senato, daha genç yaştaki Scipio'nun etkisiyle anlaşmayı imzalamaya yanaşmadı. Hukuku çiğnememek ve savaş adaletini korumak için Hostilius Mancinus düşmanlara teslim oldu. Bu kişi bellum lustum kuralına göre çıplak ve bağlanmış halde Numantia şehrinin giriş kapısının önüne kondu. Numantialılar ise o kurbanı kabul etmeye yanaşmadılar. Scipio bizzat kendisi 
İspanya'ya gidip sekiz aylık bir kuşatmadan sonra MÖ 133 
yılında şehri ele geçirdi. İberli 4000 Kelt, Roma'ya teslim oldu. Kalenin tahrip edilmesi sırasında daha sonra Kimberleri mağlup eden Marius, Numantia kralı Jugurtha ve tarihçi Polibios da orada idi. Numantia, çağımızın ilk yarısında Adolf Schulten tarafından arkeolojik yöntemlerle araştırıldı ve 13 tane Roma kışlası gün yüzüne çıkarıldı. Romalılara karşı İberli Keltlerin direnişiyse tamamen sona ermemişti. 
Kuzey İspanya'da MÖ 26 yılında Augustus, Astures ve Cantabri'ye karşı savaşmak zorundaydı. 


Keltlerin Gallia Transalpina'daki siyasi sonları, Roma'nın Massılıa (Marsilya) şehrine ilgisiyle başlar. Oradaki Yunanlar, Romalıları 2. Pön Savaşı'nda gemilerle desteklemişler ve böylece Kelt bölgelerinden gelen saldırılara karşı Roma desteklenmiştir. MÖ 125 yılında Marcus Fulvius Flaccus, Aşağı Rhön bölgesinin doğusunda Kelt Vocontilere karşı savaş açtı. İlk Roma destek noktası, 122 yılında kurulan Agua Sextiae, Aix Provence Sarayı oldu. Bundan sonra Vocontilerin rakipleri Aedularla Lugdunum; yani Lyon çevresinde Roma ile ittifak kurarken, kuzey sınırında bulunan kavimlerle, Allobroglar doğu sınırında ve Rhön'ün batısında da Arvernilerle sürtüşmeler başladı. Gnaeus Domitius Ahenobarbus'un 121 yılında İsar Nehri'nin Rhön'e karıştığı yerdeki zaferi “Provence”u eyalet yaptı. Domitius, İspanya'ya bir bağlantı yolu inşa etti; Narbo (Narbonne), Kelt Volcae bölgesinin başkenti, 118 yılında da Roma sömürgesi oldu. Gallia Narbonensis de çok çabuk Romalılaştırıldı. 


Romalıların başarılı savunmalarına rağmen kuzeydeki Keltler, Roma'da sürekli bir tehdit olarak görülmüştür. 
Kimberler ve Tötonlar MÖ 113 yılında Alpler üzerinden geldiklerinde ve Noricum'da konsülün ordusunu yok ettiğinde ve daha sonra da Rhön Vadisi'nde, akabinde de Arausio da, yani Orange'de Romalılara karşı başka zaferler de kazandıklarında, Germenler henüz bir halk olarak bilinmedikleri için Roma, Keltlere karşı korkuya kapıldı. Kimberler ve 
Tötonlar Galyalılardan sayılıyordu. İlk kez Marius, MÖ 102 
ve 101 yıllarındaki zaferleriyle Kimberler korkusunu yendi. 
Fakat Alplerin ötesindeki Galyalılar bir sorun olarak kalma- ya devam etti. MÖ 63 yılında Sallust'un (Catilina, 40 vd.) 
bize aktardığı bilgilere göre, aristokrat Desperado Catilina devrilmemek için, Gallia Narbonensis'te Viyana'nın içinde ve çevresinde ikamet eden ve ağır vergi yükünden dolayı Roma'ya bir elçi gönderen Allobroglardan destek istedi. İki yıl sonra bir ayaklanma bastırıldı. Sezar'ın döneminde bile barışa tam olarak kavuşamamışlardı. 
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XII. SEZAR GALYA'DA 


Keltlerin en güçlü kalesi, Narbonensis'in kuzeyinde bulunan Galya idi. Kabilelerin birbirleriyle rekabet etmelerinden dolayı bu bölgede Roma için gerçek bir askeri tehlike söz konusu değildi, fakat burasının ganimet bolluğu ve zenginliğiyle cezbedici bir yönü vardı. Sezar, bu fırsatı görmüş ve değerlendirmek istemişti. Kuzeyde gittikçe alevlenen huzursuzluklar açısından Sezar, bütün Galya'yı hâkimiyetine almaya başladığında, Roma'nın onayını almayı hesaplıyordu. MÖ 
59 yılındaki konsül görevinden sonra senato kararıyla Galya 
Cisalpina ve Illyricum'un yönetimini; valinin ani ölümünden sonra da Gallia Narbonensis'in yönetimini ele geçirdi. Kendisinden önce Marius, Sulla ve Pompeius'un yaptığı gibi ordusunun başında ülkesine dönen muzaffer bir komutan sıfatıyla iç politikada nüfuzunu artırmak için savaşacak bir yer aradı ve bunu da Galya'da buldu. Bir savaş ilanı durumunda senato ve halkın kararı gerekli olabileceği için Sezar, bu girişimine kendi eyaletini korumak için polisiye bir eylem süsü verdi. Hemen bir gerekçe de ortaya çıktı: MÖ 
80 yılında kuzeydoğudaki sınır komşuları Suevilerin baskısı 
altında Güney Almanya'dan İsviçre'ye kaçan Helvetler, tekrar yeni yerleşim yeri aramaya karar vermişlerdi. Bunlar, bir Roma eyaletinden geçerek Batı Galya ya göç etmek istediklerinde, Cenevre'de karşılarına Sezar çıktı. Bunun üzerine yollarını değiştirip kuzeydeki Sekuanerland yolunu seçtiler. 
Sezar onları özgür Galya'ya kadar takip ederek Aeduların başkenti Bıbracte'yi -Augustodunum'daki (Autun) Mont Beuvray- ele geçirdi. Sezar, Helvetleri mağlup edip hayatta kalanları da İsviçre'ye geri dönmeye zorladı. 


Fakat Sezar geri çekilmedi, tam tersine savaş alanını genişletti. Seguanilerin ülkesinde Suevi prensi Ariovist yerleşmişti. Ariovist, MÖ 71 yılında Aedulara karşı bu bölgede oturanlara yardıma geldi ve bundan sonra da ülkenin en güçlü adamı oldu. Ön cepheyi emniyet altına almak için senato onu “Roma halkının dostu” ilan etmesine rağmen 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Sezar (1 33 vd.) onun çekilmesini talep etti. O, Seguanilerin banliyösü Vesontio'yu (Besançon) zorla ele geçirerek Germenleri mağlup etti ve onları Yukarı Ren bölgesinin gerisine püskürttü. MÖ 58 yılının sonunda burası da imparatorluk sınırına dâhil oldu. 


Fethedilen bölge, kış boyu işgal altında kaldı. MÖ 57 yılında Sezar yeni silah altına alınmış lejyonlarla bir kez daha bölgede göründü ve şiddetli çatışmalarda Kelt-Germen Belg ve Nerviileri Kuzey Galya'da mağlup etti. MÖ 56 yılında Atlantik'te Venetleri, Aguitanya'da da Keltleri kendi hâkimiyeti altına aldı. Böylece Bretonya'nın dışında Galya'nın ilhakı gerçekleşmiş görünüyordu. Bundan bir yıl sonra, yani MÖ 55 yılında Sezar, iç politikada yerini sağlamlaştırmayı garanti altına almalıydı. Sezar'ın yönetimi beş yıl daha uzatıldı; politikası da senato tarafından onaylandı. 


MÖ 55 ve 53 yıllarındaki her iki Ren Nehri'nin aşılması- nın bir taraftan dikkat çeken bir özelliği vardı. Bu geçişler, Sezar tarafından teknik bakımdan tam olarak tasvir edilen Koblenz ve Andernach arasında herhangi bir yerde bulunan köprü, diğer taraftan Kelt kıta sahanlığı için sözde yardım yüzünden MÖ 55 ve 54 yıllarında Britanya'ya yapılan seferler dikkat çekici özellikteydiler. Bu arada Sezar (V 7), en yetenekli rakibi Orgetorix'in damadı Dumnorix'i öldürttü. Britanya ya giderken onun kendisine eşlik etmesini istememişti. Burada Romalıların karşısına ılımlı bir yönetim gösteren Kral Cassivellaunus çıktı, ancak o da mağlup oldu. 
Böylece başkentinin tahrip edilmesinden sonra Roma'ya vergi ödemekle yükümlü kılındı. Galya'da Sezar (IV 14f), Belçika'ya zorla giren Germen kabileleri olan Usipeteleri ve Tencterileri hile ve kalleşlikle yendi; bundan sonra da Manş Adaları'nda yaşayan Moriniler ve Menapileri kendisine bağladı. Sezar'ın elçilerinin onun kadar şansı yoktu: Bir yıl sonra Ambiorix'in liderliğindeki Eburonların isyanında Aduatuca (Tongern) ve çevresinde kendisine bağlı on beş yeri kaybetti. Bunun akabinde onların Batı komşuları Nerviiler baş kaldırdı. MÖ 53 yılında Sezar (VI 34 vd.) intikamını aldı: Eburonların ülkesini yerle yeksan etti. 


MÖ 52 yılı, Galya'nın geleceğini belirledi. Ülkesinde en itibarlı adamın oğlu olan Arverni Vercingetorix, tüm Orta 


Galya bölgesinde isyanı alevlendirdi ve Romalılara karşı bir meydan savaşında yenildi. Vercingetorix, Romalıları küçük savaşlarla sıkıştırdı, ta ki Sezar (VII 69) onu Alesia'ya, yani Alise St. Reine'de ablukaya alıncaya kadar. 18 km uzunlurgundaki abluka sistemi, dış dünyayla her türlü bağlantıyı kesiyordu. Kalenin düşmesi, Numantia'daki olayı tekrarlıyordu ve bu, Antik Çağ'ın en meşhur kuşatma hikâyelerinden biridir. İlk hikâyesi, efsanevi Truva Savaşı ile başlar. 
Bunu Atinalıların MÖ 414 yılında Sirakus önlerindeki bozgunu takip eder. Diğer meşhur kuşatmalar: İskender'in MÖ 
332 yılındaki Tyros'a saldırısı, Demetrios'un Rodos'a başarısız saldırısı ve MÖ 305 yılında şehri kuşatması, MÖ 146 
yılında Scipio ve ordularının Kartaca'yı tahrip etmesi; MS 
70 yılında Titus tarafından Kudüs'ün alınması ve son olarak 
da 410 yılında Alaricus ve Batı Gotları tarafından Roma'nın düşürülmesi. 


Gaius Julius Sezar, Commentaril de bello Gallico adlı 7. kitabının tamamını Vercingetorix'e karşı yaptığı savaşa ayırmış, rakibinin memleketi olan Gergovia'ya yaptığı saldırı gibi başarısız girişimlerini de gizlememişti. Sezar elbette, kritik bir durumda kırmızı pelerinini (VLI 88) giyerek kuşatmayı kırma amacıyla gelen -bizzat Aeduların da katıldığı- tüm Galya ordusunun, ön saftaki askerleri arka taraftan koruyacak dış savunma halkasını kırmasına engel olmak için kalabalığın arasına atıldığı zaman, şahsi müdahalesini ortaya koymuş oluyordu. Alesialılar açlıktan öldü. Vercingetorix teslim oldu. Sezar'ın zaferiyle birlikte 6 yıl boyunca hapiste kaldıktan sonra MÖ 26 Eylül 46 tarihinde Roma yakınlarında Carcer Tullianum'da boğularak öldürüldü. Ondan önce Gaius Gracchus'un, Catilina'nın taraftarları ve yine Numantia kralı Jugurtha burada öldüler. Vercingetorix'ten sonra da İmparator Tiberius tarafından devrilen garnizon komutanı Seianus, ailesiyle birlikte öldürüldükten sonra Tiber Nehri'ne atıldı. 


Alesia'nın teslim olmasından sonra Sezar, halefi Aulus Hirtius'un anlatımlarından tanıdığımız çok sayıda küçük ayaklanmayı bastırmak zorunda kaldı. Aulus Hirtius'un bu açıklamaları Bellunı Gallicum'un 8. cildi olarak bize ulaşmıştır. Son kale olarak MÖ 51 yılında çok zor alınabilen Ouercy bölgesindeki Uxelledunum düştü. Kalenin düşmesinden 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sonra sağ kalan askerlerin elleri kesildi. Böyle bir ceza Roma politikasında ilk ve son kez uygulanmıyordu: Strabon'un (HI 3, 6) bildirdiğine göre Augustus da İspanya'da, insan bedeninin bir parçasını şükran ifadesi olarak tanrılara sunan sadakatsiz Keltleri aynı biçimde cezalandırmıştır. Kendi hükümranlığı altına aldığı Galyalılarla Sezar, “adil olmayan bir ittifak” kurdu. Bu ittifak çerçevesinde yapılan antlaşma- ya göre Galyalılar, Romalılara vergi ödemek zorundaydı ve onların savaşa girişmesi yasaktı. Sezar, Galyalıların üst tabakasında bulunan insanlara müsamaha göstererek vatandaşlık hakkıyla kendisine bağlamaya çalıştı, hatta çok sayıda Galyalıyı senatoya aldı. Bunun için de özel beyaz elbiseyle insanların katıldığı senatoyu, alelade kıyafetlerle insanların katıldığı bir senatoya dönüştürdüğü gerekçesiyle kendisiyle alay edildi. MÖ 10 Ocak 49 tarihinde Sezar'ın Rubicon'u geçmesiyle iç savaş dış savaşa dönüştü. Bir diktatör olarak lejyonlarını kaldırdığı Cisalpina, Galya'daki Keltlere Roma vatandaşlığı hakkı tanıdı. Ondan önce MÖ 89 yılında Galyalı Keltler Latin haklarını elde ettiler. MÖ 41 yılından sonra da Po Ovası İtalya sınırlarına dâhil oldu. 
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XIV. İMPARATORLUK DÖNEMİNDE 
KELTLER 


Sezar, Galya'da Roma hâkimiyetini kurduktan sonra halefi Augustus'a sadece imparatorluğu kuzeyde genişletme işi kalıyordu. Büyük Germen ülkesini (Germania Magna) ilhak etme girişimi başarısız oldu. Augustus'un, kendi eylemlerini anlattığı eserin 26. bölümündeki (bkz. sonraki bölümler), Galya'da, İspanya'da ve Germanya'da, Atlantik Okyanusu'ndan Elbe'nin denize döküldüğü yere kadar olan bölgelere barış getirdiği iddiası, Teutoburg Ormanı'ndaki hezimetin gizlenmesi karşısında biraz yanıltıcı bir bilgidir. 
Augustus'un torunu Germanicus'un, bu hezimeti telafi etme ya da intikam alma gibi bir niyeti yoktu. 


Augustus, hâlâ hür olan Keltleri hükümdarlığı altına alma işini tamamladı. Krain'da yerleşen lapidler, Romalılara defalarca mağlubiyeti tattırdıktan, Aguileia'yı kuşatıp Triest'i yağmaladıktan sonra Oktavianus, Dalmaçya'da Keltleri mağlup etti. MÖ 35 ve 33 yıllarında Oktavianus, -ilk kez 27 yılında şeref unvanı Augustus ismini aldı- bizzat Keltlere karşı savaştı ve yaralandı. Çok sayıda savaştan sonra Kelt kabilesi hâkimiyet altına alındı ve neredeyse soyları kırıldı. Dio'nun (XLIX 36) aktardığına göre hayatta kalanlar da ölümü seçti. 


Alplerdeki Kelt kabileleri ise bağımsızlıklarını uzun süre korudu. MÖ 35 yılında Dalmaçya'daki savaşlar sırasında Tauriniler ile Turino çevresinde birlikte anılan Salassiler ayaklanıncaya kadar Keltler, kendi bölgelerine taşınan Romalılarla uyum içinde yaşadı. Salassiler nehirden altın elde etme işiyle uğraşırlarken ve Alplerin batıdaki geçiş yollarını, yani Büyük Sankt Bernhard ve Hannibal geçidini kontrol altında tutmuşlarken, daha önce Romalılarla gerilimler 
yaşamışlardır. Strabon'un (IV 6, 7) bildirdiğine göre MÖ 25 
yılında Augustus'un bir generaline mağlup oldular; 8000 
savaşçı ve 36.000 sivil köle olarak satıldı. Çevreyi güvenlik 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altına almak için de imparator, Augusta Praetoria (Aosta) şehrini kurdu. 


On yıl sonra Konstanz Gölü'nde ve Alplerin merkezinde Keltlere karşı Romalılar bir çengel harekâtı yaptı. Augustus'un üvey oğlu ve halefi Tiberius, Galya'dan Wallis'i hükümranlığı altına aldı. Kardeşi Drusus, Etsch ve Eisack vadilerinden yukarıya, Keltçede Breuni olarak adlandırılan Brenner Geçidi'nden Tuna Nehri'ne çıktılar. Muhtemelen o zamanlar Keltlere ait bir şehir olan Manching tahrip edilmişti. Augsburg'da (Augusta Vindelicorum) olasılıkla bir askeri karargâh ortaya çıktı. Monaco'nun yukarı tarafındaki çok büyük bir zafer anıtı olan Tropacum Alpium-La Turbie, hükümranlık altına alınan 46 Kelt kabilesinin adını taşır. Yaşlı Plinius (1 136 vd.) Orta Çağ'da tahrip olmuş kitabenin günümüze ulaşan 1/0 parçasını birleştirmiş ve şerh etmiştir. 


MÖ 10 yılında regnum Noricum! imparatorluğun bir parçası oldu. Doğu sınırında bulunan Illyricum'un valisi yönetimi üstlendi. Yönetici değişimi, muhtemelen çocuğu olmayan prensin ölümünden sonra barışçıl bir şekilde gerçekleşti. Roma, buraya Klagenfurt bölgesindeki Virunum'u yöneten bir praefectus cıvitatis? gönderdi. 


Cisalpina Galyalıları gibi Alp ötesi Galyalılar da Romalılara bağlandı. Romalılaştırılmış Galyalılar Julius Florus ve Julius Sacrovir'in, İmparator Tiberius'a karşı MS 21 yılında özgürlük çağrıları yaptıkları çok ses getirmemiş ve bu olay- 
dan sonra İmparator Claudius, ilk olarak Aedulara MÖ 48 
yılında senatonun kapısını açmıştı. Akuitan dükünün oğlu Julius Vindex'in, Neron'a karşı MÖ 68 yılı ilkbaharındaki ayaklanması artık Keltler için ulusal bir hedef değildi. Son olarak Neron'un ölümünden sonra Julius Civilis'in ayaklanmasında bir Germen-Kelt Galya İmparatorluğu söz konusudur, fakat bu imparatorluğun başarılı olabilmesi için gerekli koşulları tasavvur etmek neredeyse imkânsızdır. 


Alplerde yaşayan son Kelt kabileleri de bağımsızlıktan vazgeçmek zorunda kalmadan daha önce Küçük Asya'daki Galatlar bağımsızlıklarını kaybetmişlerdi. MÖ 133 yılında 


1 o 13 kabileden oluşan Noricilerin Noricum Krallığı adı altında birleşmesidir. Böylece Regnum Noricum, bölgede bilinen ilk siyasi oluşumdur. (ç.n ) 
2 oOsmanlılardaki uç beyine benzer bir yönetici. (ç.n.) 
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Bergama İmparatorluğu'nun Asya eyaletine dönüşmesinden sonra Romalıların tehlikeli varlığı Galatyalıları, kurtuluşu federal ortak olarak onların yanında aramaya teşvik etti. Romalı general Sulla, Lucullus ve Pompeius'un Pontos kralı VI. Mithridates'e karşı zaferleriyle Roma'nın Küçük Asya'da değişmez hale gelen üstünlüğü, Galatyalıların, Roma dostluğu tutumunu doğrulamıştır. Bu arada Galatyalılar, istemeyerek Romalıların kendi aralarındaki çekişmelerinin içine de sürüklenmiştir. Romalıların desteği için dört bölge yöneticisi Tetrarch Deiotarus -ki o Phılorhomaios (Romalıların dostu) adını taşır- MÖ 63 yılında Pompeius'un talimatıyla senatodan kral unvanının yanı sıra Tolistobogiiler (Tolistoagier) ve ayrıca Tektosaglar üzerinde de hükümdar olmak için başka ilave bölgerleri de aldı. 


MÖ 48 yılındaki Pharsalus Savaşı'nda Deiotarus, MÖ 
64 yılında doğu bölgesinin yeniden düzenlenmesi için de 
Pompeius'un tarafında savaştı. Sezar, prensi affetti ve Kral I. Farnekes'e karşı yapılan savaşta ondan takviye destek aldı (Prensin ani hücumundan sonra Sezar, çok fazla dile getirilen o meşhur veni vidi vici |geldim, gördüm ve yendim)| sözünü söylemiştir). Yine de Sezar, Galatyalılardan işgal edilmiş bazı bölgeleri aldı. Bunun intikamı olarak Deiotarus'un Sezar'a bir suikast girişiminde bulunduğu tahmin edilir. 
MÖ 45 yılında Cicero ise yaptığı bir konuşmada kralı savunmuştur. MÖ 42 yılındaki Philippi Savaşı'nda Cicero, tekrar yanlış tarafta durmuş, ancak Cassius'un ölümünden sonra Octavianus'un tarafına geçmiş ve MÖ 40 yılında krallık görevini sürdürürken ölmüştür. Hanedanın soyu kesildikten sonra, MÖ 25 yılında Augustus, eyalet statüsünü getirdi. 
Galatya, Roma'nın tayin ettiği alay komutanı tarafından yönetilen İmparatorluğa bağlı bir eyalet statüsünü aldı. 


Galatyalılar, imparatorluk döneminde -Küçük Asya'daki İsaurialılardan farklı olarak- Romalılara artık hiç zorluk çıkarmamışlardır. Galatyalılar, Galatarches olarak adlandırılan bir eyalet papazının öncülüğünde, tıpkı diğer eyaletler gibi, imparatorun onuruna düzenlenen geleneksel yıllık festivallere katılmışlardır. Halk adına düzenlenen kitabelerde- ki sebastanos |imparatorlukla ilgili| ifadesi Roma'ya bağlılığı vurgular. Augustus için yapılan tapınakların duvarlarında ve Roma, Ankyra'da |Ankara| “Res Gestae Divi Augusti” 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ya da “Monimontum Ancyranum” adındaki Augustus'un eylemlerini anlatan metin muhafaza edilir. İlk Roma imparatorunun bu siyasi vasiyetnamesi, Theodor Momsen tarafından “kitabelerin kraliçesi” olarak adlandırılmıştır. Bu eser, ilk Principat? evresi için oldukça değerli bir kaynaktır. 
Kitabe Yunanca ve Latince hazırlanmış olup Galatyalıların Helenleştirilme sürecini belgeler niteliktedir. Daha MÖ 2. 
yüzyılda Galatyalıların üst tabakasına mensup kişiler Yunanca isimler kullanıyorlardı. 


Galatyalıların Yunanca bilgilerinin ne kadar geniş olduğunu, Yeni Ahit'teki Havari Paulus'un onlara hitaben yazmış olduğu mektup gösterir. Bu mektup, muhtemelen MS 54 yılında Efes'te kaleme alınmış, Helenleştirilmiş Galatyalılar, Gallograeci olarak adlandırılmışlardır. Diğer kavimlerle kaynaşmaya hazır olduklarını Galatyalılardan başka İspanya'daki Keltiberler, Tuna Nehri havzasındaki Keltoiskitler ve Aşağı Rhön havzasındaki Keltoligler de gösterir. Paulus'un diğer önemli mektuplarından farklı olarak Galatyalılara yazdığı mektup, bir şehrin Hristiyanlarına yazılmamıştır ve bu da Galatyalıların ağırlıklı olarak kırsal alanda yerleşmiş olmalarından ileri gelir. Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektup, din anlayışı için İsa'yı Mesih olarak kabul eden ve ona inanan Yahudilerin taleplerine şiddetle karşı çıktığından oldukça önemlidir. Yeni inananların önce sünnet edilmeleri gerekiyordu. Bu sünnet olma âdetine, bir organı kesip sakat bırakma gerekçesiyle karşı çıkma, sadece Galatyalılarda yoktur. Galatyalıların Helenleştirilmesine rağmen Kelt dilindeki bazı mecazi ifadeler varlığını sürdürmüştür. Bunu 400 yılında kilise babası Hieronymus da kanıtlar. O, Keltçeyle Trier'de tanışıp daha sonra Küçük Asya'da Galatya'ya geldiği zaman burada yaşayanların dilini anlayabilmiştir. Bu iki Kelt grubu, o zamanlar 700 yıldan daha fazla süre birbirlerinden ayrı yaşamıştır. 


Anakarada yaşayan Keltlerden farklı olarak Britanyalılar bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Sezar tarafından talep edilen verginin tahsil edilip edilmediği ve ne kadar süreyle tahsil edildiği belli değildir. Adada, kendi aralarındaki iç 
3 Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus'un rakiplerini yenerek imparatorluğunu ilan ettiği MÖ 27 yılıyla İmparator Numerianus'un 284 yılındaki 


ölümü arasında geçen ve güçlü bir politik liderin hâkimiyeti altındaki rejimi tanımlamak için kullanılan terim. (ç.n.) 
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ilişkilerde bu vergi hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Salassiler ayaklandığında Augustus tarafından planlanan Britanya heyeti iptal edilmek zorunda kalındı (bkz. önceki bölümler). 
Roma'nın zayıflığını, başkenti Verilamium'dan (St. Albans) Colchester'e taşıyan Kral Cunebelinus iyi değerlendirerek adanın güneydoğusundaki daha büyük toprakları ilhak etti. Böylece kendisi rex Britahniarum olarak adlandırılmıştır. Cunobelinus, Roma'dan silah ithal etti ve Latin harfleriyle sikkeler bastırdı. Oğlu kendisine baş kaldırdığında ve Caligula'dan yardım istediğinde, Roma ile olan iyi ilişkileri bozuldu. Cunobelinus, MS 40 yılında bir askeri sefer alayı hazırladı; fakat bu alay midye toplama, bir zafer anıtı inşa etme ve zafer alayıyla sınırlıydı. Çok kısa bir zaman sonra ölen kral, Galfred of Monmouth'un (IV 11 vd.) aktardığı bilgilerle Shakespeare'in Cymbeline adlı eserinde ölümsüzleştirildi. 


Britanya'yı ele geçirmek için Claudius, ciddi bir girişimde bulundu. İskoçya Ovası, MS 43 ila 48 yılları arasında ele geçirildi. 61 yılında ise kralın vekili olan dul eşi, Iceni üzerinden Camulodunum, Verilamium ve Londinium bölgelerini zaptetmişti, fakat askeri birliklerinin sayısını arttıramayan ve en sonunda kendini zehirleyecek olan Boudicca 
ayaklandı. Tarihçi Tacitus'un kayın pederi Agricola MS 80 
yılında, Dominitian'ın talimatıyla Romalıların hiç ayak basmadığı ve yelkenle çevresinden dolaştıkları İskoçya ve Galler'e hücum etti. Hadrianus, bir sahilden diğer sahile duvar (siper değil) çektirdi. Antoninus Pius'un yönetiminde askeri sınırın kısa bir süre için kuzeye kaydırılması ve Septimius Severius'un komutasında yapılan başarılı savaşlar, yüksek bölgelerin ve yine İrlanda'nın, ülkenin/imparatorluğun dışında kalmasını engelleyememiştir. Romalılar bir keresinde İrlanda'nın doğu sahillerinde bir köprübaşı inşa ettiler, fakat bunu hiç kullanmadılar. Bu bölgelerin ekonomik ve siyasi önemi pek olmamıştır. 


Kelt kültürü, tıpkı Roma kültürünün Anglosakson bölgelerinde olduğu gibi, Britanya'nın Romalılara ait kısımlarında kendini çok az hissettirmiştir. Sadece kenar bölgelerde Kelt dili konuşulmaya devam etmiştir; hatta bu dil, bu bölgelerde Orta Çağ'a kadar kullanılmıştır (bkz. sonraki bölümler). Britanya 4. yüzyıldan itibaren İrlandalı ve Saksonyalı deniz korsanlarına bırakılmış, 5. yüzyılda ise Germenlerin hâkimiyetine geçmiştir. O zamanlar çok sayıda Britanyalı Kelt, 6. yüzyılda Britannia minor (Küçük Britanya) adını alan Aremorica'ya, yani Bretonya'ya kaçtı. Britanya'nın çöküşüne dair asıl kaynak, 6. yüzyılda Latince yazan Britanyalı rahip Gilda'nın şikâyetleridir. Rahip, yazılanlar- dan anlaşıldığı kadarıyla, çekilen çilelerin günahkâr üst tabakanın kefareti olduğuna inanır. 


Keltlerin etnik gelenekleri, siyasi bağımsızlıklarından daha uzun süre devam etmiş ve Geç Antik Dönem sonrasında da yaşamıştır. Şairler Ausonius (4. yüzyıl) ve Sidonius Apollinaris (5. yüzyıl) Güney Galya'da çağdaşları nezdinde Kelt kökenli olmalarından, bilhassa Keltlerin Aedu soyundan geliyor olmalarıyla övünmektedirler. Roma öncesi yer isimleri ve ölü gömme âdetleri yeniden canlanmıştır. Bu arada kültürel ve siyasi olarak imparatorluğa inanan Roma düşüncesine nazaran filtrelenmiş bir Keltlik söz konusudur. Bunun tam tersi olarak Roma da imparatorluk içindeki halkların geleneklerine saygı duyuyordu. MS 533 yılında Juris Civilis Corpus'ta (32,11 pr.) yayımlanan, Roma hukukuna göre hazırlanmış vasiyetlerin, ancak Kelt dilinde (lingua Gallicana) hazırlanmış olması şartıyla geçerli olacağının altı çizilmiştir. Fakat bunlar, elbette MS 6. yüzyılda ancak MÖ 
200 yılından, Ulpian zamanından kalma eskimiş bilgilerdir. 
Burada insanı heyecanlandıran şey, Keltçenin sadece konuşulmadığı, yazı dili olarak da kullanılmış olduğudur. Fakat maalesef Kelt dilinde yazılmış hiçbir metin günümüze kadar ulaşmamıştır. 


Kelt dilinin, MS 200 yılında Galya'da yayıldığını İrinaios, 
4. yüzyılda Sulpicius Severus ve Hieronymus (bkz. önceki bölümler) ve 5. yüzyılda Sidonius Apollinaris belgelemişlerdir. İmparator Avitus'un (455-456) oğlu Ecdicius, zarif Latinceyi kaba Kelt diliyle değiştirmek için Galyalı kibar aileleri harakete geçirmeye çalışmıştır. Ondan önce MS 3. 
yüzyılda Kelt isimleri kitabelerden silinmiştir. Latincenin ya da Romalılığın zaferi, Roma yönetimini değil, Katolik kilisesini getirmiştir. Katolik Kilisesi'nin batıda verilen vaazları Latince olmakla beraber sadece birkaç Kelt özelliği kalmıştır. Buna Galya'da mesafelerin 1000 çift adım tutarındaki 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mile göre değil, 1500 çift adım tutarındaki (2,2 km) leugae'ye (Fransızca: (eve) göre hesaplanması da dâhildir. 


286 yılında Galya'da ilk kez Bagauden kavramı ortaya 
çıkar. Bu kelime Keltçe olup “savaşçılar” olarak tercüme edilir. Bu kavramda, yoksul kalmış köylülerden, firari kölelerden ve eski askerlerden oluşan haydut çeteleri söz konusudur. Burada sosyal ve etnik motiflerin nasıl yan yana durduklarını anlamak zordur. Panegyrici Latını (X 4, 3) adındaki antolojiden bir hatip, 289 yılında, “cahil köylüler asker olmak, pullukçular ciritçi olmak, çobanlar süvari olmak istediklerinde ve bölge halkı da düşman barbarlar gibi davrandıklarında” Maximianus Herculius, Galya'daki bir ayaklanmayı kısmen şiddet kullanarak, kısmen de ılımlı bir şekilde bastırdığı için imparatordan övgüyle bahsetmiştir. 
İki yıl sonra başka bir hatip (XI 5, 3) şu motifi aktarmıştır: Köylüler, hükümetin hak ihlallerine öfkelenmiş olmalı. 5. 
asırda Papaz Salvianus, Bagaudae'leri para hırsı içindeki ve acımasız Roma hükümetinin kurbanlarını koruma altına alan barbarlar olarak nitelemektedir. Onların liderlerinden Aelianus ve Amandus, sikkelerin gösterdiği gibi, ikinci bir karşı imparator olmak için atılmışlardır. Fakat her ikisi de 7. 
yüzyılda şehitler olarak saygıyla yâd edilmişlerdir. 


4. yüzyılda bu savaşçılar ile ilgili hiçbir bilgi edinemiyoruz, fakat 5. yüzyılda bu savaşçılar tarihin ışığında yeniden ortaya çıkmışlardır. 409 yılında Britanya'da ve Aremorica'da yaşayan Roma halkı barbarları, sonra da Romalı memurlar, muhtemelen çiftçilerin ayaklanmasında kovmuşlardır. 
Bu döneme ait Ouwerolus adlı komedide “hür ormanlarında” devlet hukukundan bağımsız olarak yaşayan Loire'deki haydutlardan bahsedilmektedir. 435 yılında Gallia Ulterior'da Bagaudlar, Tibatto adındaki liderlerinin yönetiminde bir kez daha isyan ettiler. İki yıl sonra onların bu isyanı bastırıldı. 
Bunu 448'de başka bir isyan takip etti. Aynı yıl, Eudoxius adlı hekimin, bir savaşçı eylemine karıştığını ve Hunlara kaçtığını anlatır. Bu hekimin orada da Attila'ya Galya Seferi'nde danışmanlık yaptığı tahmin edilmektedir. Roma hükümeti, Germen birliklerini 441 ile 445 yılları arasında İspanya'daki Tarraconensis'lileri de huzursuz eden bu savaşçılara karşı devreye sokmuştur. Son ana kadar Romalılar, rakiplerini bölmeyi ve birbirlerine düşürmeyi başarmışlardır. 


105 


Geç Antik Dönem ekonomisinde Galatyalılar, köle taciri olarak görülür. Amman'ın (XXII, 7, 8) bildirdiğine göre Julianus, Tuna Gotlarıyla yaptığı ticaretten bahseder. Yine şair Claudian da (XVII 59) 400 yılında Galatyalıların köle ticaretinden söz eder. 


Kavimler Göçü'nde Romalıların hükümranlığı çöktügünde Keltler de Germenleştirildi. Alplerin kuzeyindeki bölgeleri MS 3. yüzyıldan sonra Alamanlar, 6. yüzyıldan itibaren de onlarla akraba kabile Bavyeralılar işgal etmişlerdir (“Bayern” şeklinde yazma biçimi burada kastedilen eski Bavyeralılardan farklı olarak, Frankları ve Pfalzlıları da bu ifade biçimiyle buraya dâhil etmek isteyen Kral 1. Ludwig'e dayanmaktadır). Bu Germen soyunun ismi, Baibari şeklinde evvela 6. yüzyılda Jordanes (Getica, 280) tarafından kullanılmış, daha sonraki Baloarii veya Baiuvarii biçimleri de “Boili insanlar” olarak ifade edilmiştir. Keltler Kelt soyundandı, fakat MS1. yüzyılda Markomanlar aracılığıyla Germenleştirilmişlerdir. Öyle ki Bavyera'nın adının, Bavyeralılar soyunun köken olarak Keltlere dayandığıyla ilgili yeterli gerekçe yoktur. Bavyeralılar Germence konuşuyorlardı. Tuna Keltleri, Trakların, Sarmatların, Ouadilerin ve Markomanların etkisi altında kaybolup gitmişlerdir. MS 6. yüzyılda Slavlar, Balkan Yarımadası'na geldiklerinde, burada Keltlere ait herhangi bir ize rastlamamışlardır. 


Keltlerin siyasi tarihi Antik Çağ'da Romalıların hâkimiyeti altına girmeleriyle son bulmuştur. Ancak Bretonyalılar, tıpkı Karolenjler gibi, Fransa'ya ve Merovenjlere karşı direndiklerinde son oyunlarını oynamış oluyordu. Gerçi prensler de zaman zaman vergi ödemişler, fakat Franklara da büyük bir hezimet yaşatmışlardır. Bununla berbaer bölgeyi ilk kez 
Normanlar hâkimiyet altına almayı başarmıştır. Yine de 936 
yılında kurulan dukalık, bağımsızlığını devam ettirmiştir. 
İlk kez 14 Ağustos 1532 yılında Nant'ta Fransa'yla daimi birlik gerçekleşti. 
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XV. KELT HRİSTİYANLIĞI 


Antik Çağ Kelt kültürü Doğu'da Helenleştirme, Batı'da Romalılaştırma, dini açıdan da Hristiyanlaştırmayla sonuçlanmıştır. Keltlerin varlığı buna rağmen eski dünyanın batı kıyılarında devam ederek Orta Çağ'da ve yeni dönemde dikkate değer bir Rönesans dönemi yaşamıştır. Görünüşte yok olmuş kültür, varlığını devam ettirerek etkisini üç alanda geliştirmişti: Kilisenin misyonerlik, Kitab-ı Mukaddes resimleri ve mitoloji alanında. Bütün alanlarda da Avrupa kıtasını aşan bir başarı ortaya çıktı. 


İlk önce misyonerlik meselesine değinelim: Kavimler Göçü sırasında Germenlerce zaptedilen Roma İmparatorluğu'nun bütün eyaletlerinde önemli bir medeniyet kalmıştır: Latince, mütevazı da olsa bir şehir hayatı ve özellikle Hristiyanlık. Hatta kilise, siyasi ve ekonomik krizde mutlak manada bir kazanandı, çünkü kilise, sadece elindekileri korumadı, aynı zamanda bunları arttırarak bu kültürel devamlılığı Orta Çağ'a taşıdı. 


Britanya bir istisna oluşturuyordu. Hengist'in' ve Horsa'nın? liderliğinde, 450 yılında Kral Vortiger vasıtasıyla adaya getirilen Angluslar, Saksonlar ve Jütiler putperesttiler. Bunlar kiliseleri, manastırları ve yine şehirleri ve köşkleri yağmaladılar. Kilise hayatı söndü. Bu arada bu bölgeyi fethedenler her ne kadar o niyette olmasalar da İrlanda'nın Hristiyanlaştırılmasına sebep oldular. Antik Çağ'ın geri kalmış yan kültürlü diğer halkları gibi -örneğin Güney Rus- ya'daki, Gürcistan'daki İberyalılar, Morolar ve Etiyopyalılar gibi- İrlandalılar, Hristiyanlığı Romalı savaş esirleri aracılığıyla tanıdılar. Fakat ilk kez 9. yüzyıldan aktarılan hayatıyla bilgilere göre daha sonra Aziz Patrick olarak saygıyla anılan Britanyalı genç Patricius, 405 yılında esir olarak adaya geldi. 
Papa Coelestinus'un, 430 yılında misyoner piskopos Palladius'u İskoçya'ya göndermiş olması güvenilir bir bilgidir. 


—— 


I o Anglosaksonların efsanevi lideri ve Kent Krallığı'nın kurucusu. (ç.n.) 
2 Hengist'in kardeşi ve savaş prensi. (ç.n.) 
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Hristiyanlaşma ile birlikte adeta canlı manastır ülkesi ortaya çıktı ve buralar kuvvetli bir inanç arzusuyla katı günahtan kaçınan bir inziva hayatıyla meşhur oldu. Titiz tövbe düzeninin bir parçası olarak günah çıkarma ve Katolik papazların yuvarlak traş şekli İrlanda kökenlidir. Bunların hükümleri kısmen korkunçtur: Yemek esnasında konuşan kişi ya da ilahi okunurken veya toplu ayin sırasında öksüren ya da gülen kişiye altı sopa vurulur. İşini bitirdikten sonra dua etmeyi unutan kişiye ve keza lüzumsuz konuşan kişiye 12 yumruk atılır. Kutsal yerlerdeki sunağa dokunan, bir kardeşine itiraz eden veya kapıcıyı azarlayan kişilere de 
50 yumruk atılır. Ayine gitmeden önce kurbanını unutan kişiyi ise 100 vuruş bekler. Bazı istisnai durumlarda bu dayak cezasının yerine uzun süreli oruç tutma veya daha uzun süren bir konuşmama cezası veriliyordu. Suyun kullanılması da sınırlandırılmıştı: Kirli işlerde çalışan kardeşler de sadece pazar günleri yıkanabilirlerdi. Columban'ın (bkz. sonraki bölümler) kefaret kuralları olduğu sürece yukarıdaki cezalar uygulanıyordu. Cwldees (Tanrının Dostları| adlı kefaret kitabı, bir yıl boyunca her gün 365 kere babamız? duasını okumayı, yine çok sayıda kırbaç darbelerine katlanmayı, diz çökerek oturmayı ve bunların dışında bir ay oruç tutmayı, ruhu cehennemden kurtarmanın şartı olarak görür. Kefaretlerin kriterleri olarak şunlar tavsiye edilmiştir: ısırgan otları, ceviz kabukları veya suyun içinde uyumak. Bir de şu ceza vardı: geceyi mezarda cenazeyle birlikte geçirmek. Bununla ilgili bir kopyacı: “Sen çok sert birisin, ah kefaret kitabı!” demiştir. Sezar (IV 16) tarafından Hristiyan olmayan Keltlerde gösterilen dindarlık, inanç değişikliğinden sonra da devam etmiştir. 


İrlandalı İskoçluk çerçevesinde İskoçlar tarafından İrlanda'da yetiştirilen adalı Keltler, dünya tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir. Burada bazı önemli şahsiyetlerden bahsetmek gerekir: MS 597 yılında ölen büyük Columbanus, (0 zamanlar henüz İskoçya olarak kullanılmayan) İskoçya'daki Piktleri* Hristiyanlaştırdı. 615 yılında ölen küçük Columbanus, Luxeuil (Burgund'da) ve Bobbio (Kuzey İtalya'da) manastırlarını kurduğu anakarada İrlandalı İskoç misyo- 


3 Hristiyanlığın en yaygın duasıdır ve İncil'e göre İsa' nın bizzat havarilerine öğrettiği duadır. (ç.n.) 
4 o İskoçya'da yaşayan kabileler için Romalıların kullandığı isim. (ç.n.) 
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nerler geleneğini başlatmış oldu. İrlandalı İskoçların bu çerçevedeki en tanınmışları, 630 yılında ölen Columban'ın öğrencisi Gallus'un ismi Sankt Gallen'e dayanır. 690 yılında Würzburg din devletinin temelini atan kişi ise Kilian idi. İrlandalı İskoçlar misyonu, kökeni yine Britanya adaları olan, fakat Wessex-Batı Saksonya'dan gelen, bununla birlikte doguştan aldığı ismi Winfried'in de gösterdiği gibi, Germen kökenli olan Bonifacius'un etkisi için önemli şartlar ortaya koydu. Bonifacius 754 yılında Friesland'da öldürüldüğün- de, Franklar ülkesinin kilisesini Ren Nehri'nin sağ tarafında organize etmişti. 


Karolenjlerin son döneminde İrlandalılar, bir kez daha Fransa'da, fakat bu defa misyoner olarak değil bilim insanı olarak ortaya çıkmışlardır. 830 yılında Viking Turgesius, Dublin'in destek noktasına ulaşır ve Normandiyalı korsanların saldırılarıyla İrlanda'daki güvenli olmayan şartlar- dan kaçmak için Frankların sarayından destek aradı ve bu desteği de buldu. “İrlandalı İskoç” lakaplı Johannes Scotus Eriugena, zamanının en büyük düşünürlerinden biriydi ve 
847 yılından itibaren Dazlak Karl'ın saray okulunu yönetti. 
Johannes, hem Yunanca hem Latince yazmıştır. Yine bu saray okulunda, Dindar Ludwig'in hükümranlığı döneminde dilbilgisi, zaman hesaplama, ölçüler ve ağırlıklar konuların- da da yazılar kaleme alan İrlandalı coğrafyacı Ducuilus da etkili olmuştur. Sedulius Scotus, başka eserlerin yanında bir de Fürstenspiegel |Prensler İçin Ayna| kitabını kaleme aldı ve 850 yılında Lüttich'te bir İrlanda sömürgesi kurdu. İrlanda ve Belçika arasındaki düşünsel bağlar ise bugüne kadar canlı kalmıştır. 


Kelt sanat tarihinde, Orta Çağ'ın başındaki kitap resimleme işi parlak bir dönem yaşıyordu. Esasen İrlandalıların kaligrafisi eski Keltlerin üslup unsurlarını benimsemiş, devam ettirmiş ve eşine ender rastlanır eserler üretmiştir. İrlandalılara has bir yenilik olarak zaman zaman bir kitabın tüm sayfasını geometrik şekillerle kaplayan baş harf süsleme ve çizimleridir. Kuşlar ve balıklar gibi çizilen hayvanlar, desenlerin içine yerleştirilmiştir. Keltlerin kitap sanatı, Kavimler Göçü döneminin hayvan süsleme biçimleriyle aynı bağlamdadır. Bunun kaynağıyla ilgili farklı görüşler vardır. 
El sanatlarının çeşitli alanlarında, süsleme işinde, ağaç ve 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taş üzerine yapılan kabartmalarda İskitlerin yaşadığı bölgelerden Kuzey Avrupa'ya, -burada 1905 yılında bulunan ve Oslo'da muhafaza edilen Oseberg gemisini hatırlarız- oradan da İrlanda'ya kadar uzanan ve burada kutsal metinlerin illüstrasyonunda zirve noktasını yakalayan örnekler bulunur. Halk sanatında yaygın olduğu şekliyle muhteşem el yazmalarında isim yoktur, yani kimin tarafından yazıldığı belli değildir. Bu sanatın etkili ve muhteşem örnekleri 7. 
yüzyıldan Durrow'un kitabı, yine 700 yılına ait Northumbria'daki Lindisfarne'ın Evangeliar adlı eseri ve 8. yüzyıldan Kells'in tamamlanmamış kitabı sayılabilir. 
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XVI. KELT MİTLERİ 


İrlanda manastırlarında desteklenen ve geliştirilen edebi gelenek, kitap süslemelerinden daha etkiliydi. Bu edebi gelenek, kutsal metinlerin kopya edilmesi olarak değil, çok sayıda kilise ilahisi ve azizin hayat hikâyesi şeklindedir. Geçmişi 
7. yüzyıla kadar uzanan ve İrlanda'da ortaya çıkan kafiyeli ve hece ölçülü ilahiler, Avrupa'daki kafiyeli şiirlerin doruk noktasıdır. Keşişlerin, Hristiyanlık öncesi Galya döneminden gelen eserleri derlemeleri ve yazmaları, hem sevinilecek hem de şaşılacak bir durumdur. Nasıl Germenlerin edda'sı ve Antik Çağ'ın mitolojisi hakkında bilgi sahibi değilsek, din adamları olmasaydı, Galya'nın Hristiyanlık öncesi dönemine ait eserlerinden de haberimiz olmayabilirdi. Böylece Kelt efsanelerinin günümüze ulaşmasını, İrlandalıların manastırlarda derledikleri geniş bilgilere borçluyuz. 


İrlandalıların eser derleme faaliyetlerinde, tarihe karşı bir ilgiden de bahsedilebilir. Burada bir eksiklik telafi edilmek istenmiştir: Kitab-ı Mukaddes ve Yunan-Roma tarihçiliği, Akdeniz halklarına Eusebios ve takipçilerinin dünya kronolojisinde genel kabul görmüş, ilk yaratılışa kadar uzanan bir tarih sunmuştur. Keltlerin dünyasında bu eser yoktur. Kitab-ı Mukaddes'e göre (1. Mose 10, 2) bütün Kuzey halklarının Nuh'un oğlu Yafes'in neslinden geldiği inanışıyla Hristiyanlığın en yakın geçmişi arasında bir boşluk vardır ve bu dönemde eser aktarımı olmamıştır. Ancak bu boşlugu Hristiyanlık düşünce dünyasının dışında kalan pagan hikâyeler doldurmuştur. Bu tür hikâyeler, prenslerin soy ağacının uzatılması bakımından oldukça beğenilmiştir. Bu efsanelerdeki mucizevi özellik, inanırlığına bir itiraz değildi. Bununla beraber Kitab-ı Mukaddes'te de mucizeler vardı. Ve paganlığı aşmış olmanın gururu da gizlenmemeliydi. 
Zaman zaman yazıcı, yazılandan ayrılır, fakat buna rağmen teşekküre layık şekilde yazdığı şeyler kâğıda geçer. Günümüze yüzden fazla efsane metni ulaşmıştır. En eski derleme 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yazıları da 1100 yılına âittir. Bu yazıların çözümlenmesine de Kuno Meyer (1858-1913), Rudolf Thurneysen (1857-1940) ve Julius Pokerny (1887-1970) gibi araştırmacılar büyük katkı sağlamışlardır. 


En tanınmış İrlanda kahramanlık destanı, Tdin Bo Cüailnge yani “Cooley'nin Sığır Baskını”dır. Bu destan İrlanda'nın doğu sahillerindeki Point Cooly bölgesine ve Ulster mitolojik coğrafyasına âittir. Galya'ya ait bu nesir hikâye, MS 8. 
yüzyılda ortaya çıkmış ve 11. yüzyılda derlenerek bir nüshası çıkarılmıştır. Görünüşe göre yazar bir İrlanda Aeneis'i yaratmak ister, fakat Vergil'e ait bazı unsurlar hemen fark edilir. Buna rağmen bu eser karmaşık bir yapıya sahiptir ve çok sayıda varyantıyla derli toplu bir hale getirilip düzenlenmesi mümkün olmamıştır. Eserin içindeki birçok hikâye, yazarın yaşadığı dönemde açık bir şekilde kullanılan belirsiz yer isimlerini açıklar. Bu hikâye bir dünya tarihi gibi tasarlanmış ve muhtemelen tarihi MS 1. yüzyıla kadar uzanır. 
İmparator Neron da bu eserde bir kez zikredilmiştir. 


Hikâye, Kuzey Batı İrlanda'daki Connaught kralı Ailill ile onun mağrur eşi Medb arasındaki yastık sohbetiyle başlar. Her ikisi de kendisini över. Kral, karısının, onun gözünde ne olduğunu açıklamaya çalışır. Karısı da kendisinin kim olduğu gibi karşı bir soru sorar. Erkekler bunun bilincinde diye de bir imada bulunur. Karısı kocasının kendisine sahip olmadığını, tam tersine kendisinin kocasını seçtiğini, kıskançlık duymayan bir koca bulmada ısrar ettiğini söyler. 
Çünkü karısı, sevgili değiştirmeyi âdet haline getirmiştir. 
Bu hikâye, Kelt kadınlarının Antik Çağ'dan bilinen “kadın seçimi"ni hatırlatır. Rütbe kavgası, sahip olunan şeylerin karşılaştırmasına yoğunlaşır. Bu karşılaştırmada her ikisinin de karısı Medb'in göz ardı edemeyeceği, kralın “beyaz boynuzlu” en güzel boğası hariç eşit şeylere sahip oldukları ortaya çıkar. Bundan sonra karısı, İrlanda'da herhangi bir yerde kralınkine benzer bir boğa olup olmadığını araştırır ve Ülster'deki Cuailnge'de kahverengi bir boğanın olduğunu duyar. Bu boğa her gün 50 düveyle çiftleşir, 100 savaşçı- ya gölge yapar ve 150 çocuk onun sırtında oyun oynayabilir. 
Medb, Ulster kralına elçilerle değerli hediyeler gönderir. Bu hediyeler arasında “onun (Medb) baldırının arkadaşlığı” da vardır. Fakat bu, beyhude bir çabadır. 
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Bunun üzerine amazon gibi olan Medb, bu arzulu bogaya el koymaya karar verir. Sığır yetiştiriciliği o dönemin önemli bir ekonomik unsuru olup hayvanlara el koymak da bir kahramanlık eylemiydi. Medb, tüm erkeklerin mucizevi “çocuk yatağı çarşaflarında” yatmaları fırsatını değerlendirir. Bütün erkeklerin hep beraber güçsüz durumda olmaları yine efsaneyle açıklanır: Genç ve güzel Macha bir zamanlar hamileliğinin son dönemlerinde kendisi için gerekli bir yarışı atlara karşı kazanmış, hedefe ulaştığında bir ikiz çocuk doğurmuş, bu arada doğum sırasında attığı çığlık, bütün seyircileri felç etmiştir. Macha bu arada eğer sıkıntılı bir durum ortaya çıkarsa bu güçsüzlüğün, yani felç halinin bundan sonra Ulsterli erkeklere dört gün beş gece musallat olacağı kehanetinde bulunur. Sığırlar savaşı da buna benzer bir durumdu. 


Bu arada Ulster'den sadece bir genç bu lanetten kurtulur: Bu kişi bir druidin torunu ve bir perinin oğlu CuChurlainn idi. Her gözünde yedi göz bebeği ve her elinde yedi parmağı olan, daha sonra genç yaşta ölen bu çoban çocuğu, Medb'in İrlanda'nın beşte dördünden oluşturduğu düşman ordusunu ve Medb'in komutanını ve sevgilisi Fergus'u bir nehrin geçtiği yerde durdurur. Bu genç yedi kılıçla hokkabazlık yapmak, yere düşmeden havalara sıçramak ve buna benzer hareketler yapmak suretiyle savaştan önce inanılmaz gösterilerle hünerlerini sergiler. Sonra ağaç mancınığıyla bir seferde otuz ya da yüz rakibini öldürür ve düşmanlarının kopardığı başlarını düşmanlarına doğrultur. Bu olay da Keltlerin Antik Çağ'da geleneklerini anımsatır. 


Şayet CuChulainn'e, Berserker'inkine' benzer bir öfke patlaması geldiği zaman uzuvları titrer, başı gövdesinin üstünde döner ve alnındaki öfke damarları bir çocuğun kafası kadar büyürdü. O, bir gözünü yutuyor, öyle ki oradan hiçbir turna çıkamıyor, diğer gözünü çukurdan çıkarıyor ve bu arada akciğeri ve karaciğeri ağzından çırpınarak dışarıya çıkıyordu. Boynundan ateş püskürüyor, kalp atışı aslan gürlemesine benziyordu. Saçları bir elmanın saplanıp kalacağı kadar diken diken oluyordu. Ona doğru gelen çırılçıplak kadınlar haricinde hiçbir şey ve hiç kimse onu dur- 


I Berserker, Kuzey Avrupa efsanelerinde geçen çok kuvvetli ve gözü kara savaşçı. 
(ç.n.) 
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duramıyordu. Serinletmek için onu, soğuk su dolu fıçılara sokmak gerekirdi. Birinci fıçı hararetten patlar, ikincisi sıcaktan yumruk büyüklüğünde şişlikler oluşturur, üçüncüsü de kahramanın ateşini 37 dereceye indirirdi. 


Hikâyenin devamını nehir kenarındaki düellolar izliyordu. Düellolar beraberlikle sonuçlandığı zaman savaşçılar, birbirleriyle öpüşerek vedalaşıyorlardı. Fakat normalde genç kahraman, kısmen büyülü silahlarla galip gelirdi. CuChulainn'e karşı yeni rakip bulmak için Kraliçe Medb sadece kızlarını değil, mükâfat olarak kendi kalçalarını da vadediyordu. Bir keresinde CuChulainn kaçmak zorunda kalmıştı. 
Savaş arabasının beygirleri o kadar hızlıydı ki, onun kendi attığı mancınık taşlarını bile bu atlar tutup getiriyorlardı. 
Nihayet Ulsterli erkekler bu felçli, yani güçlerinin tükenmişlik halinden kurtuldular ve kraliçenin ordusunu yenip kraliçeyi kaçırdılar. Ayrıca kraliçenin komutanı Fergus şunu fark etti: “Bir eşek tarafından götürülen bir beygir sürüsü, daima kötü durumdadır.” Sonunda her iki boğa da, yani “kahverengi ve “beyaz boynuzlu” boğalar, birbirlerinin üzerine giderler ve karşılıklı olarak birbirlerini öldürürler. Yedi yılı aşan bir süre sonra yapılan barış antlaşması, bu kavgayı sona erdirir (Turneysen, 1921). 


Galyalıların yanı sıra Galler'in de Orta Çağ'da Gal dilinde edebiyatı vardır. En eski, muhtemelen MS 6. yüzyıldan kalma Talies'in ve Aneirin'in kahramanlık destanlarının MS 9. yüzyıla ulaşıp ulaşmadığı kesin değildir. Günümüze ulaşan metinler, ancak Orta Çağ'ın ortalarından (13. yüzyıl) kalmadır. En önemli nesir eser de Kelt kültürü çevresinden ozan ve şairlerin yer aldığı 13. yüzyıldan Mabinogion kitabıdır. Bu eser on bir hikâyede Artus konularını da içerir. 
Bu aktarılanlar arasında Parsifal efsanesi de vardır ki muhtemelen Roma geleneğiyle bir ilgisi yoktur, fakat yine de Roma geleneğiyle aynı kaynaktan doğmuştur. 


Latince ya da Fransızca aktarılan İlk Orta Çağ Kelt hikâyeleri, Keltçe ya da Gal dilinde aktarılan Kelt hikâyelerinden daha zengindir. 12. yüzyılda Güney Galler'deki Monmouth'lu, Oxford'da ders veren Galfred ya da Geoffrey birtakım edebi eserler yazmıştır. Bunlardan Historia Regum Britanniae, Antik Çağ edebiyat tarihinden ve Britanya 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hikâyelerinden eleştirel yönü olmayan derleme bir eserdir. 
Galfred tarafından Hristiyanlıktan önceki dönemde vuku bulmuş gibi aktarılan, ancak Roma'nın kurulmasından kısa bir süre önceki kral Lear'ın serüvenleri de onun bu derlemelerindendir: Kral Lear, Leicester'de Britanya'yı yönetir ve yaşlanınca ülkenin yönetimini iki damadı, İskoçya ve Cornwall düklerine bırakır. Damatları Lear'a baş kaldırırlar ve onu Galya'ya sürerler. Kral Lear, burada daha önce kovduğu kızı Cordelia'ya sığınır ve kızı da onu kabul eder. Kızının kocası Kral Aganippus, Lear'ı zafer kazanmış olarak Britanya'ya geri götürür. Lear'ın ölümünden sonra Cordelia, Kelt hukukuna göre kraliyet yönetimini üstlenir, fakat 5 yıl sonra hiçbir kadına itaat etmek istemeyen yeğenleri tarafından devrilir. 1606 yılında Shakespeare Kral Lear adlı trajedisiyle onun hikâyesini dünya çapında meşhur etmiştir. 


Kelt edebiyatının en etkili şahsiyeti Kral Artus efsanesinin en eski nüshasını biz yine Galfred'in eserine borçluyuz. 
Artus ismini onun Fransızca adı olan Aıthur'dan tanıyoruz. 
Latincede ise onun adı Arthurus'tur. Yuvarlak Masa (Tafelrunde) Hristiyan Orta Çağ'ın diğer hiçbir saray kültüründe yaşamamış büyük bir efsane çevresinin merkezinde bulunur. Kelt geleneklerine uygun olarak bu Yuvarlak Masa'yı ilk kez Fransız çevirmen Galfred eklemiştir. Her ne kadar Kral Arthur'un savaşçı kral olarak (rex belligerus ya da dux bellorum) en sonuncusu Mond Badonis olan 12 savaşta Saksonyalıları yendiği aktarım ancak 300 yıl sonra, 826 yılında, Nennius'un Historia Brittonium adlı eserde bize aktarılan biçiminde bulunmuş olsa da Lear ve Arthur'un, CuChulainn'e oranla tarihle daha sıkı bir bağı vardır. Nennius, Arthur'un hac yolculuklarından birinde Kudüs'ten yanında getirdiği bir Meryem Ana resmini omuzları üstünde taşıdığını ve bir günde 960 düşmanı yere serdiğini anlatır. 700 yılında Beda Venerabilis ve 540 yılında Gildas adlı tarihçiler, Arthur'u görmezden gelmişlerdir. Bu tarihçilerin Nennius'un adını zikretmesi beklenebilir. Bu tarihçiler Arthur'u tanıyorlar mıydı, yoksa Arthur diye biri gerçekte yok muydu? 


Caradocus Lancabarnensis'in kaleme aldığı, 12. yüzyılda ortaya çıkan Gilda'nın hayat hikâyesi, bir boşluğu doldurmuş ve bir azizin, Gilda'nın kardeşini öldürmüş ve duyduğu pişmanlıktan sonra bir barış öpücüğüyle serbest 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bırakmış Britanyalı savaşçı kral Arthur'la karşılaşması hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. Daha sonra Gilda'nın Arthur ile yeğenleri arasında barışı temin etmeye çalıştığı söylenir (bkz. sonraki bölümler). Kronolojik veriler, Arthur'un oğlunun mezarından bilgiler verir. Bu bilgilere göre mezarın büyüklüğü her ölçümde değişir. Yine Arthur'un av köpeği Caball'ın taş heykelinden de bahsedilir. Arthur'un, yaban domuzu Troynt'u avlamak için peşine düştüğünde bir kayada ayak izlerinin çıktığı rivayet edilir. Bunun üzerine Arthur, bir taş yığınına yaslanınca bu kaya yığınının parçaları olabildiğince uzağa fırlamış, ertesi gece bu taş parçaları tekrar yerine gelmiştir. Arthur figürü, fantastik özellikleri tarihçilere hatırlatılan farklı efsanelerde yer almıştır. Tarih eleştirisi, Arthur'un daha yeni eserlerde tarafsızca tarihi bir figür olarak ele alınmasını bir asır görmezden gelmiştir. 


Latincedeki Arthur geleneğinin edebi açıdan bir değerlendirilmesini de Galfred of Monmouth'a (VILXII) borçluyuz. Her ne kadar Britanyalı kahramanların güzelleştirilmesi gibi bir fikri Normandiyalılara karşı çıkmak olarak hissettiriyorsa da konuyu bunlar bulmuşlardır. Fransızca Arthur romanını Chretiende Troyes (öl. 1190), Arthur konusunun Almanca nüshalarını Hartmann von Aue, Gottfried von Strassburg ve Wolfram von Eschenbach kaleme almışlardır. Daha sonra 14/0 yılında Thomas Malory, Morte d'Arthur eseriyle örnek bir çalışma ortaya koymuştur. Arthur'un Kelt asıllı olduğu ise unutulup gitmiştir. 


Arthur efsanesi kısaca şudur: Arthur, Tanrı'nın bir hükmüne göre Caerleon'da, Romalıların karargâhı Castra Legionis te, Monmouthshire'de kış mevsimine dönüş şöleni zamanı kraliyet tahtına oturdu. İsa'ya güvenerek Saksonyalıları, Piktleri ve İskoçları mağlup etti ve tüm Britanya'nın ve ayrıca İrlanda'nın hükümdarı oldu. İzlanda'yı ve Gotland”ı ele geçirdi ve Avrupa'yı egemenliği altına almaya karar verdi. Norveç, Danimarka ve Galya mağlup edilip bBuralar vasallara bırakıldı. Bundan sonra Arthur, Carleon'da Roma senatosu bir elçi göndererek onu Roma devletinin hâkimiyetine girmeye çağırıncaya kadar turnuvalar ve yemek şölenleriyle dolu muteşem bir sarayda yaşadı. Arthur, “Roma İmparatoru”na karşı Galya'ya taşındı ve Burgund'u ele geçirdi. Arthur, krallığı ve eşini yeğenine emanet eder, bunun üzerine yeğeni ikisini de zapteder. Fakat Arthur zaferle döndüğünde, yeğenini döver ve öldürür. Kendisi de ağır yaralanan Kral, azizler adası Avalon'a götürülerek burada Peri Morgane tarafından iyileştirilerek “zamanı gelince", halkını kurtarmak için geri döner. Almanya'da Barbarossa ile birlikte ortaya çıkan Kyffhâuser? motifi, bundan önce de Hohenstaufenli Il. Friedrich ile ilişkilidir. İslam inancında ise Mehdi ile ilişkili olup Hristiyanlık ve Yahudiliğin Mesih beklentisini anımsatır. 


Arthur ve onun kahramanları, Kelt bezeme sanatında çok fantastik abartmalarla tavsif edilmiştir. Kral, Avalon Adası'nda yapılmış, üzerinde Caliburn isminin yazılı oldugu kılıcıyla görülür. Malory'de ise “Tâin Bö Cüailnge”de de görülen bu isim Ekskalibur'dur. Kral yüzlerce düşmanını öldürür; yenilemez denilen kara cadıyı da yener; onun sadık askerlerinden birisi, bir denizi olduğu gibi yutar; öyle ki 300 tane gemi susuz denizde karaya oturur. Bununla ilgili olarak çağdaşlardan biri şu notu düşer: Galfred'de Kral Arthur'un en küçük parmağı, Büyük İskender'in kalçasın- dan daha büyüktü. Arthur, örneğin Nürnberg'deki güzel çeşmede tasvir edildiği gibi, 13. yüzyıldan beri en çok anlatılan dokuz kahramandan biridir. Şarlman'ın ve Godefroy de Bouillon ile birlikte Hristiyan dünyasının en önemli üç isminden biriydi. Bunların karşısına Yahudilerden üç isim Yeşu, Davut ve Yehuda Makkabi; semavi dinlerden olmayanlardan da üç isim Hektor, İskender ve Sezar konulabilir. 
Batı ve Orta Avrupa'nın birçok şehrinde, Danzig ve Thorn'a kadar 13. ve 14. yüzyılda festivaller ve turnuvalar için “Arthur Sarayları” ortaya çıktı. 


Yuvarlak Masa Şövalyeleri arasında, muhtemelen Galfred'in yarattığı bir figür olan büyücü Merlin de vardır. Bir cin ve bakirenin yardımıyla büyücü Merlin, daha sonraki Nostradamus gibi imgelerle kehanette bulunur. Bu kehanetleri arasında, Arthur daha doğmadan önce onun Saksonyalıları yenmesi gibi kehanetler de bulunur. Merlin, Arthur'un gelecekte annesinin sevgilisiyle karşılaşması ve Arthur'un krallığa yükselmesini de kehanetiyle sağlamış oluyordu. 


2 Bazen Kyffhâusergebirge olarak da anılan bu kavram, Orta Almanya'da Harz Dağları'nın güneydoğusundaki Thüringen ve Saksonya-Anhalt tarafından paylaşılan bir tepe silsilesidir. (ç.n.) 
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Arthur, yeni bir hikâyeyi başlatan çalı dikeninde bir çığlık attıktan sonra periye bağımlı kaldı ve bu peri tarafından bir ormana sürüldü. 


Des Chretien de Troyes'in 1190 yılından kısa bir süre önce tamamlanan Conte du Graal adlı eseriyle Parzival ve Gral efsanesi Arthur'unkiyle birleştirilmiştir. Burada Hristiyanlığın şövalye ideali merkezde bulunur. Aslında Kelt düşüncesiyle, bilhassa Haçlı Seferleri çağında bunu anlamak oldukça zordu. Burada Şark'ın etkileri de kendisini gösterir, 1208 yılında tamamlanan Wolfram von Eschenbach'ın Parzival adlı destanın 14. bölümünde Arthur'un saraydaki büyük eğlencesinin tasviri, kıtanın kültür dünyasını Kelt sahnesiyle birleştirir. Gral efsanesinin Keltçe bir versiyonu Fransızca Peronnik masalıdır. Gral, kurtarıcı ve mucize etkisi olan bir tılsımcıdır. Bu tılsımcının verdiği şey de hükümdar değişimini sembolize eder. Fransız yazar Chretien'de, Aramatyalı Yusuf'un, çarmıha gerilen kişinin kanını topladığı kâse vardır. Wolfram'da ise Luzifer'in taçından kutsanmış bir taş bulunur. 


Yine Fransız yazarlar yoluyla Cornwall'da geçen, Orta Çağ'ın en meşhur aşk trajedisi Tristan ve İsolde'nin hikâyesi, Arthur'un dünyasıyla birleştirilmiştir. Bu Tristan ve İsolde'nin Keltçedeki en eski nüshası, bu çalışmanın ardında hemen fark edilir: Arp sanatçısı ve şövalye olan Tristan bir canavarı mağlup ederek, tıpkı Arthur gibi yaralı bir şekilde denize sürüklenip, sonrasında sevgi dolu bir ada perisi tarafından iyileştirilir. Geri döndüğünde de bir büyünün etkisiyle baştan çıkarılır ve amcasının, yani Kral Marke'nin karısı, kendisini ölesiye seven İsolde'ye tutulur. İsolde, masa şövalyeliğine yükselen Tristan'ı büyük Paskalya törenlerine götürmeyi başarır. Tristan, orada Müslüman bir Arabı yener ve onu Hristiyanlığa kazandırır. Birbirini seven Tristan ve İsolde, aldatılmış kraldan kaçışı sırasında uzun süren bir orman hayatında çok sayıda maceralar yaşarlar, fakat en sonunda birlikte ölürler. Bu Tristan konusu, edebiyatta çok 
sık işlenmiştir: 1210 yılında Gottfried von Strassburg, 1470 
yılında Thomas Malory tarafından Morte d'Arthur adlı eserinde ve 1553 yılında da Hans Sachs tarafından. 
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XVII. HÜMANİZM DÖNEMİNDE KELTLER 


14. yüzyılda Avrupa'daki manastırlar, eğitim ve bilimin temsilcisi olarak önemlerini ve inisiyatiflerini kaybettiler. 
Kısmen şehirli, kısmen de saraylardaki hümanist hareket daha eski bir geçmişe yöneldi. Bu aşamadan sonra İrlanda'da da halk arasında anlatılan, bol miktarda mitolojik unsur içeren hikâyeleri derleyen kişilere rastlıyoruz. Kıta Avrupasında Yunan ve Roma Antik Çağı'na olan ilgi ve coşku, çağın en belirleyici unsuru haline gelmiştir. Fakat bu durum, milli bir geçmişe ilgiyle de ilişkilidir. Burada sadece Avrupa'nın ortak kültürel değeri değil, hakların ferdi geçmişi de söz konusudur. 


Meselenin köklerine inildiğinde kaçınılmaz olarak Keltlere rastlanır. Keltleri hatırlamak yeni bir siyasi kimliğe yoğunlaşmak anlamına gelir. İsviçreli hümanistler, kendilerini Alamanlar ve Alman kültür hayatından soyutlama çabaları sırasında Helvetlerde muhtemel atalarını keşfettiler: Heinrich Brennwald (öl. 1551), İsviçreli Kantonların, Suebya Birliği'ne ve Avusturya Hanedanı'na karşı yürüttüğü Suebya Savaşı'nı, Helvetlerin Germenlere karşı yaptığı savaşın tekrarı olarak yorumlar. Bu savaş, Avusturya hanedanı Maxmilian'ın, İsviçre'ye dâhil olmaktan vazgeçmesine neden olmuştur. Aegidius Tschudi de (öl. 1572) İsviçre tarihiyle ilgili eserine Chronicon Helveticum adını vermiştir. “Helvetismus” kavramı, Alman ve Roma kültür kavramından farklı olarak İsviçre'nin özelliklerini ifade eder. 


Galyalılar da yaradılışı kutlamışlardır. Kardinal Richelieu (öl. 1642) hatıratında, Fransa'yı Antik Çağ'ın Galyası ile bağdaştırmak, yani aynı görmek istediğini açıklamıştır. 
Mevcut Fransa'ya da Galyalı bir kral atamak ve bu ülkenin doğal sınırlarını geri vermek istediğini de belirtmiştir. 
Fransız İhtilalı sırasında da Fransız papaz Emanuel Joseph Sieyes, Keltlerde ve Romalılarda üçüncü bir sınıfın atalarını keşfetmiştir. 1789 yılındaki “Ou'est-ce gue le tiers etat?” adlı 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yazısında “milleti saflaştırmayı” ve Frank kökeniyle gurur duyan Fransa aristokrasisini Alman ormanlarına geri döndürmeyi talep etmiştir. Böylece Joseph Sieyes, bu ormanları özgürlüğün kökleri, bir zamanların Roma İmparatorlugu'nun, şimdiyse İspanya-Fransa Krallığı'nın hükümranlığı altında bir esaret olarak gören Montesguieu'nün düşünceleri etrafında dolaşmaktadır. La France (Fransa) adı yerine La Gaule (Galya) ismini kullanma önerisi tutmamıştır. Napolyon dönemi Fransasındaki Keltler modası, Münih Gizli Arşiv görevlisi Vinzenz von Paulhausen'i (61. 1817), iddialara göre, Bavyeralılar ile Fransızlar arasında Keltler üzerinden bir akrabalıkla Ren Ülkeleri Birliği'ni! tarihi olarak haklı çıkarmaya teşvik etmiştir. 


1603 yılında Maria Stuart'ın oğlu İskoç |. Jakob, İngiliz 
tahtını 1. Elizabeth'ten devralıp iki devleti (İngiltere ve İskoçya krallıkları) kendi yönetiminde birleştirdiğinde, İngiltere'de hümanist eğitim almış hukukçular, “Britisch” (Brintanya) kavramına el atmışlardır. 1707 yılında birleşik parlamentonun hümanist zihniyetteki temsilcileri (Great) Britaini (Büyük Britanya) yeniden hayata geçirmişlerdir. 
Her ne kadar asıl Britanyalıların daha sonraki nesillerinden çok az bir kısmı dışlanmışsa da Büyük Britanya'nın tekrar hayata geçirilmesi adanın birliği ifadesini ortaya çıkarmıştır. 


18. yüzyılda uzun süredir unutulan Kelt soyundan gelen Belgler, Birleşik Hollanda'nın Avusturya'ya karşı olduğu bir ortamda, en ön cephede yeniden ortaya çıktılar. Helvet adının Alaman ve Romalı dostlar arasındaki farkı gizlediği ve yine “Britanya” adının, İngilizler ile İskoçlar arasındaki zıtlığı ortadan kaldırdığı gibi “Belgien” (Belçika) adı da Flemenkleri ve Valonları birleştirir. 11 Ocak 1790 tarihinde Etats Belgıgues Unis bağımsızlık ilan ettiyse de bu uluslararası tanınmayla birlikte 1839 yılına kadar devam etti. 


1 1806 yılında Napolyon yönetimindeki Fransa'nın Jena ve Auerstedt savaşların- 
da Kutsal Germen Roma İmparatorluğu'nu yenmesi sonucu Fransız imparator Napolyon'un inisiyatifinde, 1806 yılında Paris'te kurulan Alman Devletleri Konfederasyonu. Bu birliğin kurulmasıyla birliğe dâhil olan Alman devletleri, Kutsal Germen Roma İmparatorluğu'ndan ayrılmışlardır. İmparatorluk da zaten fiilen dağılmıştır. (ç.n.) 
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Görsel 12: Alesia'daki Vencingetorix Anıtı. 


Siyasi Kelt araştırmaları Roma'ya karşı “savaşanlar'ın bronz heykellerinde en açık ifadesini bulmuştur. Ambiorix heykeli Aduatuca Tungrorum'daki (Tongern) pazar yerinde 
1866 yılından bu yana durmaktadır; Boudicca 1902 yılından beri Londra'da parlamento binasının önünde bir savaş arabasında poz verir. Vercingetorix de 27 Ağustos 1865 tarihinde 111. Napolyon tarafından Alesia Adası'nda yaptırılan heykelle Fransa'nın birliğini çağrıştırır. Bu heykel üzerinde Sezar'dan alınan ve yukarıda iktibas edilen ve Almancalaştırılan şu kitabe yer alır: “Birleşik Galya'nın aynı ruhla canlandırılan tek bir ulus teşkil etmesi, tüm dünyaya meydan okuyabilir. Birleştirilmiş Galyalılara Vercingetorix. Il. 
Napolyon Vercingetorix anısına.” Kahramanın yüz hatları imparatorun (Napolyon) yüz hatlarına benzer. Her ne kadar elde bulunan Vercingetorix'in 27 antik altın sikkesi sakalsız bir genci gösteriyorsa da bu kahramanın aşağı sarkan bıyıkları Kelt özelliğine büründürülmüştür. 
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XVII. KELT ROMANTİZMİ 


Keltlerin siyasi ve tarihi etkilerinin yanında kültürel yönden etkilerini de unutmak mümkün değildir. Strum und Drang' döneminde Kelt düşüncesine başvurma, Prens Finn ya da Fingal'ın kör oğlu Ossian ya da Oisean ile bağlantılıdır. 
Adalı Keltlerden olan bu ozan, efsaneye göre, MS 200 yılında Caracalla döneminde yaşamıştır ve şöhretini de 1762 yılında “Fingal” adındaki destanı hazırlayan İskoç öğretmen James Macpherson'a (öl. 17 Şubat 1796) borçludur. James Macpherson, “Fingal”dan sonra da “Temora” ve bazı küçük şarkıları yayımlamıştır. Fragments of Ancient Poetry adlı bu eser, söylenene göre sözlü aktarımlardan derlenmiş, Galya dilinden İngilizceye aktarılmış ve 1782 yılında Schiller'in arkadaşı Johann Wilhelm Petersen tarafından “yeniden Almancalaştırılmış” ve edebiyatta bir çığ etkisi yaratmıştır. 


Goethe'nin kahramanı Werther, 12 Ekim 1772 tarihinde arkadaşı Wilhelm'e şunları yazmıştı: 


Ossian, kalbimdeki Homeros'u yerinden etti. O muhteşem ozan beni öyle bir dünyaya soktu ki, bilemezsin! Dumanlı sisler içinde ayın solgun ışığıyla ataların ruhlarına kılavuzluk eden fırtınalı rüzgâr uğuldarken kırlarda dolaşmak. Mağaralarından çıkan ruhların hafifçe duyulan iniltilerini ve yiğitçe ölen sevgilisinin yosun tutmuş, otlarla kaplı dört taşının yanında ağıtlar yakan genç kızın dağlarda yankılanan sesini, akan ırmağın gümbürtüsüyle birlikte duymak. Sonra saçları kırlaşmış gezgin ozan çıkıyor karşıma, uçsuz bucaksız kırlarda atalarının ayak izlerini arıyor, ah, sadece mezar taşlarını bulunca, dalgalı denizde kaybolan aziz Çobanyıldızı'na hüzünle bakıyor, onun dost ışığının yiğitlerin tehlikeli yolunu aydınlattığı zamanlar, ayın şavkının zaferden dönen çelenklerle süslü gemiye vurdugu zamanlar kahramanın ruhunda canlanıyor. Alnındaki derin hüznü okuyor, terk edilmiş bu son yiğidin bütün yorgunluğuy- 

1 1767 yılında Herder'in Fragmente adlı eseriyle başlayan ve 1786 yılında Goethe'nin /talya Seyahati ile sona eren ve sadece Almanya'da etkili olmuş; duygu, hisler, kuralsızlık ve doğallığa önem veren, akla, eğitime karşı çıkan edebi bir hareket. Ternsilcileri arasında genç Goethe, genç Schiller ve Herder gibi isimler bulunmaktadır. (ç.n.) 


la mezara sendeleyerek yaklaştığını görüyorum, yitirdiklerine dair gölgelerin güçsüz mevcudiyetiyle hep yeniden acıyla kor gibi yanan sevinçleri içine çekip kara toprağa, rüzgârda dalgalanan yüksek otlara bakarken şöyle diyor: “Gezgin gelecek, gelip beni yakışıklılığımdan tanıyıp: “Ozan nerede, Fingal'in mükemmel oğlu?” diye soracak. Ayağıyla mezarımın üstüne basıp geçerken, bu dünyada beni boşu boşuna arayacak.” Ah dostum! 
Soylu bir savaşçı gibi kılıcımı çekip, prensimin yavaş yavaş son bulan yaşamının kendisini kıvrandıran acısına bir anda son vermek ve özgür kılan kahramanın ardından gitmek isterim.? 


Goethe böylece 1770-1771 kışında Herder vasıtasıyla Strassburg'da patlak veren kendi heyecan ve coşkusunu itiraf ediyor. Aynı coşku ve heyecan yine Göttinger Hainbund şairleri ile Lenz, Tieck ve Novalis'i de sarmıştır. Hatta Napolyon'a bile Goethe'nin Werther'i hakkında Ossian tavsiye edilmişti. 1801 yılında Jacgues -Louis David'in bir öğrencisi olan Anne Louis Girodet de Roucy- Trison, Ossian'ın kahramanlar semasında Korsikalı birinin resmini gösteren romantik bir tablo ortaya koydu. 1811 Yılında Napolyon, ressam Jean Auguste Dominigue Ingres'ten Roma'da gelecekteki yatak odası Çuirinalspalast'ta “Kuzeyin Homeros”u diye kendisinin bir resmini yapmasını istedi. 1813 yılında Montauban'da asılı “ Ossian'ın Rüyası” adlı tablo tamamlandı: Bu tabloda ozan OÖssian, babası Fingal'e, oğlu Oskar'a ve onun sevgilisi Malvina'ya bakar. Oscar adının yaygınlığı, Ossian'ın etkisine kalıcı bir ispat mahiyetindedir. Fakat ironik bir şekilde isim Keltçe değil, Germencedir ve Ansgar'ın Anglosakson biçimidir. (1929 yılında, Hollywood'da verilmeye başlanan “Oscar” film ödülü, küçük heykelcikte, aynı isimdeki amcasını gördüğünü söyleyen bir sekreterin çığlığına dayanır.) 


Eğer Macpherson, Westminister Manastırı'nın şairler köşesine defnedilme onuruna layık görülmüşse, bu o zaman düşünüldüğünden daha yüksek bir hak çerçevesinde gerçekleşmiştir. Daha önce Samuel Johnson'un (öl. 1784) kabul ettiği gibi, kaynağa az bağlı kalarak orijinal metnin değiştirilmesi ya da yeniden yazılması söz konusudur. Volker Mertens de böylece “dünya edebiyatının en büyük sahtekârı”ndan bahseder ki bu kişi, mitolojik verilerdeki İskoçya'nın ulusal bilincine hükmeden İngilizlerin başarılı tarihlerinde 

sahip oldukları zemini kazandırmak için en eski dönemin 


2 Johann Wolfgang von Goethe, Genç Werther'in Acıları, çev. Mahmure Kahraman, 
Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, 13. baskı, 2020, s. 82-83. (ç.n.) 
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orijinal şiirinin uydurulmuş gerçekliğini kullanmıştır. Evvela Ennius, sonra da Vergil'in gösterdiği gibi diğer ulusların destanlarının karşısına kendi destanlarını koymaya bir örnek, Romalıların daha önce ilham aldıkları Homeros'tu. Macpherson, şiirlerinin kahramanca sızısıyla zamanının gazabına uğradı, öyle ki o, gizli bir dâhi olarak gerçek Kelt fikrinin sadece bir aracı kimliğiyle olamayacağı şeyi temsil eder. 


İsimleri ve kökenleri bilinmeyen eski şairler, halkın düşüncesinin temsilcisi olarak bulundukları yere layıklarken, yeni şairler, sadece öğreticiliği yansıtmaya çalıştıklarında eleştirilmekten kurtulamamışlardır. Daha önce adı geçen Macpherson gibi Çek milliyetçisi Wenzel Hanka için de aynı şey geçerlidir. Wenzel Hanka kraliçenin saraydaki günlüğünü ve Grüneberger'in el yazmalarını yayımlamış, Çeklerin Hristiyanlık dönemi öncesinden ve kahramanlık dönemlerinden Prag'ın kurucusu Lubissa ile ilgili şiirler yazmış ve bu yaptıklarıyla da -sahtekârlığı 1824 yılında gün yüzüne çıkıncaya ve çağın ilerlemiş, eleştirel ve tarihi düşüncesi bu yazara şairane bir özgürlüğe dönüşün yolunu kapatıncaya değin- Goethe, Jakob Grimm, Chateaubriand ve Avrupa çapında başka şairleri de etkilemiştir. 1835 yılında Elias Lönnrot tarafından derlenen ve 1849 yılında genişletilen Finlerin milli destanı Kalevala ise buna karşılık özünde daha gerçek ve sadece derlenmiş bir izlenim bırakıyor. Bu eser, Fin siyasi düşüncesinin oluşumu için bir temel teşkil ediyordu. 


19. yüzyılda opera sahnesi çok yönlü olarak Kelt kültürü ve Kelt düşüncesiyle bağlantılıdır. 1831 yılında Vincenzo Bellini, Milano'da “Norma” adlı operasını sahnelemiştir. Norma adındaki bu kahraman bir Kelt din adamının kızıdır ve Galya'nın Roma konsülünü sevmektedir; bu konsül ise Germen rahibe Adalgisa'yı tercih etmiştir. Bu eserde sadece çevrede Kelt etkisi söz konusudur. 1865 yılında Münih te ilk kez sahnelenen Richard Wagner'in “Tristan ve Isolde” adlı müzikalindeki olayda da Kelt etkisi görülmektedir, fakat konudaki bu Kelt etkisi Gottfried von Strassburg'un değiştirilmiş biçimindedir. Wagner'in kullandığı asıl eser, Minnesang şairi Wolfram von Eschenbach'ın “Parzifal” adlı müzikalidir ki ilk kez 1882 yılında “Sahnenin Kutsal Oyunu” olarak Bayreuth'ta sahnelenmiştir. Besteci Schopenhauer'in merhamet öğretisini Hristiyanlık kılığında tasvir etmiştir. Karl Goldmark tarafından 1886 yılında Viyana'da ve Philipp Rüfer tarafından 1887 
yılında Berlin'de sahnelenen her iki Merlin Opereti de sadece zaman zaman başarılı olmuştur ve yine 1908 yılında iki Schiller ödülü ile taçlandırılan Ernst Hardt'ın “Tantris der Narr” adlı yeni romantik dram da aynı şekilde zaman zaman başarılı olmuştur. Arthur masalı ya da efsanesi üzerindeki nesir çalışmaları arasında Alfred Tennyson'un (1859) /dylls of the King adl eseri sayılabilir. Tonnyson, bu eserinde ruhun anlama karşı mücadelesini sembolize etmek istemiştir. 


19. yüzyılda Kelt hatıraları yeniden hayat bulmasına rağmen Kelt deyimleri unutulmuştur. 1784 yılında Johann Gottfried Herder, bu Kelt deyimlerinin kaybolmasını gözlemlemiş ve bundan yakınmıştır. Keltçe konuşanların sayısı iki milyonun altına inmiş ve Keltçe konuşanların hepsi, aynı zamanda başka bir dili de kullanmaya başlamışlardı. Bunun sebeplerinden biri de Yüksek Keltçe gibi bir dilin olmamasıdır. Dört lehçe olarak Bretonya'da konuşulan Bretonca da kaybolup gitmiştir, ancak duyarlı halk bilimciler tarafından geliştirilen bir Kelt edebiyatı vardır. İrlanda dili 1893 yılında kurulan Gaelic League tarafından canlandırılmıştır. Celtic Dawn çevresinde çok kapsamlı bir edebiyat ortaya çıktıysa da James Joyce, Bernard Shaw ve Jonathan Swift gibi meşhur yazarlar eserlerini İngilizce kaleme almışlardır. 6 Aralık 
1921 yılında İrlanda Cumhuriyeti'nin kurulması, siyasi olarak İngiltere'den ayrılmayı gerektirmiş, ancak kültürel olarak İrlanda Cumhuriyeti, İngiltere'den kopmamıştır. 


Yeni kurulan İrlanda'da da Kelt dilleri ilgiyle takip edil miştir. Çok sayıda lehçede varlığını sürdüren Galce (Welsh), Galler'de edebiyat ve kilise dili olarak hâlâ büyük bir öneme sahiptir. Bu dili bilenlerin sayısı, 1961 yılında yarım milyonun üzerindeydi. İskoçya kökenli Gal dili, Orta Çağ'dan itibaren daima İngilizcenin gerisinde kalmış, fakat 18. yüzyılda edebiyatta bir zirve dönemi yaşamıştır. Bir zamanlar Cornwall'da yaygınlaşmış Korniceyi?* konuşan tek kadın Pentreath, 1877 yılında Mousehole'de ölmüştür. Man Adasının Manx-Gal dili ise 1950 yılında hâlâ on kişi tarafından anlaşılıyordu. 


Çağımızda Keltlere olan ilgi yeni, zaman zaman da tuhaf biçimler almıştır. Yok olmuş bir halkın peşini bir türlü bırak- 


3 Galya ve Bretagon dillerine akraba Keltçe bir dil. (ç.n.) 
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mayan esrarengiz olma özelliği, Celtic Revival'in büyüsünü söndüren Kelt süsleme sanatının çekiciliğiyle iyiden iyiye artmıştır. Keltlerin bu esrarengiz özelliği, Avrupa'nın egzotik ihtiyacını karşılayan Kelt dininin zor anlaşılan mistik yönüyle de ilgilidir. İsim olarak Kelt din adamlığı, ezoterik ritüelleri olan, yaygın bir Kelt ayin sistemi fantazisine, elbette kabul edilebilir idealler çerçevesinde ilham verdi. İmparatorluktaki Büyük Mason Locası'nın adı “Almanya daki Kelt Din Adamlarının Birleşik Eski Locası” (Vereinigter Alter Orden der Druiden in Deutschland-V.A.O.D ) 1781 yılına kadar uzanır ve diğer kardeş localarıyla birlikte “Dünyanın bütün ülkelerinde Germen Halkıyla” (Rechthort 2, 1906) yayıldı. Poseidonios döneminde olduğu gibi, Keltler ile Germenler arasında bir ayrım yapılmamıştır, fakat o zamanlar Germenler Keltlerin bir parçası olarak görülürken, şimdi Keltler Germenlerce kendi içlerine alınmışlardır. 16-17 Temmuz 1906 tarihinde, yani MÖ 387 yılında Allia'da Keltlerin zafer günü arifesinde Kuzey İngiltere'nin Hull kentinde İngiltere'den, Almanya'dan, İsveç'ten, Amerika'dan ve Avustralya'dan yeni Kelt din adamları, 125. yıl kutlamaları için toplanarak halkların dostluğu için bir karar aldılar. Bu loca o zamanlar 131.544 üyeden oluşuyordu. 1908 yılında Winston Churchill, “Albion Lodge of the Ancient Order of the Druids” adlı mason locasına kardeş olarak kabul edildi. 


Bugün yeni paganlar Büyük Britanya'da Stonehenge'de yaz gündönümü Kudas ayini yaparlar ve medyada Hristiyan mezhepleriyle eşit hak talebinde bulunurlar. “Order of the Bardes, Ovates and Druids” (Ovates kelimesi Yunanca ouates ve Latince vates'ten yanlış bir şekilde oluşturulmuştur) adlı kuruluş bu arada sadece kanalın öbür tarafında gelişmedi. 30'lu ve 40'lı yılların Germen romantizmiyle gerileyen Kelt ilgisi, bu yıllardan sonra tekrar artar ve süreklilik 
kazanır. Kitap sektörü, “Druide” başlığı ile 10 dergi ve 30 
monografi sunmaktadır, bunlardan bazıları: Keltlerin Gizli Bilgileri, Merlyn'in Öğretileri, Kutsal Ateş ve Druidlerin Büyülü Bilgeliği. Örneğin Kelt çılgınlığı Druidentor |Druid Kapısıl, Druidenzauber (Druid Büyüsü|, Druidenstein |Druid Taşıl, Druidenzirkel (Druid Çevresi) ve Druidenkraft (Druid Gücü| gibi Almanca kelime haznesini ve kalıplarını genişletti. Keltler modası son dönemin bölgeciliğinde de daha çok Bavyera, Avusturya ve Lombardiya'da siyasi açıdan nefes 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aldı. 1945 yılından beri Germenlerden daha aktif görünmektedirler. Münihli tarihçi Karl Bosi, 1971 yılında Bavyera'yı “Keltler ile karışık halk” şeklinde nitelerken, Avusturya başbakanı Dr. Bruno Kreisky, örneğin 1975 yılı Ağustos ayında Playboy adlı dergiye ülkesinin insanlarını, yani Avusturyalıları Keltlerin soyundan gelenler diye adlandırmıştır. 


Keltlere olan ilgi ve tutkunun ürünü mahiyetindeki en son edebi eserler, Yüzüklerin Efendisi (1954) adlı eseriyle Keltlerden ilham alarak kendi mitolojik dünyasını yaratan eski İngiliz edebiyatı profesörü John Ronald R. Tolkien'in hikâyeleri ve Avalon'un Sisleri (1982, 20. baskı 1997) adındaki romanı ile Marion Zimmer Bradley vasıtasıyla temsil edilen fantezi dalgasıdır. Tankred Dorst ise 1985 yılında aynı adlı apokaliptik oyunu için “Merlin” konusundan istifade etti. 


Çizgi roman serisi “Prens Eisenherz” ve “Asterix”, çocuklar için Keltlerle ilgili konuları ele alırlar. 1959 yılında Asterix'in metin yazarı Rene Goscinny ve ressam Uderzo tarafından yaratılan bu çocuk edebiyatının kahramanları, tarihsel olarak Walt Disney'in Mickey Mouse geleneğinde yer alır ve tıpkı Mickey Mouse gibi çok sevilir. Asterix (asterisgue-yıldızcık) tarihi olarak düzgün bıyıkları olan hilekâr küçük bir Galyalı; Obelix (obelisgue'den türetilmiş-Obelisk, Menhir) Asterix'in çok güçlü, fakat kaba saba arkadaşı, Panoramix (Panorama'dan türetilmiş) kâhin ve Kelt din adamıdır (Almanca baskısındaki adı Miraculix'dir); Abraracurcix (a bras racourcıs), kollarının yenini yukarıya doğru sıvayan çete reisi (Almanca baskısındaki adı Majestix'dir) ve Assourancetourix (assurance a tous risgues) “işini sağlama bağlayan” ozan (Almanca adı Troubadix), ki onu hiç kimse dinlemek istemez, çünkü komiklik yapamamaktadır. Bunlar Romalı işgal kuvvetlerini kandırarak büyük bir macera yaşarlar. Bu hikâyeler, eskiyi şaşılacak bir kesinlikle araştırılmış, elbette anakronik ve ad usum Delphini* sistemi ile elenen eski eserleri ele alır. İnsanları kurban etme ve kafa avcılığı yoktur. Yazarlar, Keltlerin yaşadığı dönemlere giderek Fransız kimlik ihtiyacını samimi bir şekilde ele almıştır ve bu da tarihin değişken bir biçim ve keskinlik içinde, bize, biteviye nasıl ulaştığını göstermektedir. 


4 o Latin klasiklerinin kapsamlı olması amaçlanan ve 17. yüzyılda yapılan bir dizi 
açıklamalı basımdır. (ç.n.) 
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